İran 

Cezaevlerinden 
Yükselen  Kadın 
Çığlıklarını  Duyun! 

Gündem  5 


Gençler 
8  Mart  İçin  Ne 
Düşünüyor? 

Yeni  Kuşak  sayfa  7 


‘“Her  Şeyi  Ben  Bilirim’ 
Anlayışı  Alevilere 
Çok  Kaybettirdi” 

Kültür-Sanat  sayfa  13 
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Nevvroz  Ateşi 
Sonsuza 
Dek  Yanacak! 

Yaşam  sayfa  19 


8  Mart ' m  1 00.  Yıl  Özgürlük  Perspektifi: 
Tecavüz  Kültüründen  Sonsuz  Boşanma! 


‘8  MARTIN  100.  YILINDA 
DİRENİŞ  RUHUMUZ 
DAHA  GÜÇLÜ 


Partiya  Azadiya  Jinen  Kurdistan (PAJK),  8  Mart’ın  100.  yılına  yanıt olarak  ‘Tecavüz  Kültürünü  Aşalım’  sloganı  altında  yeni  bir  süreç  başlattı.  PAJK  Yürütme  Üyelerinden  Sayın Nalin  Muş,  100.  Yıl  dolayısıyla  yaptığı değerlendirmede,  8  Mart’ı  8  Mart yapan  gerçekliğin  direniş  tarihiyle doğru  bir  bağın  kurulması  ile  olacağını belirtti  ve  100.  yılı  bu  bilinçle  karşılamanın  önemine  değindi. 

sayfa  3 


KÜRDEN  LI  EVVRÛPAYE 
100.  SALVEGERA 
8’E  ADARE  PÎROZ  DİKİN 


Tevgera  Jinen  Kurd  a  Ewrûpa,  bi boneya  100.  Salvegera  8’e  Adare  roja  6’e  Adare  li  bajare  Frankfurt  ya  Elmanya  meşekî  navendî  li  dar dixe.  Slogana  bingehîn  ya  meş  û  mîtînga  ku  were  lidarxistin;  “Di  Sersala  100. 
de  Bi  Tekoşîna  Hevbeş  Eme  Cîhanekî Azad  Biafirînin!”  e.  Meşa  ku  organîzeya  we  Meclîsa  Jinan  ya  Amara  ku  li Frankfurte  ye  dike,  we  li  her  bajare Ewrûpa  tevlîbûn  te  hevîkirin. 

rûpel  9 
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Mart  ayları  biz  Kürt- 1 
lerde  ayrı  bir  heyecan  ve  coşku yaratıyor.  Baharın  müjdeleyicisi ' olarak  kutladığımız  Nevvroz,  kadın baharlaşması  olarak  karşıladığımız 
8  Mart,  özgürlük  mücadelemizin 
nabız  atışlarının  artışı  ve...  Tabiat ananın  nefes  kesercesine  kış  uykusundan  uyanıp  tazeliğini  cömertçe sunuşu...  2010  yılında  8  Mart’ın  i 
100.  yılını  kutlamaktan  daha  heyecan  verici  ne  olabilir  ki?. 

sayfa  3 
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BENiM  BİLDİĞİM,  KADINLAR 
ALTIN  <3UUÜ  PALAN.  OLUR. 

gli  KADINLAR. 
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Anadil 

Anadan  Öğrenilen  Bir  Dildir 

Rewşen  Bedirhan’ın  15  Nisan  1941  yılında Hawar  Dergisi’nin  27.  sayısında  yayınlanan “Ev  Hanımlığı  ve  Eğitmenlik”  başlıklı yazısını  okuma  şansım  oldu.  Bu  yazı ... 

sayfa  4 


Savaşın  Yaraları 

Savaş;  yıkım,  vahşet,  kıyım,  kayıp  yani  insan eliyle  başlatılan  bir  felaketler  zinciridir. 
Savaş  bir  travmadır.  İnsanların  maddi  ve manevi  kayıplarının  doruk  noktasıdır.  Tüm bu  olumsuzluklardan  en  çok  etkilenen ... 

sayfa  1 5 
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Doğuran 
Çocuklar  (!) 


Ingiltere'nin  en  büyük  sorunlarından  biri ergenlik  dönemindeki  kız  çocuklarının hamile  kalması.  Son  araştırma  hamile kalan  kızların  yaşlarının  10'a  kadar  gerilediği  yönünde.  'Ahlak'ın  gericilik  olarak algılandığı  bu  süreçte  Ortadoğu  ülkeleri için  de  aynı  tehlike  çok  uzak  değil ! 
Araştırmaya  göre,  son  8  yıl  içinde  henüz  ilkokulu  bitirmemiş  54  kız  çocuk  hamile  kaldı. 
Bu  çocuklardan  15'i  sadece  10,  39'u  ise  11 
yaşındaydı. 

8  Yılda  63  Bin  Doğum 

Hükümet  rakamlarına  göre,  her  yıl  İngiltere  ve  Galler’de  13  ve  13  yaş  altı  300  kız çocuğu  hamile  kalıyor.  2002'den  bu  yana  ise 
15  yaş  altı  63  bin  587  çocuk  doğum  yaptı. 

İngiltere'de  Bilgi  Alma  Özgürlüğü  Yasası çerçevesinde  basına  açıklanan  verilere göre,  2002’den  bu  yana  hamile  kalan  63  bin 
587  çocuğun  yaş  dağılımı  şöyle:  12  yaşında 
268, 13  yaşında  2  bin  257, 14  yaşında  14 


bin  777  ve  15  yaşında  45  bin  861. 

Veriler,  hamile  kalan  kızların  yüzde 60’ının  kürtaj  yaptırdığını  ortaya  koyarken, kayıtlara  geçmeyen  çok  sayıda  doğum  ve kürtaj  olduğu  ifade  edildi. 

‘Trajik’  bir  durum 

İngiltere,  tüm  Avrupa  ülkeleri  arasında 
16  yaş  altında  en  fazla  hamileliğin  görüldüğü  ülke.  Yetkililer  bugüne  kadar  milyonlarca sterlin  harcanmasına  rağmen  bu  sorunun önüne  geçemezken,  Kent  Üniversitesi  öğretim  üyesi  Frank  Furedi,  durumun  “trajik” olduğunu  belirtti. 

Furedi,  “Bu  durum  çocukların  cinselliğe ne  kadar  batmış  olduğunu  ortaya  koyuyor” dedi. 

Aile  eğitimi  uzmanı  Norman  Wells  de,  kız çocukların,  erkek  arkadaşlarını  ellerinden kaçırmamak  için  istemeden  de  olsa  cinsel ilişkiye  girdiklerini  söyledi. 

Haber  Merkezi 


Epilasyon  Kanseri 


Tetikliyor 

O*  *  zellikle  ergenlik  döneminde  ortaya  çıkan  kıllara  karşı  epilasyon modası  başladı.  Ergenlik  çağındaki  kızlar  arasında  giderek  yayılan  epilasyon  modasına  uzman uyarısı  geldi:  Deri  kanseri  riskini  artırıyor. 

Çıkan  moda  sonucu  epilasyon  yaptıranlara  kadın  ve  erkek  yetişkinlerden  sonra  bu kez  de  çocuklar  katılmış  oldu.  Ancak  büyüme  döneminde  vücutlarında  artan  tüylenmeye  karşı  epilasyon merkezlerine  koşan 
13-15  yaş  arası  genç kızları  uzmanlar  uyarıyor. 

Prof.  Dr.  Meral  Şaşoğlu  uygulamanın cilt  kanserlerini  tetikleyebileceğine  dikkat çekti.  Dermatolog 
Prof.  Dr.  Meral  Şaşoğlu  epilasyonun  uzun dönemde  sonuçlarına ilişkin  bilimsel  verilerin  hala  bulunmadığını, bu  nedenle  kimseye  epilasyon  önermediğini  söylüyor. 

Uygulamanın  deri  kanserlerine  yatkınlığı artırıp,  olası  kanserleri  tetikleyebileceğinin altını  çizen  Prof.  Dr.  Meral  Şaşoğlu,  "Yetiş¬ 


kinler  için  bile  epilasyonu  önermem.  Çocuklar  ve  gençler  bu  sonuçlardan  daha  fazla etkilenirler.  20  yıl  sonra  vücutlarına  yapılan bu  lazer  uygulamasının  nasıl  sonuç  vereceği  henüz  bilinmiyor.  Buna  ilişkin  bir  tane araştırma  yapılmadı"  diyor. 

Vücuttaki  tüylerden  kalıcı  olarak  kurtulmak  için  18  yaşına  kadar  beklenmesini  öneren  Prof.  Dr.  Şaşoğlu,  "Bu  16  yaşında  epilasyon  yaptıran bir  gencin  hormonal faaliyetleri  durmuş değildir,  aynı  tüyler 
18  yaşında  tekrar 
çıkabilir.  Başarılı sonuç  da  alınamaz. 
Ben  bu  dönemde arayışta  olan  gençlere  klasik  yöntemleri;  ağda  ve  ipi  öneririm"  diye  konuştu. 

Yanıklar  tehlikeli 

Lazer  yanıklarının  özellikle  ciddiye  alınması  gerektiğini vurgulayan  Prof .  Dr.  Şaşoğlu,  "Lazer  yanıkları  kansere  davetiye  çıkarır.  Deride  lekeler bırakır  yani  ciltte  hasar  bırakır"  diye  uyardı. 

Haber  Merkezi 


Evimizdeki  On  Sinsi  Tehlike 


Meteorda  7  Milyon 


Evimizde  kullandığımız  bazı  kimyasal maddeler  ömrümüzden  çalıyor. 
Doktorlar  evlerimizdeki  10  yaşlandıra  maddeyi  şöyle  açıklıyorlar: 

1-  Ağartıcılar:  Ağartıcılar  klor  ve  amonyak  içerir.  Bu  sayede  beyazlatır  ve işe  yarar  zaten.  Ama  bu  maddeler  aynı zamanda  iritasyona  neden  olur.  Gözünüze  kaçabilir,  ciğerlerinize  girer,  mide bulantısı  ve  kusmaya  neden  olur.  Ama bu  maddeleri  kullanmak  yerine,  temizlik¬ te  kabartma  tozu  ve  beyaz  sirke  de  kullanabilirsiniz.  Onlar  da  aynı  işi  görebilir. 
Özellikle  sirke  camlarda,  kabartma  tozu da  fayanslarda  çok  işe  yarar.  Çok  basit bir  şekilde  her  markette  bulabileceğiniz bu  malzemelerle  daha  sağlıklı  bir  temizlik  yapabilirsiniz. 

2-  Böcek  savarlar:  Bu  maddelerde  de benzer  şeyler  var.  Aynı  işlevi  görebilecek kokulu  mumları  kullanabilirsiniz  örneğin. 
Bu  sayede  böcekler  sizden  uzak  durur. 
Ya  da  mutfakta  çöp  bırakmayın  ki  içeri böcek  ya  da  sinek  girmesin. 

3-  Oda  Spreyleri  ve  Kokulu  Mumlar/- Sabunlar:  Herkes  evinin  temiz  ve  taze kokmasını  ister,  ancak  sentetik  koku  vericiler  havada  kalarak,  içerideki  havanın kalitesini  olumsuz  etkileyebilir.  Akciğerlerin  ve  solunum  yollarının  dokusuna zarar  verebilir  ve  gözleri  tahriş  edebilir. 
Gerçekçi  olun,  eviniz  temizse  kötü  kokmayacaktır.  Sabunlara  eklenen  koku verici  kimyasallar,  yüzünüzdeki  deriyi ince  bir  ipek  gibi  kaplayan  tabakayı  yok edebilir.  Sabun  kullanırken,  kokusuz  ve renksiz,  en  basit  sabunları  tercih  etmek gerekir. 

4-  Yüksek  fruktoz  mısır  şurubu: 

Yüksek  fruktoz  mısır  şurubu  direk  olarak karaciğere  gider  ve  karaciğerin  bu  maddeyi  şeker  olarak  algılayıp  yağa  dönüştürmesine  neden  olur.  Kolesterolü  yükseltir  ve  karın  bölgesinde  yağlanma  oluşur. 

5-  Trans  Yağlar:  Trans  yağ,  imalat sürecinde  hidrojen  molekülü  eklenerek doygun  hale  getirilen  bir  çeşit  doymamış 


yağdır.  Bu  hidrojenize  yağlar  kötü  kolesterol  seviyesini  yükseltir,  iyi  kolesterol seviyesini  düşürür  ve  kalp-damar  hastalıklarına  davetiye  çıkarırlar.  Yılda  100  bin kişinin  kalpten  ölmesinin  nedeni  de budur.  Ticari  yemek  reçetelerinden  yavaş  yavaş  çıkarılmakta  olan  bu  yağlar, evinizdeki  ürünlerde  halen  mevcut  olabilir.  Dolabınızı  gözden  geçirin  ve  etiketin¬ de  hidrojenize  yağ  yazılı  bütün  gıda  maddelerini  çöpe  atın. 


6-  Toluen:  Tırnak  cilasında  ve  boyalarda  bulunan  bir  çözücü  olan  ve  petrol bazlı  parafin  mumlar  yandığında  havaya yayılan  toluen,  sinir  sistemine  hasar verebilir.  Toluen  de  diğer  pek  çok  kimyasallar  gibi  buharlaşır,  ciğerlere  girer  ve alerjiye  neden  olur.  Kimi  zaman  baş  ağrısı,  mide  bulanması,  hatta  halüsinasyonlara  bile  neden  olur.  Doğal  kokulu  balmumu,  soya  veya  bitki  bazlı  mumlarla  tırnak  ürünlerinin  doğal  alternatiflerini  kullanmak,  daha  iyi  bir  seçim  olacaktır. 

7-  Yüksek  Dereceli  Alkol:  Alkol  karaciğeri  zehirleyen  bir  toksindir.  Ama  az miktarda  alınırsa  bazı  açılardan  iyi  olabilir.  Çünkü  bizi  rahatlatır,  topluma  karış¬ 


mamızı  ve  hayattan  keyif  almamızı  sağlayabilir.  Ama  alkol  çok  miktarda  tüketilirse,  özellikle  kadınlar  için  tehlikeli  olabilir.  Bu  yüzden  alkol  derecesi  yüksek  içkiler  yerine  bir  kadeh  şarabı  tercih  etmek daha  iyi  olabilir. 

8-  Sigara,  pipo  ve  puro:  Evde  sigara içilmesine  son  vermiş  olsanız  bile,  tütün ürünlerinin  hepsi  zararlı  kimyasallar  üretir.  Sigarayı  bıraktıysanız,  evinizde  toptan  bir  temizlik  yapıp  bütün  kumaş  perdeleri  ve  döşemeleri  yıkayın.  Hatta  duvar badanasını  yenileyin.  Sigara  başta  kanser  olmak  üzere  pek  çok  farklı  hastalığa neden  oluyor.  Ama  sigarayı  bırakmanın kolay  olmadığını  da  biliyoruz.  Bu  nedenle  sigarayı  bırakmak  isteyenlere  yardımcı alternatif  tedavilere  yönelebiliriz. 

9-  NPE  İçeren  Deterjanlar;  Nonilfenol etoksilat  (NPE),  yağ  ve  su  gibi  sıvı  maddelerin  karışmasına  yardımcı  olan  bir kimyasal  maddedir.  Çamaşır  deterjanları,  şampuanlar  ve  temizlik  maddelerinde bulunan  bu  kimyasal  madde,  östrojen hormonunu  taklit  ederek  erken  adet  görmeye,  düşük  sperm  sayısına  ve  üreme sağlığının  bozulmasına  neden  olabilmektedir.  Bu  nedenle  doğal  temizlik  maddeleri  kullanın  ve  sert  kimyasalların  kullanımını  azaltmak  veya  bunları  kullanmaya son  vermek  üzere  mikro  fiber  yer  bezleri  veya  buharlı  temizleyiciler  gibi  alternatifleri  tercih  edin.  Deterjan  alırken  içinde NPE  olmadığından  emin  olmaya  çalışın. 

10-  Naftalin  Topları:  Kışlık  kazakları kaldırırken,  güvelerin  ziyafet  çekmesini önlemek  için  üzerlerine  birkaç  naftalin topu  serpiştirmek  nesillerdir  gelenek  haline  gelmiştir.  Ama  unutmayın  ki  naftalin kanserojen  içeren  bir  maddedir.  Günümüzde,  sedir  ağacı  yongaları  ve  lavanta kesecikleri  gibi  doğal  alternatifler  güvelere  karşı  daha  iyi  bir  seçenek  oluşturmaktadır.  Bu  arada  mevsim  sonunda  giysileri  kaldırmadan  önce  temizlemeyi unutmayın. 

Haber  Merkezi 


Farklı  Kimyasal 


Avusturalya’da  1969  yılında  Murchison  kasabasına  düşen  ve  kasabayla  aynı  adı  taşıyan  meteorun  yaklaşık  4.6  milyar  yaşında  Güneşten  bile yaşlı  olduğu  ve  milyonlarca  organik  bileşik  barındırdığı  açıklandı. 

Yaşamın  yapıtaşları  olan  organik  bileşenlerin  pek çok  türünün  göktaşında  bulunduğunu  belirten  inceleme  ekibinden  Dr.  Philippe  Schmitt-Kopplin,  zaman içinde  derlenecek  bilgilerle  Güneş  Sistemi’mizin  ve yaşamın  oluşum  sürecine  ilişkin  önemli  sonuçlara ulaşılabileceği  kanısında. 

Göktaşında  Dünya’da  olmayan  çok  sayıda  farklı bileşiğin  tespit  edilmesi,  Güneş  Sistemi’nde  bundan da  fazlasının  bulunabileceğine  dair  bir  kanıt  olarak görülüyor. 

Spektroskopi  de  dahil  çeşitli  gelişmiş  analiz  tekniklerinin  kullanıldığı  incelemede,  70’i  amino  asit  14 
bin  bileşik  bulundu.  Bilimciler  bu  bilgilerden  yola çıkarak  meteorda  7  milyon  kadar  farklı  kimyasal  olduğunu  hesaplıyor.  Bunlar  arasında  karbon  bazlı  bileşiklerin  çeşitliliği  de  oldukça  dikkat  çekiyor. 

Dr.  Schmitt-Kopplin’e  göre,  milyonlarca  Dünya  yılı boyunca  uzayda  dolanan  meteor  geçtiği  her  yerden organik  bileşenler  toplamış  olabilir.  Meteorun  henüz çekirdeğini  incelemediklerin  belirten  Schmitt-Kopplin,  pek  yakında  küçük  bir  parça  almak  için  meteorun  çekirdeğine  doğru  delik  açacaklarını  açıkladı. 

Haber  Merkezi 
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Evet,  dünyanın  emekçi  kadınları  büyük  bir  heyecanla  8 
Mart’ın  100.  yılını  karşılamaya  hazırlanıyor.  Nevvaya  Jin ekibi  olarak  biz  de  kadın  olmanın  onurunu  taşıyan  ve  bu uğurda  yakılan,  giyotine  gönderilen,  kurşunlanan  tüm  kadınları  büyük  bir  minnetle  anıyor,  mücadelelerinin  sürdürücüleri  olacağımızı  belirtiyoruz. 

Kuşkusuz  kadın  bir  asır  önceki  konumunda  değil,  ancak insanlık  ve  doğa  üzerindeki  soykırım,  cinsiyetçilik,  dincilik, milliyetçilik  alabildiğine  derinleşmiş  durumda  ve  sıkça  ifade ettiğimiz  gibi  bunu  derinliğine  yaşayan  biz  kadınlar  olmaya devam  ediyoruz.  Kürt  kadınları  aşılması  zor  duvarları  yıkmaya  çalışırken  çok  bedeller  ödedi.  Emek  verdi,  savaştı,  ezildi, üzüldü,  katledildi,  düştü,  düşündü.  Ama  özgürlüğe  giden  her adımın  büyük  bedeller  istediğinin  de  bilincindeydi.  Kürt  Halk Önderi  Sayın  Öcalan’ın  da  dediği  gibi  “özgürlük  kolay  olsaydı Ronahi  ve  Berivanlar  kendilerini  yakmazdı.  Özgürlük  kolay olsaydı,  insanlar  kendilerini  meydanlarda  patlatmazdı,  uçurumlardan  atmazdı’.  Kürt  kadını  bu  bilinçle  özgür  yaşama yürüyen  bir  gerçekliğin  kapısını  aralamayı  başardı  kanımızca. 

8  Marta  ve  kadına  dair  söylenecek  o  kadar  çok  şey  var 
ki!..  Ancak  söylenmesi  gerekenleri  ve  söylenecekleri  8 
Mart’ta  meydanlarda  haykıracak  kadınlar.  Toplumsal  cinsiyetçiliğin,  ataerkil  vahşetin  kurbanı  olarak  diri  diri  toprağa gömülen  Medinelerin  kaderini  değiştirmek  için,  küçücük bedenleriyle  devlet  faşizmini  göğüsleyen  Ceylanların  uğradığı  akibete  son  vermek  için,  minnacık  bedenlerinden  daha ağır  hapislere,  işkencelere  direnen  Berivanların  hesabını  sormak  için,  İran  cezaevlerinde  idam  ve  recmedilmeyi  bekleyen Zeyneplerin,  Şirinlerin  ve  daha  nice  kadınların  çığlıklarını duyurmak  için,  Kürt  kadınları  üzerindeki  baskıları,  kadın  sivil toplum  örgütü  çalışanları  ve  siyasetçilerin  cezaevlerine  tıkılmalarını,  yargı  katliamlarını  protesto  etmek,  gözaltında  taci¬ ze  tecavüze  maruz  bırakılan  kadınlarla  dayanışmak  ve  tacizcilerden  hesap  sormak  için  meydanlarda  el  ele  vererek  taleplerini  haykıracaklar. 

işte  tam  da  bu  vesileyle,  kapitalist  modernitenin  tam  da göbeğinde,  Frankfurt’ta  gerçekleştirilecek  olan  8  Mart  yürüyüşünde  sisteme  bir  sille  de  biz  atmaya  gidiyoruz.  Gelin,  söylenmesi  gerekeni  o  gün  hep  birlikte  haykıralım,  100.  yılını daha  büyük  örgütlenmelere,  kutlamalara  vesile  yapalım! 

Gazete  satırlarımızda  da  8  Marta  dair  söylenmesi  gerekenlere  biraz  da  olsa  yer  ayırmaya  çalıştık.  Genç  kadınlara söz  hakkı  tanıdık,  Kürt  Kadın  Hareketinin  100.  vesilesiyle sunduğu  perspektif  ve  çağrılara  kulak  kabarttık,  köşe  yazarlarımızın  gönüllerinden  dillerine  akan  sözcükleri  nakşettik sayfalarımıza.  Bu  sayımızda  100.  yıl  vesilesiyle  de  tartışmalar yaratacak  özgürlük  perspektifleriyle  karşılaşacaksınız. 

Gazetemizin  diğer  gündemlerine  gelirsek;  geçen  sayıda Hatice  Şen  ile  toplumsal  barış  ve  Kürtçe  eğitim  üzerine  olan röportajımızı  yayınlamıştık.  Önem  arzetmesi  nedeniyle bunu  Kürtçe  ve  Türkçe  bilmeyen  okurlarımızla  da  paylaşmak istedik. 

Son  günlerde  oldukça  gündeme  giren  ve  tartışma  yaratan  bir  konu  Alevilik’ti.  Hükümetin  ‘Alevi  Açılımı’  diye  nitelendirdiği  Alevisiz  açılım  girişimi  beklendiği  gibi  fiyaskoyla sonuçlandı,  işte  geçmişte  öykülerini  yayınladığımız  yazar Nuray  Bayındır’ın  bu  konu  üzerine  bir  kitabı  yayınlandı. 
Alevilik  konusunda  çeşitli  çevrelerin  düşüncelerini  derleyerek  bir  araya  getiren  Nuray  Bayındır’a  yaptığı  bu  çalışma  ile ilgili  sorular  yönelttik.  Aleviliğe  dair  bir  çok  konudaki  ’acaba’larınıza  yanıt  vereceğini  düşünüyoruz. 

Gençliğin  Gençliği  diye  adlandırdığımız  sayfada  ise çocuk  korkularına  yer  verdik.  Bir  araştırma  kapsamında  olan bu  konu,  çocukların  kişilik  gelişimine  ışık  tutar  nitelikte.  Yine ekolojik  kıyım  konusunda  hiç  bir  ülkeye  öncelik  tanımayan Türk  Devletinin  Kürdistan’da  yarattığı  tahribatları  deşifre eden  bir  yazımız  var.  ‘Doğal  ve  tarihi  zenginliklerini  korumaya özen  göstermeyen  bir  toplum,  yenilmeye  mahkumdur’  diyerek  sahiplenmeye  davet  eden  yazımızı  okumanızı  salık  veriyoruz.  Tabii  her  zamanki  gibi  çeşitli  hastalıklar  konusunda saygıdeğer  doktorumuz  ilhan  Diken,  okurlarını  yıllardır  aydınlatmaya  devam  ettiği  gibi,  bu  sayıda  da  Meme  Başı  Akıntıları konusunu  ele  aldı. 

Daha  önce  mizah  bölümü  olarak  ayırdığımız  18.  sayfayı tartışma-forum  olarak  düzenledik.  Bu  sayımızda  geçen  günlerde  düzenlenen  ve  farklılıkların  biraradalığının  zenginliğine vurgu  yapan  I.  Mezopotamya  inanç  Çalıştayına  da  atfen  ülkemizde  inançlarve  inançlar  arasındaki  diyalogun  önemini  işledik.  ilgilerinize  sunuyoruz. 

8  Mart’ın  100.  yılı  hepinize  kutlu  olsun.  Kaybedenin  5000 
yıllık  kölelik,  kazananın  ise  sonsuz  özgürlük  olacağı  kuşkusuzdur. 


‘8  Mart’ın  100.  Yılında 


Direniş  Ruhumuz  Daha  Güçlü’ 


Muş:  “Tecavüz kültürünün  sınıflı uygarlık  kiri  olduğunu belirtmek  gerekir. 

Tecavüz  kültürünü gerçek  anlamda aştıracak  olan demokratik  değerlerin kurumsallaşmasıdır”. 


Partiya  Azadiya  Jinen  Kurdistan (PAJK),  8  Mart’ın  100.  yılına yanıt  olarak  Tecavüz  Kültürünü Aşalım’  sloganı  altında  yeni  bir süreç  başlattı.  PAJK  Yürütme Üyelerinden  Sayın  Nalin  Muş,  100.  Yıl 
dolayısıyla  yaptığı  değerlendirmede,  8 
Mart’ı  8  Mart  yapan  gerçekliğin  direniş tarihiyle  doğru  bir  bağın  kurulması  ile olacağını  belirtti  ve  100.  yılı  bu  bilinçle karşılamanın  önemine  değindi. 

Muş,  Kürt  Kadın  Hareketi  Mücadelesinin  5000  yıllık  tecavüz  kültürünü  aşma, bilinç  ve  irade  kazanma  mücadelesi  olduğunu  değerlendirirken,  kendi  önderleri  Sayın  Abdullah  Öcalan’ın  bundaki belirleyici  rolüne  de  vurgu  yaptı.  Muş, “Özgürlük  mücadelesini  yükseltmek  ve tecavüz  kültürünü  aşmak,  toplumsal  değerleri  kalıcı  bir  sisteme  dönüştürmek, demokratik  komünal  sistemi  kurmakla bağlantılıdır.  8  Mart’ın  100.  Yılını  anlamak,  tarihini  bilmek,  toplumla  yeniden buluşmak,  uygarlık  tarihinin  bir  tecavüz kültür  tarihi  olduğunun  bilincini  oluşturmak  tarihi  değiştirmede  ve  doğru  temelde  yazmada  temel  bir  anlayış  ve  yaklaşım  olacaktır”  derken  bunun  5000  yıllık tarihi  yeniden  sorgulamak  ve  öğretici  sonuçlar  çıkarmak,  direniş  tarihine  sahip çıkmak  anlamına  da  geldiğini  söyledi. 

PAJK  Yürütme  Üyesi  Nalin  Muş,  8 
Mart’ın  kadının  direniş  geleneğinin  güçlenmesinde  önemli  bir  durak  olduğunu, kadınların  yaşadığı  adaletsizliğe,  hukuksuzluğa,  köleliğe,  sistem  dışına  itilmeye karşı  bir  direniş  mücadelesi  olduğunu, bu  sebeple  de  tüm  zamanları  kadının  direniş  ve  mücadele  gününe  dönüştürme¬ nin  gerekli  olduğunu  söyledi.  Muş,  “8 Mart’ı  8  Mart  yapan  doğal  toplumun  ruhudur.  Kadının  devletçi  uygarlık  sistemi ile  hesaplaşma  tarzıdır”  diye  konuştu. 

Nalin  Muş,  tecavüz  kültürüne  açıklık getirirken  bunun  sistemsel  ve  bir  zihniyet  olayı  olduğunu,  iktidar  ideolojisinin bir  sonucu  olarak  ortaya  çıktığını  ifade ederek  şunları  söyledi:  “Toplumu  toplum  yapan  taşıdığı  değer  yargılarıdır. 
Toplumun  toplum  olabilmesi  kültürle bağlantılıdır.  Sayın  Öcalan;  ‘Bir  toplumun  gelişmişlik  düzeyi,  o  toplumdaki kadının  gelişmişlik  düzeyiyle  ölçülür’ derken  bu  gerçeğe  işaret  etmektedir. 
Kadın  bir  bakıma  demokratik  değerlerin toplamını  ifade  eder.  Tecavüz  kültürünün  sınıflı  uygarlık  kiri  olduğunu  belirtmek  gerekir.  Tecavüz  kültürünü  gerçek anlamda  aştıracak  olan  demokratik  değerlerin  kurumsallaşmasıdır.  Özgürlük mücadelesinin  derinliğine  yayılmasıdır. 
5000  yıllık  resmi  sistemin  ideolojisi  ve 
kültürü  bir  tecavüz  kültürüdür.  Kadına dayatılan  kölelik  ve  tecavüz  kültürü  tüm topluma  dayatılan  kültürdür.  Kadının  buradan  çıkış  yapması  toplumun,  insanlığın  çıkış  yapması  anlamına  gelir.  Bu  açıdan  mücadeleyi  genelleştirmek,  kendine öncü  diyen,  gerçekten  bu  uygarlık  tarihi¬ 


ni  iyi  çözen,  erkek  egemenliğinin  yarattığı  tahribatları  bilen  insanların  görevidir. 
Bilerek  yaşamak,  yaşanan  tarihi  de  anlamlandırmak  son  derece  özgürlükçü  bir anlayışı  gerektirir.  Kadın  özgürlük  mücadelesini  yürütmek  dünyada  en  anlamlı, en  onurlu  işlerden  biridir.  Kadın  özgürlük  mücadelesi  toplumsal  bir  mücadele, bir  özgür  yaşam  mücadelesidir.  Kadının onurlu  mücadelesini  yükseltmek,  tecavüz  kültürünün  kendini  tek  yaşam  seçeneği  haline  getiren  gerçeğini  de  aşacaktır”. 

Tarih  boyunca  yürütülen  kadın  özgürlük  mücadelelerini  de  değerlendiren Nalin  Muş,  kadın  mücadelelerinin  ideolojide,  felsefede  ve  örgütlenmede  yaşadıkları  sorunlar  yüzünden  zayıf  kaldığını, bunun  da  kadını  parçalı  ve  dar  grup sınırlarında  bıraktığını  söyledi.  Bu  açıdan  günümüzde  örgütlenmenin  şart olduğuna  değinen  Muş,  şunları  söyledi: “Kadının  doğası  örgütselliğe  yatkındır. 
Mücadelesinin  zorlukları  vardır  ancak heyecan  vericidir.  Bir  yerlerden  ve  binlerinden  özgürlük  dilenemeyeceğimize göre,  mücadelemizi  büyüterek  özgürlüğümüzü  de  sağlayabiliriz.  Tersini  düşünmek  5000  yıllık  sistemin  sömürücü karakterini  anlamamak  olur.  Önderimiz Apo  boşuna  her  fırsatta  bizleri  canavarlaşan  sisteme  karşı  uyarmıyor.  Sistemin dayattığı  iradesizliktir,  bireyciliktir,  köleliktir.  Sistem  kadını  komünal  yaşamdan koparmaya  ve  tümden  denetime  almaya çalışıyor.  Kadından  başlayarak  topluma dayattığı  da  derin  bir  köleliktir.  Kapitalist modernitenin  evrensellik  adına  geliştirdiği  şey  de  bir  kölelik  biçimidir.  Dolayısıyla  tecavüz  kültürünü  en  üst  zirvede yaşatan  kapitalist  zihniyettir.  Bunu modernite  adı  altında  yapmaktadır.  Kadının  ve  toplumun  ruhunu  teslim  alarak yapmaktadır.  Bu  da  bir  ölüm  biçimidir.” 
Kendisini  farklı  yansıtmaya  çalışan  kapitalist  sistemin  5000  yıllık  tecavüz  kültürünün  en  son  yaşayan  biçimi  olduğunu dile  getiren  Muş,  kapitalist  modernitenin  bir  gelişme  ölçüsü  değil,  bir  bitiş ölçüsü  olduğunu  da  sözlerine  ekledi. 

“Kapitalist  moderniteye  karşı  mücadele  yürütmek  insanlık  onuruna  sahip çıkmaktır”  diyerek  PKK’nin  ve  Kadın  Özgürlük  Hareketinin  30  yıllık  çabalarına değinen  Muş,  “imralı  direnişi  ve  orada sağladığı  derin  yoğunlaşmalar,  tüm  sınıflı  uygarlık  sisteminin  maskelerini  düşürmeyi  getirmiştir,  insanlık  için  bundan  daha  değerli  bir  katkı  düşünülemez.  Önder Apo’nun  büyük  emek  ve  mücadelesiyle ortaya  çıkan  Kadın  Özgürlük  Hareketi, Kadın  Ordulaşması  ve  Partileşmesi  tüm dünya  kadınları  ve  insanlık  için  en  büyük bir  değeri  ifade  etmektedir”  diyerek Önderleri  Abdullah  Öcalan’ın  belirleyici rolüne  dikkat  çekti.  Kürt  kadınının  iradeleşmesi  sonucunda  özgür  yaşamın temellerinin  örüldüğünü  söyleyen  Muş, “yaratılan  güçlü  bir  mirasla  demokratik 


kültürü  oluşturmuştur”  dedi.  Bu  uğurda ödenen  bedellere  de  dikkat  çeken  Muş; “Her  toplum  yarattığı  değerlerle  ayakta kalır.  Kürt  halkının  değerleri  de  özgürlük uğruna  en  büyük  zorluklara  karşı  koyarak  direnen  ve  canını  veren  kızları  ve oğullarıdır”  diye  konuştu. 

Nalin  Muş,  kadın  sorununun  sosyal bir  sorun  olduğunu,  verdiği  mücadelenin  de  toplumsal  olduğunu  söyledi  ve yürüttükleri  mücadelenin  toplumsal  dönüşümdeki  rolünün  azımsanmayacak düzeyde  olduğunu  ifade  etti.  Yürüttükleri  mücadelenin  Kürt  kadınını  sistemden  ve  erkekten  kopuşu  sağladığını  belirten  Muş,  şöyle  dedi:  “Kürt  kadını  büyük  oranda  bağımlılıklarını  aşmıştır.  Kopuş,  derin  bir  bilinç  olmadan  sağlanamaz.  Kopuş  bağımsız  düşünebilme  gücüdür.  Bağımsız  yaşayabilme  ve  yürüyebilme  gücüdür.  Kürt  kadını  bu  bilinci oluşturmuştur.  Kendi  öz  iradesine  dayanarak  dağda,  zindanda  ve  yaşamın  her alanında  erkek  egemen  zihniyete  ve  sisteme  karşı  mücadele  etmektedir”. 

Kürt  Kadın  Hareketi  tarafından  geçtiğimiz  28  Kasım’da  sonlandırılan  ‘Kimse¬ nin  Namusu  Değiliz,  Namusumuz  Özgürlüğümüzdür’  kampanyasını  da  değerlendiren  Muş,  bu  kampanyanın  toplumsal alanda  büyük  bir  etkiye  yol  açtığını,  kadına  yönelik  şiddetin  ciddi  olarak  gündeme  girdiğini  söyledi  ve  bu  süreci  8 
Mart’ta  ilanını  yapacakları  bir  kamyayla daha  fazla  yükseltecekleri  iddiasını  ortaya  koydu.  Geçen  yılda  tüm  yönelimlere rağmen  direniş  çizgisinin  kazandığını  belirten  PAJK  Yürütme  Üyesi  Muş,  2010 
yılında  Önderleri  Sayın  Öcalan’ın  özgürlüğü  için  radikal  bir  mücadele  yılı  olacağını,  kadın  özgürlük  sorunlarının  daha yoğun  gündeme  konulacağı  ve  mücadelesinin  verileceği  bir  yıl  olma  özelliğini taşıdığını  söyledi.  Muş,  “Özgürlük  her zamandan  daha  yakın  bir  noktadadır. 
Topkeyün  bir  mücadele  duruşu,  özgürlüğü  sağlayacaktır.  Önder  Apo’yu  ölüm çukurundan  ancak  büyük  bir  özgürlük mücadelesi  ve  topkeyün  bir  direniş  hamlesi  çıkarabilecektir.  Gerçek  yoldaşlık  da ancak  böyle  anlama  kavuşacaktır.  Özellikle  Kürt  kadınları  için  8  Mart’ı  bu  ruhla karşılamak  temel  mücadele  gerekçesi olabilmelidir.  Bu  duruş  tecavüz  kültürünün  aşılmasında  en  temel  bir  duruş  da olmaktadır”  dedi. 

PAJK  Yürütme  Üyesi  Nalin  Muş’un son  olarak  Kürt  kadınlarına  mesajı  ise şöyle:  “8  Mart’ın  yeni  yılına  daha  da  güçlenmiş  bir  özgürlük  iradesi  ile  giriyoruz. 
Direniş  ruhumuz  daha  güçlü  ve  kararlıyız.  Kadınlar  gücünü  iradesini  birleştirerek  8  Mart’tan  21  Mart’a  ve  4  Nisan’a güçlü  bir  köprü  oluşturabilmelidir. 
Mücadelelerini  özgür  yaşamın  kapılarını açarak  taçlandırabilmelidir.  2010  yılının 
8  Mart’ına  en  anlamlı  cevap  budur”. 


Haber  Merkezi 
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Güncel  bakış 


Anadil 

Anadan  Öğrenilen  Bir  Dildir 

Revvşen  Bedirhan’ın  15  Nisan  1941  yılında  Hawar  Dergisi’nin  27.  sayısında  yayınlanan  “Ev  Hanımlığı  ve  Eğitmenlik”  başlıklı  yazısını  okuma  şansım  oldu.  Bu  yazı Fırat  Aydınkaya  tarafından  Kürtçe’den  Türkçe’ye  çevrildi  ve Mart  ayında  ilk  sayısı  çıkacak  olan  “Dipnot  Dergisinde  yayınlanacak.  Özellikle  kadınların  okumasını  öneririm.  O  dönem için  yazılmış  çok  iyi  biryazı. 

Yazıda  katılmadığım  noktalar  elbet  var  ama  baştan  dedim, o  dönem  için  yazılmış  iyi  bir  yazı.  Bugün  için  ise  geri  yanlarını bulabiliriz. 

Revvşen  Hanım’ın  yazısında  çok  önemli  bulduğum  bir alıntıyı  sizinle  paylaşmak  istiyorum:  “Özellikle  Kürt  kadınları ve  Kürt  analarına  dönüp  onlara  söylemek  istiyorum.  Sevgili kızkardeşlerim,  sizin  de  bildiğiniz  gibi  milletimizin  asıl  büyük derdi  eğitimsizliktir,  bilgisizliktir.  Bilgisizlik  çok  kötü  bir  hastalıktır.  Ancak  yine  de  bunun  çaresi  bulunmaktadır.  Çaresi; bilgidir,  bilgilendirmedir,  öğrenmedir.  Günümüzde  hükümet ve  teşkilat  sahibi  milletler,  bu  hastalığı  kendi  hususi  hastanelerinde  çözmeye  çabalamaktadır.  Ki  bu  hastanelere  okul  denmektedir.  Öğretmenler  bu  hastanelerin  doktorlarıdır.  Maalesef  milletimiz  bu  hastanelere  sahip  değildir.  Milletimiz  teşkilatsız,  sahipsiz  ve  başsız  bir  millettir.  Ve  başka  milletlerin hükümranlığı  altındadır,  hem  de  düşman  milletlerin  hükümranlığı  altında.  Ancak  bizim  en  büyük  düşmanımız  bunların  da ötesinde  bilgisizliktir.  Bu  gaddar  düşmanımızla  savaşmamız gerekmektedir.  Yapacağımız  bu  savaşta,  Kürt  kadınları  olarak kocalarımıza  yardımcı  olmalıyız.  Bu  manada  çocuklarımızı  eğitelim,  onlara  okuma  yazma  öğretelim.  Onları  bilgisizlik  hastalığından  kurtaralım.  Böylesi  bir  çalışma  biz  Kürt  kadınları açısından  diğer  dünya  kadınlarına  nazaran  daha  önemli  bir elzemdir.  Diğer  milletlerin  çocukları  okula  gittiğinde  ilkin kendi  dilini  öğrenmektedir.  Ancak  bizim  çocuklarımız  okula gittiğinde  ne  yazık  ki  öncelikle  başkalarının  dilini  öğrenmektedirler.  Ve  bu  şekilde  kendi  anadillerini  unutmaktadırlar.  Bunun en  önemli  sebebi  de  bizim  diğer  milletler  gibi  okullara  sahip olmamamız,  başkalarının  ise  okullara  sahip  olmasıdır.  Bu nedenle  biz  Kürt  anaları,  diğer  tüm  dünya  milletlerinin  analarından  daha  fazla  çocuklarımızın  eğitimleriyle  meşgul olmalıyız.  Çocuklarımız  kendi  ellerimizden  kurtulup  başka halkların  okullarına  gitmeden  evvel  kendi  dilimizde  onlara okumayazmaöğretmeliyiz.  Bu  çok  önemli  nedenlerden  dolayı her  şeyden  önce  Kürt  anaları  kendi  dillerinde  okuma  yazma öğrenmelidir  ki,  kendi  çocuklarına  da  bunu  öğretebilsin...” 

Revvşen  Hanım’ın  o  gün  belirttikleri,  bugün  için  bile  kaçınılmazdır.  Kürtler  bu  toprakların  kadim  halkı  olarak  var  olma savaşını  yürüttüler.  Kürtler  kendi  özgürlük  mücadelesini  verirken  karşılarına  hep  zulüm  dayatıldı.  Baskı,  yok  etme,  sindirme politikalarının  birinci  derece  mağduru  oldular. 

Hala  Kürtler  üzerinde  amansız  bir  asimilasyon  politikası devam  ediyor.  Kürtçe  eğitim  ve  öğretim  dili  olarak  kabul  edilmediği  için  çağın  gereklerine  uygun  gelişmiyor.  Kürt  çocukları ilkokuldan  itibaren  anadilleri  dışında  eğitim  görmek  zorunda bırakılıyorlar.  Bilim  çağında  Kürtler  sevinçlerini,  coşkularını, kederlerini,  acılarını  iletişimlerini  kendi  dilleriyle  yapamıyorlar. 

Oysa  bir  halk  ilk  önce  diliyle  tanınır.  Çünkü  dil  kimliğin ayrılmaz  bir  parçasıdır.  Ekmek,  su  ve  hava  kadar  vazgeçilmezdir.  Deyim  yerindeyse  etle  tırnak  gibi  birbirine  bağlıdır. 

Dilini  kaybeden  bir  halk  ruhunu  kaybetmiştir.  Dillerine  sahip  çıkmayan  halklar,  egemen  kültürlerin  etkisi  altında,  öz benliğine  yabancılaşarak,  milim  milim  eriyerek  varlıklarını  kaybederler.  Tarihte  bunun  sayısız  örnekleri  vardır.  Örneğin  tarihi başlatan  Sümerler  bugün  yok.  inka  ve  Maya  diye  bir  halkın esamesi  dahi  okunmuyor,  işte  egemen  güçler  Kürtlerin  başına da  örneklerini  verdiğimiz  bu  halklar  gibi  tarihten  silmek  istediler.  Bunun  için  ilk  başta  Kürt  dilini  yasakladılar. 

Bugün  Kürtçe’nin  var  olmasının  en  büyük  nedeni  analardır.  Adı  üstünde  “anadil”.  Ananın  öğrettiği  bir  dildir.  Kürt analarının  direngenliği,  özgürlük  tutkusu,  Kürt  dilini  göz  nuru gibi  koruyarak  günümüze  kadar  taşıdı.  Eğer  bugün  Kürt  dilinden  bahsediyorsak,  bunu  büyük  oranda  Kürt  kadınlarına  ve analarına  borçluyuz. 

Zaman  yas  tutma  zamanı  değil.  Zaman  boyun  eğme zamanı  da  değil.  Zaman  kimliğine,  diline  sahip  çıkma zamanıdır.  Dün  olduğu  gibi,  bugün  de  Kürt  kadını  kendi  kimliğine,  diline  ve  kültürüne  sahip  çıkarak  tıpkı  Revvşen Hanım’ın,  o  günün  koşullarında  dil  konusunda  gösterdiği  yüksek  duyarlılığın  takipçisi  olmalılar. 

Madem  ki  varlığımızı  ispat  ettik,  gereğini  de  yapalım. 


Avesta  ‘Faşist  Zihniyet 
Süreci  Felakete  Sürüklüyor!’ 


KJB  Yürütme  Konseyi  Üyesi  Sozdar  Avesta,  Kürdistan  Özgür 
Kadın  Hareketi,  KCK  Yürütme 
Konseyi  ve  Kongra  Gel  Divanının  ortak  imzasıyla  3  Şubat 
2010  tarihinde  yayınlanan  demokratik 
barış  deklarasyonunu  değerlendirdi. 

Kürt  Özgürlük  Hareketi  olarak  halkların  bir  arada  kardeşçe  yaşamasına  bir 
kez  daha  şans  verme  açısından  2009 
yılına  çok  farklı  bir  misyon  biçildiğini söyleyen  Avesta,  yılın  başlarından  itibaren  gelişen  hareketlilikten  yola  çıkarak 
eylemsizlik  yaklaşımına  gittiklerini  ve  13 
Nisan  2009’da  da  yine  buna  benzer  bir deklarasyon  yayınladıklarını  ifade  etti. 

Türk  Devleti’nin  yerel  seçimler  ardından  halkın  siyasal  iradesiyle  seçilen yöneticilere  dönük  ilk  günden  başlayan tutuklamalara,  sindirme  siyasetine  ve askeri  operasyonlara  değinen  KJB  Yürütme  Konseyi  Üyesi,  Kürt  sorununun çözümü  niyetine  içi  boş,  perspektifsiz, sadece  söz  düzeyinde  içte  ve  dışta  kamuoyunu  yanıltan  bir  söylem  içerisine girdiğini  kaydetti.  Baştan  tıkatılan  böyle bir  sürecin  ardından  Kürt  Halk  Önderi Sayın  Öcalan’ın  yol  haritasını  kendileri¬ ne  sunmasına  rağmen  hiç  bir  kesime  açıklanmadığını,  akabinde  çağrısı  üzerine Kandil  ve  Mahmur’dan  barış  grupları gönderildiğini  belirten  Avesta,  Kürt  halkının  barış  gruplarını  sahiplenmekle barışa  olan  inancını  beyan  ettiğini  dile getirdi. 

Türkiye  Devletinin  ve  AKP  hükümetinin  asıl  niyetlerinin  bu  dönemde  netçe görüldüğünü  ifade  eden  Avesta,  çözüm hazırlığının  aksine  imha  ve  inkarda  karar kıldığını,  bunun  üzerine  Özgürlük  Hareketi  olarak  konuyu  ele  aldıklarını  söyleyerek  şunları  dile  getirdi:  “Kadın  hareketi  olarak  böyle  bir  gidişatın  halkların  kardeşliğine  büyük  bir  darbe  olduğunu,  barış  ve  demokrasiyle  çözülmesi  gereken bir  sorunun  çözüm  zemininden  kayıldığını,  faşist  zihniyetin  giderek  toplumu  bir felakete  sürüklediğini  tespit  ettik. 
Yayınlanan  demokratik  barış  deklarasyonu  da  bu  gidişata  ‘dur’  deme  amaçlıdır. 
Egemen  güçlerin  gerçekliğine  rağmen, öz  irademizle  sonuna  kadar  barışta  ısrarcı  olma,  demokrasi  yöntemini  esas  alma  yaklaşımımız  bir  kez  daha  kendini herkese  kanıtlamıştır.  Deklarasyon,  Kürt sorununun  çözümünü  gerek  bölgesel gerek  uluslar  arası  güçler  açısından  gerekse  Türk  Devletinin  mevcut  yapısı  içerisinde  nasıl  olması  gerektiği  noktasında çözüm  perspektifini  sıralamıştır”. 

Daha  önce  altı  kez  ilan  ettikleri  ateşkes,  eylemsizlik,  çatışmasızlık  kararlarının  TC  Devleti  tarafından  boşa  çıkarılmasına  rağmen  deklarasyonlar  yayınlayarak süreci  ilerletmek  istediklerini,  ancak  su- 


KJB  Yürütme  Konseyi 
Üyesi  Avesta,  tüm kadınları  8  Mart’ın 
100.  yılı  vesilesiyle şimdiye  kadar karşılanan  8  Martların zirvesi  haline getirmeye  ve deklarasyonu  güçlü sahiplenmeye  çağırdı. 

istimal  edildiklerini  ifade  eden  Avesta, bu  seferki  barış  ve  demokrasi  deklarasyonunun  son  bir  şans  olarak  değerlendirilebileceğini  söyledi.  Deklarasyon  yayınlandığından  bu  yana  çözümden  yana  olan  çeşitli  yazar  ve  aydın  çevrelerde  daha  aklı-selim  bir  yaklaşımın  görüldüğünü,  ancak  devlet  erkanının  yine  bildiğini okumaya  devam  ettiğini  kaydetti. 

Avesta,  deklarasyonun  içeriğine  ilişkin  ise  şunları  söyledi:  “Şüphesiz  her çevrenin  merak  ettiği  bir  noktadır.  Kendi paradigmamıza  göre  meşru  müdafaa mücadelesi  veriyoruz.  Mücadelemiz, Kürt  toplumunun  demokratik  haklarını, özgürlüğünü,  kendi  öz  gücüne  dayalı  olarak  yaşamını  demokratik  bir  tarzda  örgütleme  yaklaşımını  esas  alıyor.  Bunu bir  kez  daha  bu  deklarasyonda  ortaya koyduk.  Demokratik  bir  ulusun  yaratılması,  örgütlenmesi,  hiçbir  kimliğin  bir başka  kimliği  yok  saymadan  varlığını devam  ettirmesi,  sınırlara  dokunmadan ortak  demokratik  vatanı  benimsemeyi, hiçbir  iradeyi  yok  saymamayı,  her  topluluğun  kendi  özgün  ve  özerkliğini  koruyabileceği,  demokratik  cumhuriyeti  esas almaktayız.  Çözümün  kalıcı  olması  için anayasal  bir  güvence,  anayasanın  yeniden  düzenlenmesi  gerekmektedir.  Sürecin  gelişebilmesi  için  karşılıklı  olarak iki  taraftan  silahların  susması  gerekir. 
Bu  çok  önemlidir.  Kürt  özgürlük  hareketinin  tek  taraflı  eylemsizlik  kararının sonuç  vermediği  ortadadır.  Saldırıda olan  gerilla  gücümüz  değildir.  Sürekli  operasyon  düzenleyen,  ülkemizi  işgal  eden  Türk  ordusudur,  polisi,  JİTEM’İ,  ajanıdır.  Bu  biçimiyle  süreci  zora  sokan devlet  güçlerinin  kendileridir.  Bazı  çevreler  zaman  zaman  sorunun  barışçıl  yollarla  çözülmesi  niyetine  silahların  susturulması  için  çağrılar  yapmaktadırlar.  Her defasında  sorunun  tek  taraflı  çözüm üretmeyeceğini  bilmemize  rağmen  tekrar  tekrar  bu  şansı  Türk  Devletine  vermiş durumdayız.  Deklarasyonda  da  ortaya konulduğu  gibi  eğer  bir  süreç  geliştirilmek  isteniyorsa  en  başta  operasyonların durması,  köy  koruyuculuğunun  lağvedilmesi  lazım.  Kürdistan’ı  işgal  eden  askeri güçlerin  kışlalarına  dönmesi  lazım.  Bunun  dışında  bir  yaklaşım  sürece  katkı sunmaz”. 

Avesta,  legal  siyaset  yapan  kesimlere karşı  da  operasyonların  devam  ettiğini belirtti  ve  demokratik  açılım  konusundaki  samimiyetlerinin  ifadesi  olarak  siyasi tutukluların  derhal  serbest  bırakılması gerektiğini  söyledi.  En  temel  yaklaşım olarak  da  Kürt  halkının  olmazsa  olmazı konumunda  olarak  gördüğü  Sayın  Öcalan’ın  durumu  ve  muhataplığına  dikkat çekti.  Avesta;  “Bugüne  kadar  altı  kez barışa  şans  verme  temelinde  sorunun 


demokratik  çözümü  için  tek  taraflı  adımlar  atılmışsa,  bu  tümüyle  Önder  APO’- nun  emeğiyledir.  Onun  muhataplığı  eşaştır.  Önder  APO’yu  çözüm  dışında  tutarak  bir  yere  varılmaz.  Deklarasyonda da  ortaya  konulduğu  gibi  daha  fazla  rol oynayabilmesi  açısından  ölüm  çukuru uygulamalarını  sona  erdirip  daha  rahat çalışabilecek  bir  statüye  kavuşturulması gerekiyor.  Şüphesiz  bu  bir  ilk  adımdır. 
Sürecin  gelişmesi  elbette  diyalog,  müzakereyle  olur”  dedi. 

Kadın  özgürlük  hareketi  olarak  da  bu adımı  sahiplendiklerini  ve  buna  öncülük düzeyinde  katıldıklarını  belirten  Avesta, hareketin  temel  dinamikleri  olarak  her zamankinden  daha  fazla  ortak  irade, kendi  özgünlüğünü  koruyan,  ısrarcı  olan, ideolojik,  örgütsel,  siyasal,  askeri  anlamda  her  açıdan  kendisini  donanımlı  kılan kadın  özgürlük  hareketinin,  barış  ve demokrasi  mücadelesinin  de  teminatı  olacağını,  kendilerinin  de  bu  bilinçle  sürece  yaklaştıklarını  ifade  etti. 

Önümüzdeki  ayların  ciddi  eylemlilik içerisine  girilen  dönemler  olduğunu  vurgulayan  KJB  Yürütme  Konseyi  Üyesi, tüm  Kürdistan  halkına  çağrısını  şu  sözlerle  dile  getirdi:  “Kürt  Özgürlük  Hareketi  olarak  hedefimiz  olan  2010  8  Mart’ı  için  şimdiden  ciddi  bir  hazırlık  sürecine girerek  100.  yıldönümünü  şimdiye  kadar karşılanan  8  Mart’ların  zirvesi  yapmak gerekiyor.  Dört  parçada,  Avrupa’da  ve diğer  tüm  mücadele  alanlarında  100.  yıl özgürlük  yürüyüşünü  Kürdistan  Kadın Hareketi  öncülüğünde  karşılamamız gerekiyor.  Herkes  sokaklarda  olmalı.  Kadın  mirasına  denk  bir  serhildan  ruhuyla bu  direniş  gününü  sahiplenmeliyiz.  Aynı ruhla  ulusal  direniş  günümüz  olan  Newroz’a  da  öncü  düzeyinde  katılım  sergilememiz  önemlidir.  Barış  ve  demokrasinin garantisi  kadının  örgütlülük  düzeyidir. 
Özgürleşmeyen  iradeleşmez,  iradesi  gelişmeyen  güzelleşmez,  güzelliğini,  estetiğini,  farklılığını  ortaya  koyamayan  bir  kadın,  toplumu  ilerletemez.  Demokratik, ahlaklı  bir  toplum  yaratmak  kadınların  elindedir.  Özgür  yaşam,  Partiya  Azadiya Jinen  Kürdistan  (PAJK)  öncülüğünde  gelişecektir.  Militan  ruhla,  özgür  kadın  birliklerinin  örgütlülük  düzeyiyle,  YJA  Star’- ın  komuta  tarzı  ve  fedai  savaş  gücüyle, genç  kızlarımızın  özgürlük  arayışı,  coşkusu,  morali  temelinde  Kürdistan  Özgür Kadın  Hareketi  KJB’nin  bu  temeldeki  sistemsel  yaklaşımıyla  bu  mücadeleyi  zafe¬ re  götürebilecek  bir  etkinlik,  nitelik 
düzeyine  ulaşmış  bulunmaktayız.  2010 
yılında  Başkan  APO’nun  özgürleştirilmesi  dışında  biz  kadınların  hiçbir  amacı, gündemi  olamaz.  Biz  bu  mücadelenin yanındayız  diyemeyiz.  Bu  mücadelenin öznesi  olarak,  öncü  gücü  olarak  içindeyiz.  Yayınlanan  deklarasyonda  irademizin  içinde  yer  aldığı,  örgüt  bütünlüğü içinde  hazırlandığı,  hareket  olarak  da  bu yönlü  ciddi  bir  düzeyin  açığa  çıktığı  da bir  gerçektir.  Bu  temelde  bir  kez  daha yayınladığımız  demokratik  barış  deklarasyonunun  başta  kadınlar  olmak  üzere tüm  toplumumuzun  barış  umudunu  yeşertmek,  anaların  gözyaşlarını  dindirmek,  bir  toplumsal  uzlaşı,  toplumsal  bütünlüğün  sağlanmasına  vesile  olması  temelinde  kendi  görev  sorumluluklarımıza sahip  çıkmalıyız.  Özgür  Önderlik,  Özgür Kimlik,  Demokratik  Özerklik,  özgür  kadın  öncülüğünde  gelişene  dek  bu  mücadelenin  devam  edeceğini  belirtiyor, başta  kadınlar  olmak  üzere  tüm  halkımızı  bu  onurlu  mücadeleye  katılmaya  rolünü  oynamaya  çağırıyorum. 


Haber  Merkezi 


İran  Cezaevlerinden  Yükselen 
Kadın  Çığlıklarını  Duyun! 


İran’da  idamlar  çok  yaygın.  Özellikle siyasi  içerikli  eylemlerde  yer  almak idam  nedeni  sayılabiliyor.  Her  yıl gerçekleştirilen  idamların  sayısı belli  değil,  çünkü  gerçekleştirilen  idamlar  kamuoyunda  işlenemiyor,  idam¬ 


lar  genelde  ibret  olsun  diye  halka  açık meydanlarda  yapılıyor. 

İran'da  PKK  ve  PJAK  davalarından şu  ana  kadar  onlarca  kişiye  idam  cezaları  verildi.  Ancak  bunlardan  4'ü  hakkındaki  idam  cezaları  iptal  edildi,  üçünün 


cezaları  ise  infaz  edildi.  2008’în  Ocak ayında  da  Haşan  Hikmet  Demir  adlı PJAK’lı  bir  tutuklu  sırtına  bıçak  saplanmış  halde  sedyeyle  getirtilerek  idam edilmişti,  ikinci  olarak  2009  Kasım  ayında  İhsan  Fetahiyan,  en  son  ise  geçtiğimiz  Ocak  ayında  Fesih  Yasemini  ismin¬ de  bir  Kürt  genci  idam  edilmişti.  Şu anda  aralarında  öğretmenlerin  de olduğu  onlarca  kişi  ölüm  koridorlarında bekliyor. 

İran  cezaevlerinde  bulunan  iki  kadın siyasi  tutuklu  hakkında  da  savunma hakkı  dahi  verilmeksizin  idam  hükmü verildi.  Kürt  kadınları  geçen  yıldan  beri Zeynep  Celaliyan  şahsında  idama  karşı imza  kampanyası  başlattı.  Celaliyan şahsında  yürütülen  imza  kampanyası devam  ediyor. 

Hakkında  idam  hükmü  verilen  siyasi tutuklulardan  Şirin  Elemmuhoyi  Makü 
doğumlu.  Tutuklandığında  henüz  19 
yaşında  olan  Elemmuhoyi,  Tahran  havaalanından  kalkan  uçakların  Kandil’i 
bombalaması  sonucu  yaşamını  yitiren  6 
PJAK  basın  çalışanı  olayının  ardından, 
misilleme  girişiminde  bulunur  ve  2008 
Nisan’ında  esir  düşer. 

Evin  cezaevi  kadınlar  bölümünde  tutuklu  bulunan  Elemmuhoyi’nin  tutuklanışından  yaklaşık  2  yıl  sonra,  18  Ocak tarihinde  dışarıya  ulaşan  mektubu,  İran Devleti  tarafından  kendisine  yapılan işkenceleri,  yaşanan  vahşeti  gözler önüne  seriyor. 

Dışarısı  ile  ilişkilerin  yok  denecek kadar  az  olduğu  İran  cezaevlerinde imdat  çığlıklarını  duyuran  Elemmuhoyi, tutuklanışını  ve  yaşadıklarını  mektubunda  şu  satırlarla  dile  getiriyor: 


“2008  Nisan  ayında  Tahran'da  birkaç  resmi  ve  sivit  polis  tarafından  tutuklanıp  direk  devrim  muhafızları  merkezine  sevk  edil - dini.  Girer  girmez  herhangi  bir  sorguya  tabii  tutulmadan  beni  dövmeye  başladılar.  Toplam  25 gün  bir  merkezde  kaldım.  22  gününü açlık grevine  girerek  geçirdim.  Bu  zaman  diliminde  değişik  ruhsal,  psikolojik  ve  fiziksel  işkencelerle  karşı  karşıya  kaldım.  Sorgucular erkekti.  Ve  beni  sandalyeye  kelepçelemişlerdi.  Elektrikli jop,  kablo,  yumruk  ve  tekmeler  kullanarak  kafama,  yüzüme,  bütün  vücuduma  ve  ayak  tabanlarıma  darbe  vuruyorlardı.  O  dönemlerde  Farsça'yı  ne  konuşabiliyor  ne  de  anlayabiliyordum.  Soruları  cevapsız kaldığı  için  bayılana  kadar  beni  dövüyorlardı.  Ezan  sesi  geldiğinde  namaz  kılmak  için  gidiyorlardı.  Namazdan  dönene  kadar  bana düşünmem  için  süre  veriyorlardı.  Geldiklerinde  yine  dayak,  işkence,  baygınlık,  soğuksu  vs.... 

Açlık  grevinde  ısrarlı  olduğumu  görünce  serumla  burnuma  ve  mideme  gönderilen  hortumlar  bırakıyorlardı.  Bu  şekilde  açlık 
grevini  kırmak  istiyorlardı.  Ben  direnip  hortumları  çıkardığımda  kanamayla  birlikte  büyük  bir  acı  oluşuyordu.  O  acıların  etkisi  2 
yıldan  sonra  da  devam  ediyor  ve  beni  zorluyor.  Bir  sorgu  esnasında  sorgucunun  biri  karnıma  çok  şiddetli  bir  tekme  attığında  büyük kanamaya  yol  açtı.  Başka  bir  gün  de  tek  görebildiğim  bir  sorgucun  yanıma  geldiğiydi.  Çünkü  her  zaman  gözlerim  kapalıydı.  Bana alakasız  sorular  soruyordu.  Bir  cevap  alamayınca  yüzüme  tokat  atarak  belinde  tabancayı  çıkarıp  kafama  dayadı.  ‘Sana  sorduğum sorulara  cevap  ver.  PJAK  Üyesi  olduğunu  biliyorum.  Sen  teröristsin.  Bak  kızım  konuşsan  da  konuşunsan  da  bizim  için  fark  etmez. 
Bir  PJAK  Üyesinin  elimizde  olmasından  mutluyuz’ dedi. 

Bir  defasında  yaralarımı  pansuman  etmek  için  ve  durumumla  ilgilenmek  için  bir  doktor  geldi.  Ben  işkenceden  dolayı  yarı  ayık, yarı  baygınken  doktor  sorgucudan  benim  hastaneye  gönderilmemi  istedi.  Sorgucu,  ‘niye  hastaneye  gönderilsin?  Burada  tedavisi olmaz  mı’  diye  sordu.  Doktor  ‘tedavi  için  demiyorum.  Hastanede  öyle  bir  yaparım  ki  bülbül  gibi  konuşur’  dedi.  Diğer  gün  gözlerim  kapalı,  ellerim  kelepçeli  bir  şekilde  hastaneye  kaldırıldım.  Doktor  beni  yatırıp  bir  iğne  yaptı.  Kendimden  geçer  gibi  oldum.  Ne sorduy salar  cevap  veriyordum.  İstedikleri  cevabı  veriyordum.  İstedikleri  şekilde  veriyordum.  Onlar  da  bunu  kameraya  alıyorlardı. 
Kendime  gelince  nerede  olduğumu  sordum.  Hastane  yatağında  olduğumu  anladım.  Tekrardan  beni  hücreme  götürdüler.  Sanki  sorguculara  yetmiyordu  o  kadar  işkence.  Ve  daha  çok  acı  çekmemi  istiyorlardı.  Ayaklarım  tam  şişene  kadar  dövüyorlardı.  Yara  içinde olan  ayaklarım  üzerinde  tutuyorlardı.  Daha  sonra  bana  buz  getiriyorlardı.  Geceleri  sabaha  kadar  çığlık,  inleme  ve  ağlama  sesleri geliyordu.  Bu  sesler  sinirlerimi  altüst  ediyordu.  Sonradan  bunların  teypten  yayınlanan  sesler  olduğunu  ve  daha  çok  acı  çekmem  için yaptıklarını  anladım.  Ya  da  sorgu  odasında  saatlerce  soğuk  su  kafama  damlatıyorlardı.  Ondan  sonra  gece  beni  hücreye  atıyorlardı. 

Günün  birinde  gözlerim  kapalı  bir  şekilde  sandalyede  oturtarak  sorgumu  yapıyorlardı.  Bir  sorgucu  sigarasını  elimin  üzerinde söndürdü.  Bir  keresinde  de  sorgucu  çıplak  ayaklarıma  gücü  yetene  kadar  bastı.  Morarana  kadar  ayağını  kaldırmadı,  öyle  ki  ayak tırnaklarım  daha  sonra  döküldü.  Yine  bazen  gün  boyunca  ayakta  tutup  kendileri  bulmaca  çözüyorlardı.  Böylece  ellerinden  geleni yapıyorlardı.  Hastaneden  döndükten  sonra  209  No’lu  bölüme  götürmeye  karar  verdiler.  Ama  benim  fiziksel  durumumdan  ve yürüyemeyeceğimden  dolayı  bu  bölüme  beni  kabul  etmediler.  Aynı  durumda  bir  gün  boyunca  209  No’lu  bölümün  kapısında bekledim.  Ta  ki  sağlık  ocağına  kaldırana  kadar.  Artık  gece  ve  gündüzü  birbirinden  ayıramıyordum.  Evin  Sağlık  Ocağında  kaç  gün kaldığımı  hatırlayamıyorum.  Yaralarım  biraz  iyileştikten  sonra  beni  209  No’lu  bölüme  götürdüler.  Orada  da  sorgular  başladı. 
209’un  sorgularının  da  kendine  has  teknik  ve  yöntemleri  vardı.  Kendi  deyimleri  ile  şeker-kamçı  politikasını  uyguluyorlardı.  İlk başta  sert  sorgucular  gelip  baskı,  işkence  ve  tehditlerle  hiçbir  kanunun  önemli  olmadığını  ve  istediklerini  yapacaklarını  söyleyip  ve sonrasında  sözde  şefkatli  sorgucular  gelip  benden  rica  edip  bu  işlerden  ve  direnmekten  vazgeçmemi  istiyorlardı.  Bir  sigara  ikram edip  soruları  tekrarlıyorlardı.  Böylece  kısırdöngü  yine  başlıyordu. 

Bütün  209  No’lu  bölümde  geçen  süreç  zarfında  özellikle  sorgunun  başında  durumumun  iyi  olmadığı  ve  burnum  kanadığı zaman  hücrede  sadece  bir  ağrı  kesici  iğne  yapıyorlardı.  Gün  boyunca  şuursuz  yatıyordum.  Beni  hücreden  çıkarmıyorlardı.  Ve  sağlık ocağına  götürmüyorlardı". 


dilek.kurt@live.nl 

8  Mart’ı  Cezaevinde  ve 
Dışanda  Yaşamanın  Farkı 

Cezaevinde  yatmış  her  kadın,  8  Mart’ta  fiziki  tutsak  olmanın  sıkıntısını  bilir.  Cezaevinin  her  günü  sıkıntılıdır kuşkusuz.  Ancak  ruhu  özgür,  fiziği  tutsak  olmak  kadına  en  çok  da  8  Mart  Dünya  Emekçi  Kadınlar  Günün’de  zor gelir.  Bu  gün  her  yıl  büyük  heyacanla  karşılanır  cezaevinde. 
E  tipi  cezaevlerinde  koğuş  içi  ve  koğuşlar  arası,  F  tipilerde ise  hücreler  arası  duvardan  duvara  birbirini  görmeden  şarkı ve  marşlarla  seslerini  yükselterek  coşkuyla  kutlanır  8  Mart. 
Ancak  bu  kutlama  o  güne  mahsus  kadının  ruhunda  olan  asiliğin,  isyanın  dinmesine  yetmez.  Kadın  olarak  özelde  de  o gün,  8  Mart  günü  her  zamankinden  farklısın.  Patlamaya hazır  volkan  gibisin.  Meydanlara  çıkmak,  haykırmak,  koşmak,  rengarenk  giysilerle  içinde  taşıdığın  asi  ruhu  ve özgürlük  inancını  sokaklara,  meydanlara  taşırmak,  yaymak istersin.  Ancak  yoktur  böyle  böyle  bir  imkanın.  Sonra  başlarsın  hayal  kurmaya;  mesela  ‘bir  mucize  olsa,  bir  kaç  saatliğine  de  olsa  açılsa  kapılar,  çıksam  meydanlara’  gibisinden uzayıp  gider  düşler... 

Evet,  8  Mart’ta  kadınların  sığması  daha  bir  zordur  o  gri duvarlar  ardına.  Tüm  kadınlarla  birlikte  direniş  halayında olmak  istersin,  ancak  çevrilidir  etrafın.  Önce  sekiz  sıra beton  duvarla  sonra  tel  örgülerle,  yetmezmiş  gibi  bir  de  kilit¬ li  onlarca  demir  kapı  vardır  önünde  engel.  Tek  yapabildiğin, bir  kaç  metre  karelik  havalandırmada  volta  atmak. 

Günün  sonraki  saatlerinde  cezaevi  postacısı  gelir. 
Yığınca  mektup  ve  kart  getirir,  ama  gelen  mektuplar  çoğunlukla  cezaevlerinden  ve  erkek  arkadaşlarındandır.  Kadınlar gününde  dışarıdan,  içeriye  yazan  kadın  pek  olmaz.  Daha sonra  gelen  mektuplar,  kartlar  okunur.  Kadınlar  gününü  kutlama  vesilesiyle  yazan  erkek  arkadaşlar  sanki  kendilerinin özgürlük  sorunu  yokmuş  gibi  yazdıkları  kadın  arkadaşlara özgürleşme  perspektifi  verirler.  Kimileri  de  dilek  ve  temenilerde  bulunurlar.  Adeta  8  Mart  erkeklerin  günah  çıkarma gününe  dönüşür.  Oysa  bana  göre  8  Mart  erkeklerin  günahlarından  arındıkları  gün  olmalı. 

Cezaevinde  8  Mart  akşamı  TV  haberlerinde  çok  kısıtlı  verilen  8  Mart  eylemleri  büyük  heyecanla  takip  edilir.  Onbinlerce  kadının  örgütlü  bir  şekilde  meydanlara  çıkıp  özgürlük  halayında  buluşması  içerideki  kadınlara  büyük  moral  kaynağı  olur.  Her  yıl  cezaevinde  8  Mart  böyle  biter,  ama  kadının  ruhundaki  isyan  bitmez.  Günden  aya,  aydan  yıla  içinde  büyüyen isyanı  özgür  yaşama  dönüştürme  arayışı  devam  eder. 

8  Mart  2010  Dünya  Emekçi  Kadınlar  Gününü  dışarıda 
karşılayıp  kutlamanın  ayrı  bir  heyacanı  olmalı.  Bu  günün anlamının  bilincinde  olan  her  kadın  mutlaka  bir  eylemde veya  bir  etkinliktedir.  Emekçi  kadınların  canlarını  vererek bizlere  miras  bıraktığı  8  Mart,  kadını  kendisi  olmaktan  uzaklaştıran,  çok  yönlü  sömüren  kapitalist  sistemle  mücadelenin  ta  kendisi  olmalıdır. 

Biz  öncelikle  kadın  olarak  kendimiz  olmayı  gerçekleştirmeliyiz.  Başkan  Apo’nun  yaşam  felsefesinin  temeli  olan özgürleştirici  sevgiyi  ve  insana  değer  vermeyi  temel  almalıyız.  insanı,  kadını  sevmeyen,  değer  vermeyen  örgütleyemez.  Örgütsüz  kadın  da  mevcut  canavar  sistemle  mücadele  edemez.  Erkeği  dönüştüremez.  8  Mart  erkeğin  de,  kadın ve  yaşam  karşısında  kendisini  sorguladığı,  samimice  özeleştirisini  verdiği,  cesurca  eril  sistemden  zihinsel  olarak boşandığı  gün  olmalı.  Nasıl  ki  Türkiye’de  sistem  farklı  olana tahammül  edemiyor,  saldırıp  öldürüyorsa,  tutuklayıp  cezaevine  dolduruyorsa,  erkek  de  iradeli,  kendi  ayakları  üzerinde duran  kadına  tahammül  edemiyor.  Ya  şiddet  uyguluyor  ya da  öldürüyor.  Erkekler  bu  yönüyle  sisteme  ne  kadar  benzeştiklerini  iyi  görmeliler.  Adıyaman’da  baba  ve  dedesi  tarafından  diri  diri  gömülen  Medine  için  kadınlardan  çok  erkekler  seslerini  yükseltmelidir.  Erkek  eliyle  işlenen  bu  vahşete sessiz  kalmak,  onaylamaktır.  Öyleyse  bu  vahşetlerden huzursuz  erkekler,  bozun  sessizliğinizi.  En  azından  erkekler tarafından  öldürülen  kadınlar  için  kınama  mesajları  verin kamuoyuna. 

Yaklaşan  8  Mart’ı  yıllar  sonra  ilk  kez  dışarıda  karşılamanın  heyacanıyla  tüm  kadınlara,  8  Mart  kutlu  olsun  diyorum.  8  Mart’ı  dışarıda  karşılayacak  olan  tüm  yurtsever, devrimci  ve  dost  kadınlara  bir  çağrım  olacak.  Gelin  cezaevinde  olan  özgür  tutsak  kadınları  8  Mart’ta  yalnız  bırakmayalım.  Onlara  bir  kartla  da  olsa  ulaşalım. 
jinJiyan@yahoo.com 
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Bilim  ve  bilim  “adamlarının”  cadılardan  (kadınlardan)  ve onların  fikirlerinden  korkması  o  dönemde  tesadüfi  bir  olay değildi.  Yeni  oluşmakta  olan  "erkek  bilime"  kadın  fikrinin girmesinden  son  derece  korkuyorlardı.  Çünkü  zaman  erkek 

bilimi  doğurma  zamanıydı. 


Yüzyıl  sonra  Paracelsus  geleneğinin öncü  sürdürücülerinden  olan  Thomas  Vaughan  simyacıların  asıl  nesnelerinin  altın  ya  da  gümüş  değil, önemli  canlı  varlıkların  tohumu,  yani yeryüzünün  ve  gökyüzünün  tohumu,  harika ve  sır  dolu  Hermafrodit  olduğunu  söyler. 
Vaughan  için  evlilik  herhangi  bir  şey  değil,  o insanın  İsa'yla  birleştiği  en  kutsal  ve  gözle görülemez  birliğidir. 

Simyacılar  erkek  ve  kadının  birleşmesini tanrının  yeryüzündeki  kanıtı  olarak  açıklıyorlardı.  Vaughan  güneşi  erkek  ve  kadını  da  ay olarak  betimliyordu.  Güneş  ve  ayın  birleşmesiyle  tohum  bırakılmış  oluyordu.  Bu tohum  doğanın  kucağına  bırakılıyordu.  Ayın kabulü  olmadan  tabii  ki  güneş  tohumunu bırakamazdı;  bu  kadının  kabulü  olmadan  erkeğin  tohumunu  bırakamayacağı  bir  kozmik birliği  ve  isteği  vurguluyordu. 

Fox'a  göre  Thomas  Vaughan' ın  retoriği Bacon'unkinden  pek  farklı  değildir;  her  ikisi de  hakiki  bilgiye  ulaşmak  için  bir  yöntem aradılar,  bu  yöntemle  "doğanın  en  iç  çekirdeğine  girebilmeyi"  denediler.  Her  ikisi  için de  uygun  olan  yol  deney  olarak  tanımlanabilir.  Genus  terimini  fazlasıyla  kullanmaları  daha  çok  erkek  tanımı  peşinde  koşmuş  ve  erkek  felsefesinin  nasıl  oluşturulması  gerektiğini  tartışmış  olmalarından  kaynaklanıyor olsa  gerek. 

Simyacılar  feminist  değildiler;  kendi dönemlerinde  kadını  dikkate  almayanlarla birçok  görüşü  paylaşıyorlardı.  Fakat  kadının yaratıcı  gücüne  de  saygı  duymadan  edemiyorlardı.  Kadınların  doğurganlığını  tanrının onları  affettiğinin  bir  işareti  olarak  görüyorlardı.  Hatta  Paraselsus'un  şöyle  bir  açıklaması  vardır;"  İnsan  nasıl  kadın  düşmanı  olabilir,  bütün  dünya  onların  meyveleriyle (halklarıyla)  dolu  ve  bundan  dolayı  tanrı onlara  uzun  ömür  vermiş,  ne  kadar  iğrenç olsalar  da  bile..." 

Daha  sonraki  yıllarda  "Royal  Society" nin  sekreteri  olan  Henry  Oldenburg  "Royal Society"nin  asıl  amacının  erkek  felsefesi oluşturmak  olduğunu  söyleyecekti.  Yine "Royal  Society"  nin  baş  ajitatörlerinden  Josef  Glanvill  erkekleri:  Aklı  yoldan  çıkarabilecek  Affektionların  (o  an  içinden  geldiği  gibi davranmak)  iktidarına  karşı  uyarmaktadır. 
Buna  karşıt  Paraselsus  ise  bu  durumu  söyle açıklamaktadır;  "Jüpiter  hem  akıllı  hem  de aynı  zamanda  sevgi  dolu  olamaz".  Ona  göre tıp  sanatının  kökleri  kalptedir  ve  bundan dolayı  ilaçların  iyileştirici  gücü  hakiki  sevgiy¬ le  keşfedilebilinir. 

Francis  Bacon  çoğu  konularda  Hermetikçiler  ile  mekanikçiler  arasında  tavır  takınmıştır.  Fakat  bilimdeki  cinsiyet  ve  cinsellik konusunda  ki  tasavvurları:  "Korunmuş  bir ırktan  kahramanlar  ve  süpermenler  yaratma",  simyacılardan  daha  çok  "Royal  Society"cilerle  birleştiğini  gösteriyor.  Modern bilimin  kurucu  babaları  Baconcu  düşüncenin bazı  temel  parçalarını  reddetmişlerdir  ve  örtülü  bir  biçimde  simyacılara  olan  ilgilerini göstermişlerdir.  Fox-Kellere  göre  bu  gizli simyacılardan  biri  de  Nevvton  idi."  Society" çiler  Bacon' un  patriarkal  resim  dilini  devral¬ 


dılar  ve  simyacılarla  ortak  olan 
Bacon'un  erotik dilini  reddettiler. 
1667’de  "Society"cileri  savunmasında  Thomas 
Sprat  şöyle  demektedir;  "İnsan elinde  bulunan sanatların  ruhu erildir  ve  süreklidir".  Hermetik  ve mekanik  felsefeciler  arasındaki çatışma  en  iyi  bir  biçimde  kendini  "cadılık" tartışmasında  göstermiştir.  Bu  tartışma  17. 
yüzyılda  "yeni  bilimi"  tanımlama  döneminde ateşlenmiştir. 

Cadılık  ve  Bilim 

1664  de  Robert  Hunt  başta  olmak  üzere 
bir  çok  bilimci  cadılığa  ilgi  duymaya  başladılar.  Barış  savcısı  olan  Robert  Hunt  cadılık üzerine  eline  geçirdiği  bütün  belgeleri  o  dönem  arkadaşı  olan  Glanvill’ e  gönderir.  Glanvill  bu  eserleri  "Cadılık  ve  Cadılar  Üzerine Felsefi  Düşünmeler"  adı  altında  yayınlar.  Esere  duyulan  ilgi  o  kadar  büyüktür  ki  eser  4 
baskı  yapar.  Bu  ve  daha  değişik  eserlerle "ruhların  ülkesi"  araştırılmaya  başlanır. 
Glanvill  yaptığı  bir  takım  araştırmalar  sonucu  şu  kanıya  varır;  "Biz  aslında  yaşadığımız dünya  hakkında  hiç  bir  şey  bilmiyoruz  sadece  deneyler  ve  bazı  olgular  dışında". 
"Bilimciler  olarak  doğalcıların  (Die Naturalisten)  söylediklerine  kulak  vermeliyiz,  yoksa  ruhların  dünyasını  araştıranlayız! 
Onların  söyledikleri  bin  göz  ve  bin  kulakla ispatlanmıştır!"  Bu  düşüncelere  karşı  çıkan John  VVebster  tüm  bunların  "tanrının  şeytana  atıfta  bulunduğu  şeyler"  olduğunu  söyler. 
Oysa  "Der  Hexenkult"un  (Cadı)  yazarı  psikolog  Starhavvk  cadılığın  patriarkal  toplumların  çok  öncesinde  var  olduğunu  söyler.  Bu inancın  kökleri  Hıristiyanlıktan,  Müslümanlıktan  ve  Yahudi  inancından  çok  daha  öncelere  dayanır.  Araştırmalara  göre  bu  inanç Buzul  dönemi  sonrası  başlamıştır.  Yani  tahminen  otuzbeşbin  yıl  civarındadır.  Starhavvk' ın  "eski  din"  olarak  adlandırdığı  cadılık  inancı  geleneksel  ruhu  itibariyle  birçok yerli  kabile  kültürüne  yakındır.  Bu  inancın  ne kutsal  bir  kitabı  ne  dini  kuralları  ne  de  dogmaları  vardır.  Cadı  inancı  öğretilerini  doğadan  edinir  ilhamını  ise  güneşin,  ayın  ve yıldızların  hareketinden,  kuşların  uçuşundan,  ağaçların  yavaş  büyümesinden  ve  mevsimlerin  değişmesinden  alır.  Cadı  inancının savunucuları  bilgilerini,  dilden  ziyade  resimlerle  anlatıyorlardı.  Batı  dünyasında  “şeytana  tapanlar”  olarak  nitelenen  cadıların,  cadı inancının,  çok  daha  önce  olduğunu  söylerler.  VVebster  bir  yandan  cadılığın  şeytanlık olduğunu  söylerken  diğer  yandan  Eski Ahit'te  cadılıkla  ilgili  hiç  bir  şey  olmadığını söyler.  Yani  cadıların  ve  cadılığın  şeytanla bağlantısını  gösterebilecek  hiç  bir  şey  Eski Ahit'te  yer  almıyor.  Bu  sözleri  onu  bariz  bir biçimde  ele  veriyor.  Bir  yandan  cadılığı Hıristiyanlığın  lanetlediğini  gösterirken  diğer  taraftan  bu  konuyla  ilgili  kutsal  kitapta hiç  bir  şeye  rastlanmadığını  söylüyordu. 

Simyacı  bilim  ise  erotik  cinsellik  ve  bilim arasında  yakın  bir  ilişkinin  olduğunu  deneysel  ve  spiritüel  bir  yolla  bilgiye  ulaşılabileceğini  söylüyordu.  Fakat  buna  rağmen  "doğaya  ölçülü  davranamadılar".  Çünkü  kadını yücelttikleri  kadar  aşağıladılar  da.  Bugünkü noktadan  hareket  edilip  bilim  tarihi  eleştirisi  yapıldığında  rasyonel  bilimin  temsilcilerinin  cadı  avıyla  herhangi  bir  ilişkisi  olmadığı düşünülebilinir,  fakat  Fox-Keller  17.  yüzyılın “bilim  adamlarının”,  "erkek  bilimi"  kurabil¬ 


mek  için  cadı  inancını  savunan  “bilim  adamlarını”  saf  dışı  bıraktığını  söyler.  Bunlardan Glanvill  ve  More  simyacılar  için  bile  çok radikal  ve  tehlikeliydiler,  çünkü  onlar  sadece dinsel  ve  politik  olarak  radikal  değildiler aynı  zamanda  kadının  tanrı  huzurunda  eşitliğini  savunduklarından  dolayı  "eril  bilim" için  bir  tehlike  oluşturuyorlardı. 

Çok  güçlü  olduğuna  inanılan  cadılar, ciddi  bir  korku  oluşturdular.  17.  yüzyıl  cinsellik  perspektifinde  cadılık,  cinselliğin  dizginlerinden  kopması  olarak  görülüyordu. 
Hatta  1486’da  Malleus  Maleficarum  "Cadı Çekici"  adlı  kitabında  cadılar  hakkında  şunları  söylemektedir;  "bütün  cadılık  etle  bağlantılı  olan  zevkten  kaynaklanıyor,  bu  zevk kadınların  bir  türlü  doyamadıkları  şeydir. 
Bundan  dolayı  bütün  zevklerini  tatmin etmek  için  şeytanla  bağlantı  kurarlar".  Fakat bu  sözlerden  iki  yüzyıl  sonra  bile  hala  cadılar,  kadınların  cinsel  gücünü  ifade  ediyor  ve toplum  için  bir  tehlike  oluşturuyorlardı. 


17.  yüzyılda  cadılık  en  yüksek  noktasına varmıştı  dolayısıyla  dişi  cinsellik  de  en  yüksek  noktasına  varmış  oluyordu.  Dönemin dramalarında  da  (The  VVhite  Devil-Beyaz Şeytan-  Antonius  ve  Cleopatra)  cinsiyet  ve cinsellikle  yakından  ilgilenildiği  görülür. 
İngiltere  de  cadılığın  sosyal  gelişmelere  önemli  derecede  damgasını  vurduğunu  söyleyebiliriz. 

Tiyatrolarda  cadılık  eleştirisi  yapılırken bütün  kadınlara  karşı  olan  korku  dile  getiriliyordu.  Aslında  bütün  kadınlar  potansiyel cadı  olarak  görülüyordu.  Bilim  ve  bilim “adamlarının”  cadılardan  (kadınlardan)  ve onların  fikirlerinden  korkması  o  dönemde tesadüfi  bir  olay  değildi.  Yeni  oluşmakta olan  "erkek  bilime"  kadın  fikrinin  girmesinden  son  derece  korkuyorlardı.  Çünkü  zaman erkek  bilimi  doğurma  zamanıydı.  Bundan dolayı  simyacıların  görüşlerini  "erkek  bilimciler"  tam  reddetmeseler  bile  onu  "temiz olmayan"  görüşler  olarak  açıklayıp,  "tertemiz"  (kadınsız)  bir  bilim  yaratmak  istedikleri  için  reddediyorlardı.  Erkek  bilimin  17. 
yüzyıldaki  en  büyük  başarılarından  biri, 


gelişmekte  olan  kapitalizme  erkek  ve  kadın arasındaki  işbölümünü  entegre  edebilmiş olmasıdır. 

O  döneme  kadar  erkek  ve  kadın  tanımlamaları  hiç  bu  kadar  açık  bir  biçimde  kutuplaşmamıştır.  "Rasyonalite,  nesnellik  ve  istek konusundaki  algılamalar  bilimin  oluşmasını ve  doğa  üzerindeki  tahakkümü  teşvik  etmiştir  ve  bu  aynı  zamanda  erkek  tanımının kurumsallaşmasını  da  teşvik  etmiştir." 
(E.Fox-Keller) 

Kapitalizmin  ihtiyaç  duyduğu  üretim  ve yeniden  üretim  alanları  "bilimsel"  bir  dille ifade  edilmiş  oluyordu.  Kadını  "yeteneği  ve yapısı  gereği"  eve,  erkeği  de  "aklı  ve  gücü" gereği  iş  ve  bilim  alanına  ayırıyordu.  Yeni  toplumda  (kapitalizmde)  "yeni  kadının"  görevleri  ve  yeri  belirlenmiş  oluyordu  böylece.  Bu çağ  birçok  yazar  tarafından  kritik  bir  geçiş dönemeci  olarak  değerlendirilmektedir. 

Özellikle  doğa  bilimlerinde  bilim  kadınları,  bilimin  ve  bilim  tarihinin  olduğu  ve 


gösterildiği  gibi  olmadığını  kanıtlamaya çalışıyorlar. 

Bilime  ve  bilim  tarihine  kadınların  bakış açısıyla  yaklaştığımızda  bilimin  diğer  cinsiyet  üzerine  kurulmuş  bir  cinsiyet  ideolojisi barındırdığını  görebiliriz.  Feminizm  şüphesiz  "bize  sadece  bir  özne  yaratmadı.  O  aynı zamanda  bu  özneyi  nasıl  araştırabileceğimi- ze  dair  özel  bir  analiz  metodu  kazandırdı". 
Bilim  alanına  feminist  bir  gözle  baktığımızda karşımıza  kadın-erkek,  objektif-subjektif, sevgi-iktidar  ve  bilim-doğa  terimleri  çıkıyor. 
Erkek  bilimciler  ve  bilim  tarihi  doğa  yerine bilimi,  sevgi  yerine  iktidarı  ve  objektif  olma yerine  sübjektif  olmayı  yeğlemişlerdir. 

Tüm  bunlardan  sonra  ise  artık  sorun şudur:  Kadınlar  bu  alanda  (bilim  ve  erkek) yer  almaya  devam  edecekler  mi?  Bu  alanın dışında  mı  kalacaklar,  yoksa  alternatif  bir bilim  mi  yaratacaklar?  Ya  da  mevcut  erkek biliminin  içinde  yer  alıp  parça  parça  değiştirmeye  mi  uğraşacaklar? 

Son... 


Araştırma  Merkezi 


o 


Yaklaşan  8  Mart  dolayısıyla  gençlerin  Dünya  Emekçi  Kadınlar 
Günü  hakkında  neler  düşündüğünü  merak  ettik  ve  onların  konuya  duyarlılık  düzeyini  ölçmek istedik.  Onlara  8  Mart  denince  ilk  akla gelen  şeyin  ne  olduğunu,  kadının  toplum  içindeki  yerini,  kadın  hakları  mücadelesinde  gelinen  noktayı  yeterli  bulup bulmadığını  ve  kendilerinin  bu  mücadelenin  neresinde  gördüklerini  ve  8  Mart’a ilişkin  taleplerini  sorduk. 


Zeynep  Çağala  (19  yaşında- 
Hollanda’da  üniversite  öğrencisi):  8 

Mart  denilince  aklıma  kadın  hakları  geliyor.  Biz  kadınların  emekçiliği  aklıma geliyor.  Biz  kadınlar  özellikle  yaşadığımız  kültürde,  toplumda  çok  eziliyoruz. 
O  açıdan  8  Mart  büyük  bir  anlam  taşıyor benim  için. 

Kadının  benim  nazarımda  yeri büyük.  Bizler  kutsalız.  Bizler  olmazsak insanların  soyu  tükenir.  Ancak  yaşadığımız  bu  toplumda  kadın  olarak  yerimiz  yok  aslında.  Eziliyoruz,  köleleştirilmişiz.  Küçük  görülüyoruz.  Her  zaman ikinci  ve  arka  planda  yer  alıyoruz.  Erkek topluluğuna  göre  biz  kadınlar  hiç  bir zaman  gerek  iş  hayatında,  kariyerde, gerekse  sosyal  ilişkilerde  profesyonel performans  gösteremeyiz. 

Kadın  hakları  her  ne  kadar  eski  yıllara  göre  ilerlemiş  olsa  bile  hala  şiddete  uğrayan  çok  kadın  var.  Genel  olarak dünyada  yapılacak  daha  çok  şey  var  bu mücadelenin  sonunu  görmek  için.  Bazı gelişmemiş  ülkelerde  kadınlara  hala  mal gibi  bakılıyor.  Kürdistan'da  kadınlara karşı  şiddet  bitmiş  değil.  Genç  kızları intihara  iten  nedenlerden  birisidir.  Batı ülkeleri  çapında  bir  gelişme  var  ve  yavaş yavaş  kadınların  hakları  veriliyor. 

Kadın  hakları  mücadelesinde  elimden  geldiği  kadar  yer  almaya  çalışıyorum.  Çünkü  ben  bir  kadınım.  Daha  çok zarar  gören  kadınlara  yardımda  bulunmak  istiyorum,  şiddete  uğrayan  kadınlara  mesela. 

Kendim  elimden  geldiğince  kadın  ile ilgili  organize  edilen  etkinliklere  katılmaya  çalışıyorum.  Ancak  daha  çok  şey yapılmalı  kadın  mücadelesi  anlamında. 
Mücadele  için  daha  çok  zaman  ayırmam gerektiğini  düşünüyorum. 

Bence  kadınların  sadece  8  Mart’la kalmayıp  iş,  sosyal  ve  özel  hayatlarında savaşıp  haklarını  almaları  lazım.  Direnip haksızlıklara  karşı  bir  olmalılar.  Kendilerini  sosyolojik  ve  eğitimsel  olarak  bilinçlendirilmeleri  gerekiyor. 


Jacqueline  Roza  Okçu  (18  yaşında-Almanya’da  öğrenci):  8  Mart  denince aklıma  Dünya  Emekçi  Kadınlar  Günü geliyor.  Kadınlara  özel  bir  gün. 

Kadınların  bizim  toplumumuzda fazla  değerleri  olmadığını  düşünüyorum.  Okulda  da  bizlere  hep  küçümseyici  yaklaşılıyor.  Aslında  bize  hiç  bir  şey yakıştırılmıyor.  Tabii  tüm  erkekler  böyle yaklaşmıyor  ama  çoğunluğu  diyebilirim ki  böyle  ele  alıyor  bizi. 

Bazı  kadınlar  hala  kendilerini  ezdiriyor.  Mesela  okuma  yazmaları  yok  ve burada  bir  sürü  olanaklar  olmasına  rağmen  okuma  yazmayı  öğrenmeye  çalışmıyorlar. 

Günümüzde  kadınlar  genelde  çalışıyor,  kendi  ayakları  üzerinde  durabiliyorlar.  Aile  içerisinde  haklarını  elde  etmişler  ve  kadınlar  bu  alana  erkekten  daha çok  hakim.  Yani  arada  büyük  farklar  var geçmişe  oranla.  Bazen  annemi  veya çevredekileri  dinleyince  bu  farkı  çok  iyi görebiliyorum. 

Kadın  mücadelesine  katılım  anlamında  şu  anda  bir  şey  yapmıyorum.  Tabii  ki  birşeyler  yapmak  isterim  ileride. 
Bunu  kendim  için,  haklarımı  savunmak için  isterim.  Kendi  hakkımı  koruduğum oranda  başkalarınınkini  de  koruyabilirim  diye  düşünüyorum. 

Şu  ana  kadar  dar  çerçevede  düzenlenen  etkinliklere  katıldım.  Şimdiden sonra  8Mart’ta  yapılacak  tüm  etkinliklere  katılacağım.  Bu  8  Mart’ta  Kürt  kadınları  Frankfurt’ta  yürüyüş  yapacak,  ben de  orada  olacağım. 

8  Mart  kadınlara  özgü  bir  gün.  O  gün 
kafalarına  hiç  bir  şey  takmasınlar.  Ben  8 
Mart’ta  eğlenmek,  arkadaşlarımla  gezmek  istiyorum,  kısaca  o  günü  hissetmeliyim.  8  Mart  için  talebim  odur  ki  kadınlar  her  yerde  eşit  haklara  sahip  olsunlar. 


Ruken  Aktaş  (19  Yaşında,  İsviçre’de bir  yıllık  mülteci)  :  Kadının  toplumdaki yeri  toplumdan  topluma  “şekilsel  olarak”  farklılık  gösterir,  ancak  mantık aynıdır.  Kadın  toplum  içerisinde  cinsel obje,  satılık  mal,  köle,  hizmetçi,  çocuk bakıcısı,  işçi,  çiftçidir.  Metropol  koşullarında  daha  çok  hem  kocasını  memnun etmeye  çalışan  hem  de  dışarıda  çalışıp sömürülen  bir  varlıktır.  Avrupa’da  ise Her  sokak  başında  reklam  panosuna iliştirilmiş  metadır.  Eğer  kadınlara  yeterince  değer  verilmiş  olsaydı  toplum erkek  iktidarının  pençesinde  olmazdı. 

Kadın  hakları  mücadelesi  belli  bir düzey  kazanmıştır.  Ama  bunu  tüm  dünya  açısından  ifade  edemem.  Feminizmi savunan  bir  kaç  kadın  ile  tartışma  fırsatım  oldu.  Onların  düşünce  yapılarında erkek  düşmanlığı  yatıyor.  Çözümleyemedikleri  şey,  devletin  de  bir  erkek  zihniyeti  taşıdığıydı.  Daha  çok  sistem  içi- 


leşmiş  anlayış  vardı.  Ancak  Kürdistan  için  durum daha  farklı.  Kürdistan’da kadınlar  perdeyi  aralayıp dışarıya  bile  bakamazken,  bugün  çoğu  şeylerin bilincinde  ve  dağlarda  silah  tutup  ulusal  mücadele  veriyorlar,  kadın  özgürlüğü  için  mücadele  ediyorlar.  Türkiye  sınırları  içindeki  diğer  legal  partilere  oranla  daha  ileride. 
En  çok  kadın  belediye başkanları  Kürdistan  illerinde  siyaset  yapıyor, halka  hizmet  götürüyor. 

8  Mart’ı  daha  çok  düzenlenen  etkinliklerle  kutluyorum.  Alanlarda  binlerce anayı  ve  genç  kadını  bir  arada  sloganlar haykırırken  görmek  her  seferinde  heyecan  ve  gurur  veriyor.  Ulusal  mücadele içerisinde  kadın  olarak  göstermem  gereken  çabayı  hatırlatıyor  bana.  8  Mart’ı ilk  defa  Avrupa’da  kutlayacağım.  Kapitalist  sistemin  en  yoğun  olduğu  yerde  binlerce  Kürt  kadınıyla  birlikte  yürüyor olmak  heyecan  verici. 

Bu  günde  yürüyüş  ve  mitinglerin  yanısıra  bir  bildirge  hazırlanmalı  bence, bunlar  BM,  TBMM  gibi  kurumlara  iletilmeli.  Aynı  zamanda  her  ilde  bulunan cezaevlerinin  önüne  kadınlar,  yürüyüş korteji  halinde  gitmeli  ve  cezaevinde tutsak  bulunan  kadın  arkadaşlarımıza yalnız  olmadıklarını  hatırlatacak  sloganlar  atılmalı.  Biraz  ütopik  gibi  gelebilir ama  madem  8  Mart  tüm  dünya  kadınlarının  günü,  tutsak  olan  kadınlarımız  da o  gün  özgürlüğün  tadına  fiziken  de  varmalıdırlar  diye  düşünüyorum. 


Nihal  Munzur  (27  yaşında,  stilist  ve Mersin  Bağımsız  Kadınlar  Derneği Yöneticisi):  8  Mart  deyince  gerek  ezilmişliği,  gerekse  direnişleri  ile  örnek Kürt  kadınları  aklıma  geliyor. 

Ne  yazık  ki  kadın  hiç  bir  zaman  hak ettiği  konuma  getirilmedi  dünya  genelinde.  Dünyada  kadınlar  hala  kapitalist sistemin  esaretinden  kurtulamamış oldukları  için,  dünya  genelinde  kadın mücadelesini  yeterli  bulmadığım  için geldiği  noktayı  ezilmişlik,  kullanılacak kadın  olarak  adlandırabilirim.  Kadın, tam  olarak  hiç  bir  zaman  ‘ben  benliğim¬ le  varım’  diyememiştir.  Taa  ki  bildik "haydi  erkekler  savaşa"  zihniyeti  yerine, Kürdistan  Özgürlük  Mücadelesinde erkeği  ve  kadınıyla  göğüs  göğüse,  erkek¬ le  aynı  pozisyonda,  erkek-kadın  farkından  ziyade  insan  olgusuyla  karşılaşana kadar.  Kürt  kadınları  aslında  şanslı olduklarını  unutmamalıdırlar,  bakış  açılarını  genişletmelidirler. 

Bugün  8  Mart’a  yeterince  sahip çıkılmıyor.  Kadın  emekten  örülmüş  bir 
köprüdür.  Kadın  kendi  gününü  salt  8 
Mart  olarak  görmemelidir.  Kadının  var olduğu  her  gün  kadının  günü  olmalıdır. 
Ancak  kadının  en  aktif  günü  olarak değerlendirilmelidir. 

Kadınlar  bu  güne  yalnız  kendilerini değil,  eşlerini,  çocuklarını,  annelerini, kardeşlerini  yani  tüm  ailelerini  ve  çevrelerini  katabilmeliler. 

Ben  kendim  kadın  özgürlük  mücadelesinde  hep  vardım,  hep  var  olacağım. 


Asmin  Derya 


Genç  bakış 


siyadare_27@hotmail.com 


Bu  Direk  Yılırsa™ 

Kanın  sudan  ucuz  olduğu  bu  topraklarda  öldürmenin binbir  bahanesi  ve  yolu  vardır.  En  büyük  bahane  “namus”tur.  Toplumun  yüzde  yüzüne,  “siz  ne  için  yaşıyorsunuz’’  diye  sorarsanız,  en  az  yüzde  yetmişi  “namusumuz için  yaşıyoruz”  karşılığını  verir.  Çünkü  yaşamımızın  önemli ve  büyük  bir  parçası  “namus”  olgusuyla  yoğrulmuştur. 

Toplumu  bir  ahtapot  gibi  saran,  adeta  kanser  gibi  bütün hücrelerine  yayılan  “namus”,  “yaşama  nedeni”  olurken,  aynı zamanda  “öldürmenin”  de  nedeni  de  olmuştur. 

Eğer  “namus”  için  yaşarsan,  “namus”  için  öldürürsün!.. 
Bu  yaşanılarak  öğrenilmiştir. 

Erkek  neden  öldürür?  Çünkü  toplum  içerisinde  “namuslu”  olarak  yaşamak,  “namusuna  sahip  çıkmak”,  başı  dik yürümek,  bir  erkek  için  malına-mülküne,  karısına,  bacısına sahip  çıkmakla  eşdeğerdir.  Tersi  durum  gelişirse  o  zaman gerekeni  erkek  yapar.  Yapmazsa  “namussuz”  olur.  “Namussuz”  birinin  de  toplumda  yeri  yoktur.  Bu  durumda  “namusun  sahibi”  olarak  gidip  “namus’unu  kurtarması  gerekir. 
Nasıl  yaptığının  hiç  bir  önemi  yoktur. 

“Namusun  temizlenmesi”  ve  “namuslu  kalabilmek”  için her  yol  mübahtır.  istersen  on  yaşındaki  bir  çocuğa  yaptırırsın,  istersen  öldürüp  intihar  süsü  verirsin  ya  da  kendisini yakıncaya,  asıncaya  kadar  baskı  yaparsın. 

Son  zamanlarda  bu  öldürme  biçimleri  o  kadar  çok  çeşitlendi  ki  insanın  aklı-hayali  duruyor. 

Daha  geçenlerde  namus  uğruna,  16  yaşındaki  Medine’yi babası  ve  dedesi  diri  diri  toprağa  gömdü.  Medine’yi  gömen sadece  babası  ve  dedesi  değildi,  devlet  de  gömdü  O’nu. 

Dedesi  tarafından  defalarca  dövülen  Medine,  polise sığındı.  Polis  ise  onu  hiç  dinlemeden  geri  gönderdi,  aileye teslim  etti.  Neden?  Çünkü  Medine’nin  erkek  arkadaşları vardı.  Babasının  ve  atasının  başını  eğmişti.  Sorun  “namus” sorunuydu  ve  bunu  ailesinin  halletmesi  gerekiyordu.  Öyle ya,  ne  de  olsa  polis  de,  devlet  de  bir  erkekti.  “Namuslu’ydu (?),  aileyi  anlayabiliyordu.  Ata,  baba  ve  devlet  elele  verip cahiliye  dönemini  bu  çağda  da  unuturmadılar,  diri  diri gömdüler  Medine’yi! 

Medine  nasıl  biriydi?  Ne  ister,  ne  severdi,  bilmiyoruz. 
Bildiğimiz  tek  şey,  onu  “namus”  uğruna  çocuk  yaşta,  gözleri  açık  gömmüş  olmaları,  yanıbaşında  yataklarına  rahat uzanmış  olmalarıydı.  Neden?  Çünkü,  “namusun  vicdanı” yoktur.  O  yüzden  “namus  sahibi”nin  de  vicdanı  yoktur. 
“Namusun  kitabı”  yoktur.  Yazılı  tek  bir  cümlesi  yoktur. 
Kişiye,  zamana  ve  mekana  göre  değişir.  O  yüzden  isteyen namusa  “vatan”  der,  isteyen  “kadın,  malım-mülküm”  der. 
Dolayısıyla  namusun  bir  sınırı,  durma  noktası  da  yoktur. 
Herşeyi  kapsadığı  gibi  her  şeyi  red  de  edebilir. 

Kısacası  namus,  bencil,  bireyci  bir  olgudur.  Sadece  sahibine  hizmet  eder.  Öldürmek,  cezalandırmak,  öldüresiye dövmek,  hapsetmek  sahip  tarafından  yapılabilir.  “Namusun sahibi”  olan,  her  şeyi  yapmaya  kadirdir.  Çünkü  o  “erkek”tir. 
Kadın  ise  bu  “namusun  korucusu”dur.  Her  koşul  altında “erkeğin  namusu”nu  koruyup,  kollamakla  mükelleftir. 
Koruyamazsa,  bunun  bedelini  her  biçimde  öder. 

Oysa  asıl  yanlışlık;  namus  olgusu  ile  ahlakın  birbirine karıştırılmasıdır.  Ahlak  herkes  için  vardır. 

Ahlaklı  olmak,  namuslu  olmak  değildir.  Namusa  biraz ahlak  karıştırılmıştır.  O  yüzden  toplum  içerisinde  ahlak  ile namus  eşdeğer  kavramlar  olarak  ele  alınmıştır.  Öyle  ki günümüzde  kimse  ahlaki  değerlerden  bahsetmez  ya  da olay  ve  olguları  ahlaki  çeçevede  ele  almaz,  namusla  ölçer biçer.  Hatta  neredeyse  ahlak  kavramı  günlük  hayatta  silikleşmiştir. 

Bu  nedenle  namus  kavramına  karşı  genel  bir  yanılgımız 
vardır.  Biz  namusla  ahlakı  birlikte  götürmeye  çalıştıkça  16 
yaşındaki  Medineler  bu  akibetten  kurtulamazlar.  Namusun koluna  girerek  yürüdüğümüz  bu  sokaklarda,  kendini  öğretmen  zanneden,  devletin  çürümüş  zihniyetini  taşıyan  şahıslar  kendi  öğrencilerinin  bile  fermanını  yazıyor.  Neden? 
Çünkü  biz  “namus’un  kollarında  kendimizi  kaybetmişiz, insani  değerler  çürümeye  yüz  tutmuş.  O  yüzden  bu  topraklarda  kan  sudan  daha  ucuzdur.  Yani  biz  farkında  olsak  da olmasak  da,  adına  ister  töre,  ister  namus  cinayetleri  diyelim,  yaşanan  bu  kıyımdan  biz  de  sorumluyuz.  Hem  sorumlusu  hem  de  mağduruyuz.  Çünkü  namusu  biz  besliyoruz, yedirip  içiriyoruz.  O  da  önce  bizden  başlıyor  öldürmeye... 

Görülen  o  ki,  namus  öldürdüğü  kadınların  bedenine basa  basa  yükseliyor  ve  böylelikle  sözde  toplumu  toplum yapan  direklerden  birini  oluşturuyor.  Ancak  merak  ettiğim şey  şu:  Bir  gün  bu  direk  yıkılırsa  altında  kim  kalır  acaba? 
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Gerek  Neolitik  toplum  gerekse  tüm  uygar  toplumlar  (kapitalizm  öncesi) 
sıkı  sıkıya  kutsallığa,  anlama,  büyüleyiciliğe  bir bütün  olarak  metafiziğe  büyük  değer  biçerken;  yaşamı  başka  tür  yorumlamazken,  kapitalist  uygarlığın kendisini  adeta  “maskesiz  tanrı  ve çıplak  krallar”  biçiminde  sunması çok  dikkate  değer  bir  gelişmedir. 
Anlam  derinliği,  kapsamlılığı  gelişkin  yorumlar  gerektirir.  Çarpıtma, yanıltma  ve  asimilasyon  gücü  en yüksek  toplumdur. 

Şahsi  kanım  “ekonomi”  adı altında  örgütlediği  faaliyetlerin  içindeki  gasp  ve  hırsızlık  boyutunun en  fazla  toplum  biçimi  olması  esas özünü  oluşturur.  Ekonomi;  kelime¬ nin  Yunanca  anlamı  “aile  yasası” demektir.  Ailenin  maddi  geçim  kurallarını,  çevresini,  malzeme  ve diğer  materyallerini  ifade  etmektir. 
Uygar  toplumda  kavramı  daha  da genelleştirirsek,  küçük  toplulukların  “geçim  kuralları”  olarak  ifade edilmesi  mümkündür.  En  az  devletleştirilmiş,  özelleştirilmiş  toplumsal  gerçekliktir.  Toplum  kolektivizminin  en  temel  dokusudur.  Özelleştirilmesi,  devletleştirilmesi  düşünülemez  bile.  Ekonomiyi  özelleştirmek,  devletleştirmek  temel  toplumsal  dokuyu  tahrip  etmek  demektir.  Toplumu  en  hayati  yaşam kurallarından  yoksun  bırakmaktır. 
Hiçbir  toplum  kapitalizm  kadar  bu nedenle  özelleştirme  ve  devletleştirmeyi  toplumun  baş  özelliği  haline  getirmeye  ne  cesaret  etmiş,  ne de  düşünmüştür.  Şüphesiz  uygarlık toplumunda  tüm  toplumsal  alanlar devletleştirildiği  gibi  en  temel  dokusu  olan  ekonomisi  de  hem  özel 


mülkiyetin,  hem  devlet  mülkiyeti¬ nin  konusu  olabilmiştir.  Ama  hiçbir toplum  kapitalizm  kadar  resmen  ve açıkça  özel  ve  devlet  mülkiyetini sistem  olarak  ilan  etmemiştir. 

Şu  husus  çok  önemlidir  ki,  ekonominin  özelleştirilmesi  ve  devletleştirilmesi  erkenden  gasp  ve  hırsızlık  olarak  yorumlanmıştır.  Kari Marks  bu  kusuru  daha  “bilimsel” 
bir  ifadeyle  emek-değerdeki  artıkdeğerin  hırsızlandığını  (kâr  olarak) söyler.  Konu  daha  derinlikli  bir  yorumu  gerektirir.  Ekonominin  özel ve  devlet  mülkiyetine  konu  olması bana  göre  artık-değerin,  daha  önceleri  artık-ürünü  dışında  bir  gasp ve  hırsızlık  olarak  değerlendirilebilir.  Toplumun  temel  dokusu  olarak ekonominin  özel  ve  devletsel  dahi tüm  mülkiyetleşme  biçimleri  ahlaksızcadır.  Gasp  ve  hırsızlık  konusuna  girer.  Nasıl  ki  bir  insanın  kalbini veya  başka  bir  organını  özelleştirmek  ve  devletleştirmek  anlamsızsa veya  çok  sakıncalıysa  ekonomi  için de  aynı  şey  geçerlidir. 

Uygar  toplumda  metalaşmanın çok  önemli  bir  olgu  olarak  geliştiğini  gözlemliyoruz.  Yani  metalaşmayla  uygar  toplum  (özel  mülkiyetli,  sınıflı,  kentli  ve  devletli)  arasında çok  sıkı  bir  ilişki  vardır.  Meta  ve metalaşma  toplumun  uygarlaşmanın  baş  kategorilerindendir.  O halde  Meta’yı  tanımlamak  çok  önemlidir.  Basitçe  insan  ihtiyacını  gideren  bir  nesnenin  kullanımı  dışında,  değişim  değeri  kazanması  halinde  meta’laştığından  bahsedebiliriz.  Toplum  çok  uzun  süre  değişim değerine  yabancıdır.  Düşünmez bile.  Ayıp  sayar.  Değerli  bir  nesneyi değerli  bulduğu  topluluk  veya  bireylere  armağan  eder.  Armağanın 


Ekonomi 

Toplum  Kolektivizminin 
En  Temel  Dokusudur 


yerine  “değişimin”  geçmesi  tam  bir uygarlık  icadı  veya  hilesidir.  Uygarlık  öncesi  veya  dışındaki  toplum için  değişim  ayıptır  ve  çok  zorunlu olmadıkça  kaçınılması  gerekir. 
Toplum  derin  tecrübesiyle  biliyor ki,  en  temel  dokusu  olarak  ekonomik  kurum  dışına  taşar  ve  değişim konusu  olursa  başına  her  türlü  bela getirebilir.  Dolayısıyla  değişime karşı  çok  hassastır.  Metanın  değişim  değeri  haline  gelmesiyle  ticaret  ve  tüccar  çok  önemli  bir  uygarlık  kategorisi  haline  gelmiştir.  Kısaca  belirteyim  ki,  ben  metayı  Kari Marks  gibi  yorumlamıyorum.  Yani metanın  değişim  değerinin  işçi emeği  ile  ölçülebileceğini  önemli sakıncalar  doğuran  bir  kavramlaşma  sürecinin  başlangıcı  olarak  değerlendiriyorum.  Günümüzde  neredeyse  metalaşmadık  bir  değeri  kalmayan  toplumun  çözülüşünü  göz önünde  bulundurursak  ne  demek istediğimi  daha  iyi  açıklamış  olurum.  Toplumun  metalaşmasını  zihnen  kabul  etmek  demek  insan  olmaktan  vazgeçmek  demektir.  Barbarlıktan  daha  ötesi  demektir.  Bir benzetme  yapacak  olursak,  mezbahada  parça  parça  edilmiş  hayvanın satılığa  sunulmasının  tüm  insan topluluğuna  taşırılması  demektir. 
Toplumsal  kötülüğün  temelinde faiz,  faizin  temelinde  ticaret,  ticaretin  temelinde  meta  vardır.  Ekoloji¬ nin  yıkımıyla  da  ticaretin  yakın  bağı vardır.  Toplumsal  doku  olmaktan çıkan  ekonomi,  doğadan  köklü  kopuşun  da  başlangıcıdır.  Çünkü madde  değerleriyle  canlı  değerlerin  birliği  köklü  bir  ayrıma  tabi  tutuluyor.  Bir  nevi  kötü  metafiziğin  to¬ 


humu  atılıyor:  madde  ruhsuz,  ruh maddesiz  kılınarak  düşünce  tarihinin  en  zihni  bulandıran  ikilemine yol  açılıyor.  Maddecilik  ve  maneviyatçılık  biçimindeki  sahte  ayrım  ve tartışmalar  tüm  uygarlık  tarihi  boyunca  ekolojik  özgür  yaşamı  ortadan  kaldırıyor.  Ölü  madde  evren anlayışıyla  ne  olduğu  belirsiz  bir ruhçuluk  adeta  insan  zihnini  işgal, istila  ve  sömürgeleştiriyor.  Bir  noktada  daha  kuşkumu  belirtmek  istiyorum.  Toplumsal  değerlerin  (bu arada  metalar  da  dahil)  ölçülebileceğinden  kuşkuluyum.  Yalnız  canlı emeğin  değil,  sayılması  olanaksız emeğin  ürünü  olan  bir  maddeyi  bir kişinin  emeğinin  değeri  saymanın kendisi  yanlışlık  ve  değer  gaspı  ve hırsızlığın  önünü  açan  bir  yaklaşımdır.  Nedeni  açık.  Sayılamayacak  emeklerin  karşılığı  nasıl  ölçülecektir?  Dahası  değeri  hiç  ölçüme girmeyen,  emekçiyi  doğuran,  büyüten  ananın,  ailenin  emeği  nasıl  ölçülecektir?  Değer  denen  nesnenin içinde  gerçekleştiği  tüm  toplumun hakkı  nasıl  ölçülecek?  Tartışmayı  uzatabiliriz.  Dolayısıyla  değişim-değeri,  artık-değer,  emek-değer,  faiz, kar,  rant  gibi  kavramlar  hırsızlıkla (resmi  ve  devlet  gücü  yoluyla)  ortaktır.  Değişim  için  başka  ölçüler bulmak  veya  armağan  tarzının  yeni biçimlerini  geliştirmek  anlamlı  olabilir. 

Yunan  kültüründe  bile  ticaret en  hor  görülen  meslekti.  Hırsızlıkla bağının  farkındaydılar.  Roma  toplumunda  da  tüccarın  pek  onurlu  bir yeri  yoktur.  Meta  ise  çok  sınırlı  nesneler  de  geçerliydi.  Toplumdaki metalaşma  düzeyinin  sürekli  dar 


tutulmasına  özen  gösterilirdi.  Neolitik  toplum  ahlakından  bahsediyorum.  Kapitalizm  hakim  sistem  olmadan  önce  bazı  odaklarda  ortam bulsa  da  serpilip  gelişmesine  uygar toplumlar  bile  izin  vermezlerdi. 
Hep  marjinal  düzeyde  tutarlardı. 
16.  yüzyılda,  bugünkü  Hollanda  ve İngiltere’de  ortam  bulması  çok özgül  koşullar  nedeniyledir.  Belki de  Hollanda  ve  İngiltere  olmak  için kapitalist  sistem  gerekliydi.  Öyle de  oldu.  Dört  yüz  yıl  içinde  tüm dünya  sistem  yayılmasına  uğradı. 
Uygarlık  hakkında  bu  çok  kaba  ve kısa  tanımlama  kabilinden  giriş, tarihi  ve  sosyolojik  bilgimizi  sağlam bir  temele  oturtmak  içindir.  En değme  filozof  ve  tarihçilerin  bir ömür  boyu  içinden  çıkamadıkları konuları  bir  çırpıda  anlaşılır  kılmak olağanüstü  yetenek  işidir.  Bu  iddia¬ da  da  değiliz.  Ama  özgür  yaşama saygımızın  gereği  olarak  tarihsel  ve sosyolojik  bir  anlambilim,  yorum gücümüzün  olması  kendine  ciddi toplumsal  ödevler  biçen  herkes  için öncelikli  koşul  olmalıdır. 

Yüz  elli  yıllık  “reel  sosyalizmi” trajedileriyle,  onlarca  ulusal  kurtuluş  devrimi  ve  sosyal-demokrat reçetelerin  küresel  finans  sermayesinin  buzdan  hesapları  içinde  erimeleri;  genelde  uygarlık,  özelde kapitalist  uygarlık  hakkında  yetkin yorum  gücümüzün;  özgür  yaşam konusundaki  özgürlük  sosyolojisiy¬ le  bütünleşmesi  gerekir  ki,  büyük özgürlük  davaları  için  aldanmayalım  ve  aldatmayalım. 

KCK  Önderliği 
Abdullah  Öcalan 


Haydi  Kadınlar 
Tarih  Sahnesine! 


8Mart’ın  100.  yılını  karşıladık. 
100  yıl  önce,  yani  8  Mart  1910 
tarihinde  2.  Enternasyonal  Kadın  Kongresinde  alınan  kararla  8 
Mart  Dünya  Emekçi  Kadınlar  Günü resmi  olarak  kabul  edildi.  Clara Zetkin  öncülüğünde  gerçekleştirilen bu  kararlaşma  kadın  tarihi  açısından çok  büyük  bir  değere  ve  anlama sahip.  8  Mart,  tarihin  derinliklerinden  gelen  kadın  direnişinin  somut bir  isme  kavuşmasıdır.  Her  8  Mart’ta dünyanın  dört  bir  yanındaki  kadın hareketleri  1  yıl  içinde  kadının  yaşadıklarını,  mücadelede  ulaştıkları  düzeyi  ele  alırlar.  Yapılanlarla  yapılamayanlar  tartışılır.  Kazanımlar  kadar kadının  kaybettikleri  de  dile  getirilir. 
“8  Mart’ımız  kutlu  olsun”  diyerek başlayalım. 

Kadın  tarihi  için  henüz  yazılmamış,  yazılmayı  bekleyen  tarih  denir. 
Kadının  elinden  alınmış  tüm  değerlerin,  yaratıcısına  teslim  edilmemesinden  dolayı  yaşanan  bir  tarih karanlığıdır  bu.  Kadının  bilincinde, tarih  benliğinde  yaratılan  bir  karanlıktır  bu.  Kadının  tarihle,  geçmişle bağının  koparılmasıdır.  Erkek  ege¬ 


menlikli  tarihi  süreçlerde  kadını arayarak,  ‘bakın,  hiçbir  dönemde kadın  yok,  varlığı  bile  hissedilmiyor’ dedirtilen  bir  yaklaşımın  yaratılmasıdır.  Erkek  egemenlikli  5000  yıllık tarihin  gözden  geçirilmesi  bize  kadının  emeğini,  yaratımlarını  göstermez.  Çünkü  kadın  ve  onun  etrafında oluşan  toplumsal  sistemin  reddi üzerinden  yaratılan  bu  eril  tarih anlayışında  kadına  yer  verilmez.  Yer verilenler  de  eril  tarihte  erkeğin  izin verdiği  oranda  varlığını  hissettirebilmiş  kadınlardır.  Yine  ne  yaparsa yapsın  erkek  tarihçiler  tarafından yazılan,  tarif  edilen,  övülen  veya  yerden  yere  vurulan  kadınlardır.  Kleopatra  gibi...  Kadın  tarihi,  ezilen  ve direnen  kültürler,  toplumlar  ve  halklar  gibi  ele  alınır  bu  tarih  anlayışında. 

Tabii  eril  tarihin  yazıcılarından, hakkı  olana  hakkını  vermelerini  istemek,  beklemek  büyük  yanılgı  olacaktır.  Varlığını  sömürmeye  bağlamış  bir egemene  ‘beni  gör,  neden  beni görmüyorsun’  demek  yanlış  olacaktır.  O  egemen,  ezdiklerini  yok  sayma üzerinden  kendi  varlığını  sürdürmektedir.  Bu  yüzden  kadının  kendi  tarihi¬ 


ni  kendisinin  yazması,  araştırması, kimliğini  görünür  hale  getirmesi daha  doğru  olacaktır. 

8  Mart,  bu  açıdan  kadının  geçmişine,  insanlık  tarihini  toplumsallığa  kavuşturan,  emeğin  ilk  bilinçli üretimini  yapan,  ekonominin  ilk oluşumunu  sağlayan  kadın  kültür  ve uygarlığına  yüzünü  dönmesini  ifade etmektedir.  Kadının  kendi  köklerine ulaşmasının  gerekliliğini  anlatmaktadır.  100  yıllık  kadın  direnişleri,  örgütlenmeleri  bu  gerekliliği  daha  da vazgeçilmez  kılmıştır.  Sosyal  bilimler alanında  atılan  yeni  adımlar,  keşfedilmeyi  bekleyen  bir  kadın  uygarlık tarihini  karşımıza  çıkarmaktadır. 
Ayrıca  bir  başka  gerçeklik  daha  karşımıza  çıkmıştır  ki,  kadın  uygarlığı, onun  kültürü  ve  ahlaki  değerleri  yenilmemiştir.  Kaybolmamıştır.  Bugün Kürt  halk  kültür  tarihine,  doğal  toplum  kurallarına  baktığımızda  bunu görmek  mümkündür.  Halk  kültürlerini,  erkek  tarihinin  ve  kültürünün  tüm ayıp-günah-yasak  ölçülerinden  kurtardığımızda,  kadın  uygarlık  gerçeğiyle  ve  onun  kültürel-ahlaki  yapısıyla  karşılaşacağız. 

Dünya  halk  kültürlerine  baktığımızda  da,  devletleri  olmayan,  bu  modeli  tanımayan,  hatta  kabul  etme¬ yen,  yine  doğa  ile  ortaklaşarak-uyum içinde  yaşamayı  esas  alan  toplumlar- da  kadın  uygarlık  kültür  ve  ahlakının hala  yaşadığını  göreceğiz.  Bu  toplumlarda  kadın  etrafında  kurulan yaşam  sistemini  göreceğiz,  ihtiyaç 


fazlası  olan  üretimleri  topluma  dağıtmaya  dayanan,  şiddet  kültürüne  dayanmayan  bu  toplumları  tanımak, anlamak,  öğrenmek  önce  bizim,  kadının  sorumluluğudur.  Kadın  uygarlığını  sadece  geçmişte  aramamalıyız.  Bugün,  örneğin  Kürdistan’ın  el  değmemiş  coğrafyasın¬ da  ve  sömürgeci  kültüre  bulaşmamış  Kürtlüğün  yaşam,  kültür  ve inancında  da  aramalıyız  ve  bulmalıyız.  Ya  da  sistem  karşısında  direnen dünyanın  bir  köşesindeki  bir  halkın kadın  kültüründe  aramalıyız.  Bu kültürü  ve  yaşam  değerlerini,  ilkelerini  dillendirmek,  savunmak,  geliştirmek  bize  düşüyor. 

8  Mart  kadının  emeğine  sahip 
çıkış  değil  midir?  Öyledir. 

Şiddete,  sömürüye,  ezen-ezile- ne,  köle  kadın-güçsüzleştirilen  erkek egemenliğine  dayalı  kültürden  kendimizi  kurtarmak  değil  midir  8  Mart? 
Öyledir. 

Kadın  uygarlığı  büyük  bir  emekle kadının  örgütlülüğü  ile  kuruldu  ve bugünkü  tüm  saldırılara  rağmen  derinden  devam  eden  bir  direniş  sergiliyor.  Erkek  egemenlikli  sistem  uzaya açılmasına,  nükleer  üretimine,  insan genleriyle  oynamasına,  teknolojisi üzerinden  adım  adım  takip  etmediği insan  kalmamışken,  doğal  toplumun,  kadın  uygarlığının  savunucusu olan  kadın  ve  erkekleri  yok  edememektedir.  Bu,  kadın  toplumsallığının insanlık  tarihi  içindeki  yerini  ve gücünü  göstermektedir. 


Kadın  hareketlerinin  tarihi  eylemleriyle  yeniden  yazarken,  aynı zamanda  kadının  tarihsel  yaratımlarını,  düşünsel  sistemini  araştırırken,  bu  çabalarını  kurumlaştırması büyük  önem  taşımaktadır.  Parçalı duran  bilgilerimizi,  araştırmalarımızı birbiriyle  buluşturmak,  kadın  bilgeliğini  topluma  yaymak,  ileriye  dönük bir  eğitim  sistemi  haline  getirmek  de önemli  bir  özgürlük  çalışması  olmaktadır.  Bilginin,  erkek  egemenlikli  sistemin  iktidarından  kurtarılması  için de  çalışmak  gerekmektedir.  Eylemlerimizi,  büyük  bir  düşünsel  güçle süreklileştirmek,  aydınlanan  kadını toplumsal  inşada  misyon  sahibi  kılmak,  kadın  ve  insanlık  için  tarihi  bir görevi  yerine  getirme  değerini  taşıyacaktır. 

8  Mart’ın  ve  kadın  baharlaşmasının  sürekliliği  için  haydi  kadınlar tarih  sahnesine! 


o 


Kürden  Li  Evvrûpaye 

100.  Salvegera  8’e  Adare  Piroz  Dikin! 


Tevgera  Jinen  Kurd  a  Ewrûpa,  bi boneya  100.  Salvegera  8’e  Adare we  6’e  Adare  li  bajare  Frankfurt  ya Elmanya  meşekî  navendî  li  dar bixe.  Slogana  bingehîn  ya  meş  û mîtînga  ku  were  li  dar  xistin;  “Di  Sersala 
100.  de  Bi  Tekoşîna  Hevbeş  Eme  Cîhanekî 


Azad  Biafirînin!”  e. 

Meş  û  mîtînga  ku  organîzeya  we  Meclîsa  Jinan  ya  Amara  ku  li  Frankfurte  ye  dike,  w  e  li  her  bajare  Evvrûpa  tevlîbûn  te  hevîkirin.  Sazî  û  kesayeten  weke  Corage,  Die Linke,  MLP,  Forvvard  Germany  E.V.,  Neu Frau  Europa  (atik),  Hausfrauen  Gemeskschaft  Bundesverband  der  Migrantinnen  û hwd.  de  tevlî  çalakiye  bibin.  Her  wiha  ew saziyan  piştgiriya  ve  çalakiye  didin  û  di mîtînge  de  we  peyamen  wan  jî  hebe. 

Te  zanîn  Tevgera  Jinen  Kurd,  perar kampanyaya  bi  nave  ‘Jin  Jiyane  Jiyane  Nekuje’  û  par  jî  kampanyaya  bi  nave  ‘Em  Ne Namûsa  Tu  Kesî  ne,  Namûsa  Me  Azadiya Me  ye’  li  dar  xistibûn.  Piştî  van  kampanyayan  heman  tevger  îsal  jî  daxuyand  ku  di Sersala  100.  ya  8’e  Adare  de  we  bi  peyamekî  were  şandin  re  starta  kampanyayekî nû  bide.  Li  gorî  daxuyaniye  w  e  di  slogan were  îlankirin: 

TEKOŞÎNA  XWE  YA  AZADIYE  BILIND  BI¬KIN,  ÇANDA  TECAVVIZE  DERBAS  BİKİNİ 

AZADİYA  REBER  APO  AZADİYA  JİNE  YE! 

Di  heman  deme  de  ew  demek  e  ku kampanyaya  îmzeye  li  dijî  recime  hatibû destpekirin,  ew  roj  we  bibe  roja  bidavvîkirina  ve  kampanyaye  jî.  îmzeyen  ku  hatine komkirin,  ji  bo  ku  radestî  saziyen  pe  tekil- 


dar  were  kirin,  we  were  komî  ser  hev  kirin. 

Komîteya  Amadekaran  daxuyandin  ku  ji bo  meş  û  mîtînge  amadekariyen  dawî  ten kirin.  Di  çalakiye  de  rexistinen  cüda  jî  w  e standa  agahîdayine  vekin  û  bi  taybetî  ji  bo afirandina  dîmenen  rengîn,  amadekariyen cüda  ten  kirin. 

Hate  şopandin  ku  bi  taybetî  ji  bo  reng  û denge  jine  bihez  were  hesîn,  we  herkes  bi reng  û  dirûşmen  xwe  beşdarî  çalakiye bibin. 

Meşa  8’e  Adare  ku  di  bin  dirûşma  “Di Sersala  100.  de  Bi  Tekoşîna  Hevbeş  Eme Cîhanekî  Azad  Biafirînin!”  de  were  lidarxistin,  we  6’e  Adara  2010’e  de  li  peşiya Hauptbanhofa  Frankfurte,  seat  ll:00’e  de were  kombûyin.  Komîteya  Amadekar daxuyand  ku  weke  regeh  we  cihen  herî biçûnehatiya  Frankfurte  were  derbaskirin û  li  peşiya  avahiya  operaya  dîrokî  (Altoper) mîtîng  were  lidarxistin  û  bi  vî  avvayî  were temamkirin. 

Te  hevîkirin  ku  Tevgera  Azadiya  Jine,  bi boneya  salvegera  100.  a  8’e  Adare  gelek peşniyar  bexe  rojeve.  Ji  wan  herî  girîng  ew in: 

1-  Ji  bo  ku  koletiye  derbas  bikin,  ji  hela felsefî  û  îdeolojîk  ve  pediviya  me  bi  penasa azadiye  heye. 


2-  Ji  bo  ve  yeke  em  peşniyara  peşxistina  jinelojiye  (Zanista  Jine)  dikin. 

3-  Em  weke  jin,  di  serî  de  di  qaden teorîk  û  entelektüel  de  serkeftine  bidest bixin. 

4-  Di  şevvedayina  sosyalîte  ve  çandî  de malbat,  zayendîtî,  moda,  karaktera  tacîz  û tecavviz  were  lekolînkirin,  ji  bo  derbaskirine  proje  vverin  peşxistin. 

5-  Perspektîfen  ku  li  jor  hatî  rezkirin, tekoşerî  û  xeta  çalakiyekî  gelek  bi  îdîa, radîkal,  rexistinî  û  daîmî  dixwaze.  Ev  yek d  ive  were  afirandin. 

6-  Ji  bo  ku  jin  bikaribe  li  hember  şîdeta her  cureyî  xwe  bipareze,  şert  e  ku  tegihîna xwe  ya  parastina  cevvher,  rexistiniya  xwe, çalakiya  xwe  û  ji  bo  ve  yeke  jî  piştgiriyen xwe  yen  şîrîk  biafirîne. 

7-  Em  dizanin  ku  pirsgireka  me  ya  jinan tevahî  pirsgireken  şaristaniya  pederşahî ye.  Li  hember  wan  pirsgirekan  incex  dikarin  bi  piştgiriya  rexistî  tebikoşin  û  derbas bikin.  Ji  bo  ve  yeke  di  serî  de  platformekî ku  em  bikarin  pirsgireken  xwe  û  çareseriyen  xwe  hevparî  bikin,  pevvîstiya  me  bi platforman  heye.  Em  weke  Tevgera  Azadiya Jine  ji  bo  platformekî  wiha  peşniyara Komcivîna  Jinen  Cîhane  dikin. 


Navenda  Nûçeyan 


Ezaba  Sinete  li  140  Mîlyon  Jinan 


Ji  sed  milyone  betir jin  û  keçen  civvan  ji ber  sinetkirine  bi  eş  û  kesere  û  bi mirine  re  rû  bi  rû  ne.  Her  sal  ji  se  milyonan  betir  keçen  civvan  dema  balixîye  de bi  sedema  kevneşopî  û  bavveriyan  dibin mexdûre  van  kirinan.  Sinetkirina  jinan  di destpeke  de  li  Af ri kaye  devvleten  Asya  û Rojhilata  Navîn  û  li  Kurdistana  Başûr  jiyana jinan  serûbinî  hevdu  dike.  Sinetkirina  jinan a  ku  yek  ji  wan  kevneşopiyen  peşî  li  jiyana jinan  a  di  nav  civake  de  asteng  dike  sal  bi sal  betir  van  jinan  hildigire  nav  xwe. 

Li  gorî  rapora  Rexistina  tenduristî  ya cîhane  (WHO)ye,  li  temame  cîhane  bi  giştî di  navbera  100-140  milyone  de  jinen  sinetkirî  dijîn.  Sinetkirina  jinan  a  ku  di  jiyana wan  de  herifandineke  fîzîkî  û  psîkolojîk vedike  gelek  baldar  e  ku  li  Evvrûpaye  jî  di nav  penaberan  de  hin  berdevvam  e. 

Ezaba  cinsî  ya  li  hemberî  keçen di  dema  balixiye  de 

Her  sal  bi  tene  li  Afrîkaye  ji  3  milyonan betir  keç  ten  sinetkirin.  Ev  sinetan  bi sedemen  olî  û  kevneşopiye  ten  kirin.  Li gorî  rapora  VVHO’ye  li  Afrîkaye  gelek  civak (qaşo)  ji  bo  parastina  namûse  û  xurtirkirina  giredaniya  bi  zilam  re  ve  yeke  pek  tîne. 

Sinetkirina  weke  Female  Genital  Mutilation  (FGM)  te  binavkirin.  Piranî  keçen  di temene  navbera  7  û  15’an  de  ten  sinetkirin.  Ev  sinet  bi  hinceta  jekirin,  şevvitandin an  jî  nixwimandina  parîneka  li  derveya azaye  cinsî  ya  jinan  (clitoris)e  te  pekanîn. 
Di  hin  civakan  de  bi  mabesta  kûştina  xwestina  cinsî  te  bikaranîn.  Di  hin  civakan  de  jî ev  azaya  bi  temamî  te  befonksiyonkirin  an jî  te  tengkirin(infibulation).  Bi  vî  rengî  jin mehkûme  jîyaneke  bi  dile  zilaman  dibin. 

Bandorân  w  e  yen  fîzîkî  û  psîkolojîk hene 

Sinetkirina  jinan  hem  di  dema  sinetkirine  de  gelek  bi  eş  e  hem  jî  bandoren  mîna eşen  domdar  derdixe  hole  û  carcaran  dibe sedema  xeteriya  mirine.  Herçiqas  di  salen davvîye  de  bi  desten  kesen  pispor  ve  were kirin  jî,  te  zanîn  ku  sinetkirin  bi  piranî  bi deste  kesen  nezan,  hin  reberen  ole  û  bi rebazen  derveye  zanistiye  te  kirin.  Hin caran  di  van  sinetan  de  şaşîtî  pek  ten,  hin caran  jî  azayen  hundir  zirar  dibînin.  We 


deme  ev  xeter  jî  derdikevin  hole; 

-Reyen  urin  bi  avvayeke  dorveger  enfeksiyon  digire. 

-Kîst  çedibe 
-Behavilî  (nezayoktî) 

-Bi  taybetî  di  jinen  ku  infubulation  le hatiye  kirin  de  ji  bo  zayîn  û  tekiliya  zayendî rek  were,  dive  ew  ezayen  wan  dîsa  bi amelîyate  were  revvşa  bere. 

-Bi  komplîkasyonen  di  dema  zayîne  de xetereya  m  i  rina  zaroke  heye. 

-Ji  ber  sedema  eş  û  kesera  fîzîkî  ye  ku jin  dikeşin  dibe  sedema  devvamkirina  hîsa ezaba  psîkolojîk  û  xirabûna  revvşa  derûnî  û hwd... 


Kurdistana  Başûr  bi  vvelaten  Afrîkaye  re di  heman  kategoriye  de  ye 

Di  cihane  de  cihe  ku  sineta  jinan  herî bipeşketiye  vvelaten  Afrîkaye  ne.  Te  texmînkirin  ku  li  Rojava,  Rojhilat  û  bakûre  ve parzemîne  de  92  milyon  jinen  sinetkirî hene.  Sinetkirina  jinan  a  ku  li  Sudan,  Somalî,  Etîyopya  û  Misire  pek  te  li  vvelaten Asyaye  mîna  Yemen  û  Malezyaye  jî  te  kirin. 
Li  Sierra  Leone  ya  ku  vvelate  Afrîkaye  ya  ku bi  tene  6  mîlyon  mirov  le  dijîn,  %90’e  jinan hatine  sinetkirin. 


Li  Başûre  Kurdistane  li  helen  bejahî gelek  balkeş  e  ku  sinetkirina  jinan  di  asteke  jor  de  ye.  Li  gorî  lekolîna  ku  ji  aliye  rexistina  mafe  mirovan  UNICEF-Germany  Wadi ve  li  Hevvler  û  derûdoren  w  e  hatiye  kirin, hin  jî  sinetkirina  jinan  di  asteke  jor  de  berdevvam  e.  Li  gorî  lekolîne  li  gundan  û  li bajaren  biçûk  jinen  li  sertemenen  70’yî  ne bi  nîsbeta  %100  keçen  ku  temenen  wan  di navbera  15-19’an  de  ne  bi  nîsbeta  %30 jinen  sinetkirî  hene. 

Lekolîna  ku  îlona  2009’an  de  li  Hevvler, Duhok,  Silemanî  û  li  Kerkûke  cihen  ku  bi piranî  Kurd  le  dijîn,  ji  5  hezar  628  jin  û keçen  civvan  3  hezar  502  kes  ango  ji  % 62,2  sinetkirî  ne. 
Ev  kevneşopiya ku  hin  bavveriyen 
Îslamî  ten  peşxistin  di  nav  heremen  lraqe  yen dîtir  de  tüne  ye. 

Hervviha  li bajaren  Çemçemal  û  Şoreşe  jî  lekolîn  hatibû  kirin. 
Li  gorî  van  lekolînan  di  sinetkirina jinan  de  goriya salen  borî  kembûnek  hat  tesbîtkir- in.  Li  gorî  lekolîna di  Çileya  2009’an 
de  li  ser  500 
xwendekaren  keç hatibû  kirin,  nîsbeta  keçen  sinetkirî  yen  di  temene  18-28  salî  de  %  45,  yen ku  temenen  wan  di  navbera  11-13’an  dene jî  %23  ye. 

Li  Evvrûpaye  jî  te  kirin 

Hat  dîtin  ku  sinetkirina  jinan  ne  bi  tene li  Afrika  û  Asyaye  te  kirin,  dîyar  bû  ku civaken  koçber  yen  li  Evvrûpa  û  Bakûre  Emerîkaye  dijîn  jî  sinetkirin  devvam  dike.  Te zanîn  ku  di  salen  bûrî  de  li  Svvîsre  û Emerîkaye  koçberen  Afrikaye  yen  ku  keçen xwe  sinet  kirin  hatin  cezakirin. 


Rastiyeke  ku  li  Almanyaye  nezî  20  mîlyon  mexdûren  sinete  dijîn,  le  li  Fransa  û Brîtanyaya  ku  te  zanîn  koçberen  Afrîkî  bi hejmareke  bilind  te  de  dijîn,  li  gorî Elmanyaye  di  sinetkirina  jinan  de  di  asteke jortir  de  ye.  Li  Fransaye  50  hezar  jin  û keçen  civvan  yen  sinetkirî  hene  û  her  sal nezî  700  jin  piştî  sinetkirine  serî  li  bijîşk dixin  û  ameliyat  dibin.  Ev  yek  jî  asta  jor  a sinetkirina  jinan  dide  nîşan. 

Ji  mexdûran  li  hemberî  sinetkirine 

kampanya 

Kampanyayen  li  hemberî  sinetkirine  ji alîye  Netevveyen  Yekbûyî  (NY)  û  Rexistina Tenduristî  a  Cîhane  (WHO)  û  saziyen  dîtir ten  destekkirin.  Di  kampanyaye  de  hin jinen  ku  di  tekoşîna  li  hembere  sinetkirine de  bûne  sembol  jî  hene.  Yen  ku  herî  bala mirov  dikeşin  jî  kesen  mîna  Kadî  Koîta  û VVaris  Dirie  ne. 

Koîtaye  ku  li  Senegaleji  dayîk  bûye  û  di 
7  saliya  xwe  de  hatiye  sinetkirin  bi  pirtûka 
xwe  ya  bi  nave  Kadî-Malul  ya  ku  te  de  qala jiyana  xwe  dike,  bale  dikeşe  li  ser  sineta jinan.  Koîta  li  Nancy'e  di  se  semînerekî  de xwest  ku  50  hezar  jinen  mexdûren  sinete yen  li  Fransaye  dijîn  hildin  bin  parastine. 
Koîta  dîyar  dike  ku  ev  kevneşopî  ku  devvam dike,  de  di  demen  peş  de  gelek  mirinen giredaye  sinetkirine  peş  bikevin. 

Top  modela  kevn  VVaris  Dirie  ya  ku  ji Somaliye  ye  jî  bûye  nîşana  tekoşîna  li  hemberî  sinetkirina  jinan.  Dirie  ya  ku  hemvvela- ta  Avusturyaye  ye  bi  kampanyaya  ku  roja pencşeme  da  destpekirin  hişyariya  li  hembere  sinete  derdixe  peş.  Mankena  bi  nav  û deng  di  salen  90î  de  di  kovara  Marie  Claire de  dabû  xuyakirin  ku  ew  di  zaroktiya  xwe de  hatiye  sinetkirin  û  ji  alîye  Netevveyen Yekbûyî  (NY)  ve  mîna  qaside  taybet  hatibû tayînkirin.  Dirie  bi  kampanyaya  “Stop Female  Excision-Now”  ango  “Bila  Sinetkirina  Jinan  bi  Dawî  Bibe-  Aniha!”  bi  vî rengî  şîrove  dike:  'Ez  hevî  dikim  ku  rojek her  kes  bi  min  re  heman  xewne  bibîne; bidavvîbûna  sinetkirina  jinan'. 


Navenda  Nûçeyan 
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Ew  Tene  Ji  Roje  re  Secde  Dikin-ll- 


M  e  hejmara  bûrî  li  ser  gele Şengale  û  jinan,  kevneşopiyen ku  jin  di  nava  pençika  ve  de  ne nirxandibû.  Di  ve  hejmare  de  jî em  berdevvama  ve  hevpeyvîne 

divveşînin. 

***** 

•  Te  gotin  keçen  Ezîdî  pora  xwe naqusînin.  Ev  yek  te  çi  vvateye?  Dîsa ezîdî  keçen  xwe  nadin  derveyî  civaka xwe ... 

Nequsandina  por  kevneşopiyek  e.  Bere li  gelek  cihan  dihate  qusandin.  Dema  li  cem wan  miriyek  hebûya  por  dihate  qusandin. 
Pore  keç  û  jinan  dihate  qusandin  û  li  ser terme  mirî  dihat  daliqandin.  Le  niha  ne  wisa ye.  Niha  tene  eşîrek  maye  ku  li  ser  ve  kevneşopiye  dimeşe.  Ji  wan  re  te  gotin  müride Şerefedîn. 

Di  civata  Ezîdiyan  de  qelen  heye.  Li  gorî eşîran  jî  buhaye  qelen  diyar  e.  Demekî  ji  Elmanyaye  dihatin  ji  vir  keç  dibirin.  VVeneyen xwezgîniyekî  nîşan  didan,  pereyekî  baş  jî  didan  û  keç  dibirin.  Piştre  tevgera  me  ya  Ezîdiyan  ya  li  Elmanyaye  li  ser  ve  revvşe  sekinîn. 
Dîtin  ku  pir  caran  vveneya  xortekî  civvan tînin,  le  di  rastiye  de  keç  ji  kalekî  re  dibirin. 
Levvma  di  van  demen  dawî  de  qelen  rabû. 

•  Qelen  rabûye,  lâ  berdel  hatiye  şûna vve?  Gelo  tiştekî  vviha  heye? 

Berdel  bere  jî  hebû.  Ezîdiyen  li  lraqe  du beş  in.  Beşek  li  derdora  Mûsile  ne,  ji  wan  re dibejin  VVelate  Bave  Şex,  le  li  bajaren  din  jî Ezîdî  hene.  Bi  Erebî  diaxivin.  Miroven  xwendevan  û  zana  ne.  Di  nava  wan  de  qelen  tine ye.  Di  berdela  mile  Şengale  de  xizanî  jî  roleke  girîng  dilîze.  Ezîdî  keçen  xwe  nadin  derve.  Dema  be  gotin  ‘bide  Misilman’,  ve  yeke weke  kafiri,  weke  nifrin  dizanin.  Ev  yek  weke ganûn  le  hatiye.  Weke  mînak;  gundekî  beşek Ezîdî  beşek  Misilman  in.  Hinekji  wan  piştre 


bûne  Misilman  le  keç  nadin  hev.  Ji  Şengale Ezîdî  bi  Ezîdiyan  re  dizevvicin.  Bi  yekî  din  re bireve  jî  li  ku  be  dîtin  yan  te  cezakirin,  yan  jî ji  civake  te  avetin.  Yanî  te  ‘herimandin’.  Ger nehate  girtin  jî  heya  dawî  tekiliya  vve  bi  malbat  û  civake  re  qut  dibe. 

•  Bere  hin  jinen  Ezîdî  hatibûn  kuştin. 

Niha  rewş  çawa  ye?  Guhertin  çebûye  le 

wekî  bere  ye? 

Keçekî  Ezîdî  û  kurekî  Tirkmen  hevdû  revandibûn.  Malbate  got  ‘em  bi  ti  avvayî  qebûl nakin.  Keça  me  vegerînin.’  Vegerandin.  Mixabin  malbate  keça  xwe  kuşt.  Xwestin  xort jî  bikujîn.  Malbata  kurik  re  neda.  Bûyer  bere se  sala  qewimî. 

Dîsa  beriya  du  salan  bûyereke  din  ya kuştine  di  mala  mîran  de  qewimî.  Keça  Misilmanekî  xwendevan  li  xortekî  Ezidî  hez dike.  Ji  ber  ku  xort  ne  ji  mîran  e  hevdû  direvînin.  Mame  keçike  dikeve  pey  wan.  Wan digirin.  Keçik  jî  kuştin  kurik  jî.  Ew  küre  ku hevaltiya  wan  dike  jî  dikujin. 

Dîsa  beriya  du  salan  tekiliya  keçekî  Ezîdî- bi  yekî  re  çedibe.  Çûye  radestî  PDKe  bûye. 
Ew  jî  teslîmî  qewala  dikin.  Malbat  diçe  dixwaze  nadin.  Mezine  eşîre  diçe  dixwaze  dibeje  ‘em  nakujin,  eme  we  bizevvicînin.  Sere mesele  bigrin’.  Di  gel  ku  girt  jî  keçik  teslîm nekirin.  Veca  xwest  bi  berpirse  ve  rexistine re  rûne.  Ew  jî  pek  nehat.  PDK  bi  armanca reşkirina  civaka  Ezîdî  keçik  neda.  Piştre wexte  hemû  gel  li  wir  kom  bûn,  di  nava  gel de  keçik  teslîm  kirin.  Û  dizanîbûn  ku  gel  we dîsa  bikuje.  Dema  ji  mala  qewal  derdixin, kome  ku  li  wir  kom  bûye,  eriş  dike. 
Peşmergeyen  PDKe  ku  li  wir  in,  yek  ji  wan mudaxale  nakin.  Xwe  didin  milekî,  revvşe dişopînîn.  Keçik  pir  bi  hovane  te  kuştin.  Bi ve  ve  jî  bi  sînor  neman  bûyer  kişandin  kameraye  jî.  Armanca  reşkirina  civaka  Ezîdiyan bû.  Recmji  cem  Ezîdiyan  tineye.  Ev  di  kevneşopiya  îslame  de  heye.  Ezîdiyan  di  dîroka xwe  de  ev  tişt  nekirine.  Ev  bûyer  pir  bi  zanebûn  hatin  kirin.  Piştre  otobuseke  ku  te  de keçen  Ezîdî  hebûn  diçûn  kar  li  Mûsile  otobüs  sekinandin  keçikan  je  peya  kirin,  ew kuştin.  Teqînen  li  Şengale  bi  armanca  ku  gel ji  vir  bidin  revandin  pek  tînin.  Ev  bûyer  hemû  bi  armanca  siyasî  ve  giredayî  pek  ten. 

•  Gelo  Ezîdî  dizanin  ku  ev  bûyer 

bi  armancen  siyasî  tene  çekirin? 

Destpeke  nedizanîn.  Tene  digotin;  “Ew  ji me  hez  nakin.  Levvma  me  dikujin.”  Le  mesele  di  esas  de  bi  reya  wan  kuştinan  kûrkirina nakokiyen  navbera  gelan  e.  Bi  vî  rengî  yen serdest  îktîdara  xwe  xurt  dikin.  Piştî  teqînen li  Tilazer  gel  ev  rastî  fam  kir.  Ewqas madeyen  teqînen  en  li  kamyonan  barkirî çawa  dikaribûn  ji  ew  qas  noqteyen  kontrole derbas  bibin.  Ev  pirsa  sereke  bû  ku  bû  sedema  hişyarbûna  Ezîdiyan. 


•  Hûn  xwe  di  nava  civaka  Ezîdiyan  de 

çawa  bi  rexistin  dikin?  Sîstema  we  çawa 

dimeşe?  Pirsgireken  derdikevin  hole  çi 

ne?  Nezîkatiya  jinen  Ezîdî  çawa  ye? 

Bi  armanca  naskirina  revvşa  civake,  em mal  bi  mal,  gund  bi  gund  geriyan.  Keçen xwe  nezîkî  me  nedikirin.  Di  gundan  de  karen giran  dikin.  Di  derbare  xwendin,  pervverdeya  zarok,  zevvac  û  hwd.  gelek  mijaran  de nîqaşen  me  çebûn.  Me  weqfa  jine  vekir.  Me pervverdeya  komputere  da  xwendevanan. 
Me  dersa  ziman  jî  da  ji  yen  nexwende  re. 
PDK’e  ji  me  re  hin  astengî  derdixistin.  Nexwest  gel  nezî  me  bibe.  Wan  jî  weqf  vekir. 
Le  ji  ber  mamoste  zilam  bûn  gel  bere  xwe nedan  wan . Ji ber revvşa  evvlekariye me  vve  dere  ji  bo demekî  vala  kir. 

Piştî  saleke  din wexte  hevalen  me vegeriyan,  PDK dest  avetibûn vvan.  Meaş  didan gel,  bi  vî  rengî  bi xwe  ve  giredidan. 

Niha  gel  li  wir  jî feri  pere  bûye. 

Xizmeta  netevvî  jî vveke  karekî  hesan bi  pere  dizane. 

Wiha  nezîk  dibe. 

Dîsa  em  ketin nava  gel.  Ji  ber  hinek  ji  vvan  me  nas nakin,  ditirsin.  Piştî  ku  me  nas  dikin,  jiyana me  dipejirînin.  Hez  dikin.  Le  ji  ber  nezanînen  xwe  xwedî  armancen  mezin  nînin. 
Wiha  hatine  ferkirin.  Li  wir  me  kongreyekî  li dar  xist.  Hejmareke  mezin  jin  jî  di  nav  de gelek  kes  hatin  tevlî  bûn.  Ji  ber  ku  bere  teqîna  Tilazere,  Serokatiya  Gele  Kurd  hişyarî dabû,  gele  Şengale  niha  dibejin  ‘ye  Ezîdiya bi  cîhane  da  naskirin  Reber  Apo  ye.  Ji  ber  ku tişten  ji  dîroke  heta  niha  hatiye  sere  vvan  be bavver  mane.  Di  revvşekî  de  sekinî  mane. 
Dibejin  “em  li  benda  Şerefedîn  in.’  Şerefedîn  wexta  çûye  gotiye  eze  bizivirim.  Evv  jî  li ve  heviye  ne  ku  were  û  vvan  rizgar  bike. 

Jin  ji  herkesî  zedetir  bemaf  e.  Mafe  vve ye  axaftine  jî  tineye.  Mafe  we  ye  hilbijerke  jî tineye.  Be  xwestin  dixwîne.  Naye  xwestin naxwîne.  Li  hember  van  xwedî  hevvildan  jî nîne.  Niha  bi  reya  me  feri  tekoşîne  dibe. 
Xwesteka  vvan  jî  mezin  e.  Ligel  naskirine tirsa  we  jî  kem  dibe. 

Eşkere  ye  guhertina  ve  civake  zehmet  e. 
Ji  ber  lîstok  gelek  in.  Le  mirov  wexta  dikeve nava  vî  gelî,  gelek  ji  vvan  hez  dike.  Pir  bi xwestek  jî  kar  dike.  Ji  ber  ku  gelek  zilm  li civake  hatiye  kirin,  zilma  heri  mezin  jî  li  ser jine  ye.  Erka  me  ya  esasî  jî  ev  e  ku  em  azadiya  tevahî  jinan  dixwazin.  Bi  taybet  em  ji  bo 


ku  jina  Kurd  azad  bikin,  hevvildanen  me  yen taybet  hene.  Zehmet  e  le  vve  çebibe.  Di  hela peşketinan  de  çav  li  hev  dikin.  Ev  jî  edî  fem kirine.  Qet  nebe  niha  wekî  bere  tevnagerin, nezîktiya  vvan  guheriye,  esle  xwe  û  Kurdîniya xwe  înkar  nakin. 

Bere  weqfa  me  hebû.  Le  niha  em  li  malen  gel,  di  nav  gel  de  kare  xwe  dimeşînin. 
Me  xwest  em  dubare  li  wir  weqfekî  vekin.  Le PDK  me  vveke  alternatif  dibine.  Levvma  re nade,  le  evv  yek  ne  asteng  e.  Rast  e  weqfa me  nîne.  Le  em  hemû  malan  vveke  weqf  bi kar  tînin.  Ger  be  xwestin  di  we  civake  de guhartin  çebibe,  dive  em  guhartine  ji  jinan dest  pe  bikin. 


•  Diyar  e  ku  ev  hedefen  vve  yen  demdirej bûn.  Gelo  hedefen  vve  yen  demkin  çi  ne? 

Me  xwest  em  komîteyen  jin  û  keçan bidin  çekirin,  da  ku  evv  jî  bikaribin  li  hev  kom bin  û  nîqaş  bikin,  pervverdeyan  peş  bixin. 
Dîsa  hedefeke  me  ya  din  jî  qada  xebate  û berfirehkirina  vekirina  qaden  nû  ye. 

•  Ji  bo  Ezîdî  ji  aliye  derdore  ve  û  bi taybetî  li  derveyî  vvelat  be  nasîn  gelo xebateke  vve  ya  çapemeniye  heye? 

Carna  ji  derve  hin  kes  ten.  Hevdîtinan çedikin.  Çend  bernameyen  televîzyone  hatin amadekirin.  Dîsa  peyvvendî  û  tekiliyen  me  bi Ezîdiyen  li  Evvrûpaye  re  jî  hene.  Bere  se salan  belgefîlmek  ser  kevneşopiyen  Ezîdiyan çebû.  Eleqeyekî  mezin  jî  dît. 

•  Gotinekî  vve  vvekî  dî  heye? 

Armanca  me  evv  e  ku  em  civaka  Ezîdî rast  nas  bikin.  Dema  rast  be  naskirin  her gelek  dikare  bi  vî  gelî  re  rast  tevbigere.  Ji ber  ku  bingeha  ola  Ezdayî  li  ser  rastiye hatiye  avakirin.  Dibe  ku  cudahiyen  olî  hebin jî,  di  vvare  însanî  de  bi  rastî  jî  ev  civak  xwedî teybetmendiyen  pir  xweş  in. 


Dozgin  Zozan 


Şaredariya  Nisebîne  Destûra  8e  Adare  Da 


Şaredariya  Nisebîne  bi karkeren  şaredariye  re peymana  tomarî  (TÎS) 
îmze  kir  û  8'e  Adare  Roja 
Jinen  Cîhane  vvekî  roja betlane  îlan  kir. 

Şaredariya  Nisebîne  bi  karkeren şaredariye  re  peymana  tomarî 
(TÎS)  îmze  kir  û  8'e  Adare  Roja Jinen  Cîhane  vvekî  roja  betlane îlan  kir. 

Di  navbera  Şaredariya  Nisebîne  û 


Sendîkaya  Belediye-îşe  de  peymana tomarî  (TÎS)  hate  îmzekirin.  Di  peymane  de  25'e  Mijdare  Roja  Tekoşîna  li 


H  e  m  b  e  r  î 
Şîdeta  li  Dijî 
Jinan  û  8'e 
Adare  Roja  Jinen  Cîhane vvekî  betlane- ya  îdarî  hate qebûl  kirin.  Di hevpeymane de,  zema  sala 
2009'an  ku  ji sedî  10  bû  ji bo  sala  2010'- 
an  ji  sedî  15 
hate  zedekirin.  Bi  xala peymane  ya 
"Berpirsyariya karkeran  a  li  hemberî  hevser  û  zaroken  vvan"  peşîgirtina  cudahiya  dijî jinan  û  ji  bo  astengkirina  şîdeta  li 


hemberî  jinan  jî  sedema  ceza  te  dîtin. 
Li  gorî  xale,  zilamen  xebatkaren  sendîkaye,  dema  zevvaca  duyem  bikin,  li male  li  dijî  jinan  şîdeta  fîzîkî,  aborî, civakî  û  yen  vîne  dişkînin  û  şîdeta derûnî  û  tevahî  cureyen  cudahiye  di çarçoveya  sûcen  dîsîplîne  de  ten  girtin.  Di  revvşen  vviha  de  jî  sendîqa  de  li cem  jinan  cîh  bigrin.  Di  peymana  nû de,  ji  bo  di  nava  sendîqaye  de  yekîneya  jinan  be  avakirin,  di  şahiyen sendîkaye  de  peşiye  cîh  dayîna  jinan, riayet  kirina  li  tevahî  hevpeymanen navnetevvî  û  25'e  Mijdara  Roja  Tekoşîna  li  Hemberî  Şîdeta  li  Dijî  Jine  û 8'e  Adare  Roja  Jinen  Cîhane  vvekî  betlaneya  îdarî  hate  ya  bi  pere  hatiye qebûlkirin. 


Navenda  Nûçeyan 


Bûyina  Xwediye  Gelek  Kuran 

Hîme  Bingehîn  e  îdeolojiya  Xanedaniye  ye 


D  ive  mirov  xisleteke  xanedaniye  baş  fehm  bike.  Ji ber  ku  ev  xislet  roja  me ya  îro  jî  ji  nez  eleqedar dike.  Ew  jî  ev  e:  d  ive  malbat  bibe  xwediye  gelek  kuran,  ev hîme  bingehîn  e  îdeolojiya  xanedaniye  ye.  Daxwaza  sereke  ya  îdeolojiya  xanedaniye  zevvaca  bi  pirr  jinan û  çekirina  gelek  kuran  e.  Sedema ve  yeke  ya  dive  mirov  fehm  bike heza  polîtîk  e.  Rahib  bi  heza ‘maneye’  peşengtî  dikir,  kese  bi  hez e  xanedaniye  jî  bi  heza  ‘polîtîk’  rola peşengtiye  bi  cih  tîne.  Di  guhnedana  tegîna  heza  polîtîk  de  dibe  ku zor  derkeve  hole.  Di  guhnedana heza  rahib  de  jî  hezeke  manevvî  ya weke  ‘xezeba  xwede’  bandoreke  bi tehlûke  ya  hişyar  dike,  pek  be. 
Serçavkaniya  heza  polîtîk  jî  heza eskerî  ya  di  bin  deste  zilame  xurt de  ye.  Di  dema  bere  ya  neçîrvaniye de,  nexasim  di  dema  jin-dayik  bi bandor  de,  hema  bibejin;  mer begav  û  cih  le  teng  bûye. 

Ji  bo  mirov  ve  diyardeye  bi  kurtî fehm  bike,  dive  mirov  nîzama  jindayike  û  li  rastiya  malbate  serwext bibe:  di  dema  jin-dayike  de  mer  an diyar  nîne,  yan  jî  bintûte  ye,  gelekî li  ber  çav  xuya  nîne.  Jin-dayik wexta  zarokan  tîne,  wisa  di  we revvşe  de  nîne  ku  bi  mere  je  hez dike  eşqe  bike.  Eşq  û  civaka  cinsiyetparez  hîne  di  rojeve  de  nîne.  Jin bi  ti  ben  û  tayî  ji  bo  pîrektiye  bi  mer giredayî  nîne.  Mer  jî  di  we  revvşe  de nîne  ku  li  ser  jine  servver  bibe  û jere  bibeje  ‘tu  jina  min  î’.  Neçîrvanî karek  e  ku  xwe  pe  mijûl  dikin  û  ne berdar  e,  wexta  nebe  jî  zede  qîme- ta  xwe  nîne.  Di  nava  civake  de  hîn ew  rewş  nîne  ku  bibeje;  ev  zaroken min  in.  Zarok  en  jin-dayike  ne.  Jindayik  li  gorî  xwezaya  xwe  di  vve revvşe  de  nîne  ku  li  pey  şehvveta xwe  biçe  û  ji  bo  zewqe  tekiliya  cinsî deyne.  Bi  qasî  her  ruhber  û  zindiyî 


seksualîteyeke  we  heye. 
Tekiliyeke  cinsî  ji  bo  zedebûne heye.  Jin-dayik  zarokan  mezin dikin,  ji  ber  ku  zarok  ji  wan  in. 

Ji  ber  ku  ew  zarokan  tîne  û xwedî  dike,  vî  mafî  jî  bi  dest dixe.  Ji  levvra  di  demeke  de  ku ti  maneya  diyarbûn  û  nediyarbûna  bavbûne  di  nava  civake de  nîne,  behsa  mafe  bavtiye  jî kirin  kelevajiye  û  heta  tiştekî dûrî  aqilan  e.  Le  xuşk  û  birayen jin-dayike  girîng  in.  Ji  ber  ku  bi wan  re  mezin  bûye.  Xal  û  xaltîk heza  xwe  ji  ve  huqûqa  kevin  a jin-dayike  digirin.  Malbata  jindayike  we  wexte  ji  xal,  xaltîk (eğer  hebe  zaroken  wan)  û  ji zaroken  we  bi  xwe  pek  te. 
Gotina  ‘malbata  dayikanî’  jî  ve mijare  îfade  dike.  Jin-dayika  li sere  quncika  neolîtîke  rûniştî  û çanda  civakî  ya  xwedawendiye  ya  ji vve  çebûyî  mirov  dikare  bi  vî  avvayî şîrove  bike.  Ji  bilî  xalan  mer  bintûte,  hebûn  û  tinebûna  wan  zede  li ber  çavan  xuya  nake.  Mertî  û  bavtî hîne  çenebûye. 

Xanedantî  weke  îdeolojî  û pratîk  di  encama  berepaşkirina  ve nîzame  de  peş  dikeve.  Di  ve  nîzame de  ku  weke  nîzama  ‘bavikanî’  jî  te bi  navkirin  tecrubeya  ‘kalemer’, ‘heza  eskerî  ya  di  bin  deste  zilame xurt  de’  û  bi  hevgirtina  şaman  e  şiklekî  rahibe  berî  pîroziye,  reveberiya bavikanî  şax  û  köken  xwe  ber  didin. 

Ezmûnen  kalemer  serhatiyen  wî yen  jiyane  îfade  dikin.  Mirov  dikare civateke  kalemer  û  rûspiyan  bifiki- re.  Di  lîterature  de  reveberiya kalemeran  a  jere  dibejin  jerontokrasî  di  nava  eşîre  de  zû  peş  dikeve.  Kalemer  kesekî  bi  aqil  e  ku  pe dişevvirin.  Civat  hevvceyî  vvî  ye.  Ew jî  van  ezmûn  û  serhatiyen  xwe  bi kar  tîne  û  hewl  dide  zehmetiyen  ji ber  kalbûne  dikişîne  kem  bike.  Di nava  civate  de  bi  vî  avvayî  mezînek 


di  navbera  aliyan  de  çedibe. 

Zilame  xurt  ew  mer  e  ku  bi neçîrvaniye  gihiştiye  heza  xwe  û dixwaze  ji  çembera  jin-dayike  rizgar  bibe.  Heza  vvî  ya  fizîkî  û  bi avvayekî  serketî  bikaranîna  vvî  ya teknîke  şense  vvî  zede  dike.  Bi civvanen  ku  dixwazin  ji  van  xisleten vvî  sûde  bigirin  bi  wan  re  yekîtiyeke datîne  û  bi  ve  yeke  re  serketî  dibin. 
Belkî  jî  di  dîroke  de  eskeren  xulam en  peşî  bi  vî  avvayî  çebûn.  Zilame neçîrvan  di  dîroke  de  eşkere  ji  jine zedetir  serdest  bûye.  Hevgirtina  bi kalemeren  qebîleye  re,  bavpîrtiye  li hemberî  dapîrtiye  xurtir  dike. 

Xeleka  dawî  ya  bi  wan  re  hevgirtine  dike,  yen  derman  didin  civake û  xwediyen  mûcîzeyan  Şaman  in. 
Fonsiyonen  hevpar  en  rahib  û  sehrbaz  li  ceme  henin.  Pervverdekar  e; belkî  jî  di  civake  de  pispore  peşî  ye. 
Hinekî  bi  qeşmerî  be  jî  pisporiya şaman  di  nava  civate  de  bi  sazî dibe.  Şaman  zedetir  mer  e.  Di  avakirina  xanedaniye  de  bi  hevgirtina bi  van  hezan  re  nîzama  dapîrtiye derbeke  mezin  dixwe.  Em  di metnen  Sumeran  de  şopen  tekoşî- 


neke  mezin  di  navbera  wan  de dibînin.  Mer  di  bin  vî  nîzamî de  hem  xwediye  zarokan  e, bav  e;  hem  dixwaze  bibe  xwediye  gelek  zarokan  (ji  bo  heze bi  taybet  jî  zaroken  kur),  hem jî  xwe  dispere  van  û  daneheven  jin-dayike  hemûyan  desteser  dike.  Pergala  milkiyete peş  dikeve.  Li  keleka  milkiyeta kollektîf  a  devvleta  rahib,  milkiyeta  taybet  a  xanedaniye  jî çedibe.  Bavtiya  ji  zarokan  re  ji vî  alî  ve  jî  hevvce  dike.  Ango  ji bo  mîrateji  zarokan  re  (betirjî mer)  bimîne  mafe  bavtiye  şert e. 

Xanedantî  îspat  û  nîşaneya nezîkbûna  civaka  çîna  bavîtî  û bavpîrtiye  ye.  Xanedan  dema xwe  li  devvleta  rahib  radikişî- nin  heza  xwe  ya  eskerî  jî  bi  kar  tînin û  bi  vî  avvayî  ‘şoreşeke  polîtîk’ dikin.  Di  metnen  Sumeran  de  mirov gelek  şer  û  serûbinbûnen  polîtîk  en bi  vî  rengî  dibîne.  Jixwe  piştî  bajardevvleten  Ûrûke  sîstema  ‘devvleten Ûre’  ya  hat  avakirin  karektera  xwe xanedantî  ye.  Xanedantiya  I.,  II.  û III.  ya  Ûre  ve  peşketine  destnîşan dike.  Reveberiya  xanedantiye  li  gorî reveberiyen  teolojîk  en  rahiban, sîstemeke  hîne  laîk  polîtîk  xuya dike.  Xwedayen  nû  tene  çekirin. 
Rahib  edî  ketine  revvşeke  ku  bûne alîkare  lîdere  siyasî.  Dîsa  jî  rola  wan mezin  e.  Le  piştre  her  biçe  vve  heza wan  kem  bibe  û  we  bibin  hin  kesen ji  reze  yen  bi  propagandaye  nîzame pîroz  û  rewa  dikin.  Yen  devvlet  ji wan  çebû  ango  xwedayen  bi  maske edî  li  dereceya  duyemîn  û  seyemîn di  xizmeta  qrale  li  piştperdeye  de ne.  Ji  bo  ku  zirxe  revvabûne  ye  çîna rahiben  devvlet  saz  kirî  bi  kar  bînin, edî  vve  texsîr  nekin  xwe  weke  ‘qralxwada’  bidin  zanîn.  Her  roja  biçe çîn  û  tebeqetî  we  xurt  bibe,  hejmara  bajaran  zede  bibe  û  bi  vî  avvayî 


civaka  em  jere  ‘şaristaniya 
Sumeran’  dibejin  vve  mayîndebûna xwe  piştrast  bike  û  xwe  bi  sazî bike.  Reûresma  xanedantiye  ya  di civaka  Rojhilata  Naverast  de  gelekî kevn  e,  xwe  heta  roja  me  ya  îro aniye.  Li  Rojhilata  Naverast  peşneketina  sîstemen  weke  cumhûriyet  û demokrasiye  tekiliya  xwe  ji  nez  ve bi  devvletbûnen  çavkaniya  wan rahib  û  xanedan  re  heye. 

Modela  civaka  şareza  ya 
Sumeran  heri  kem  bi  qasî  modela neolîtîke  peşketina  şaristaniya  li dinyaye  diyar  kiriye.  Weke  tegîn cihevvaziya  ‘Şaristaniye’  ji  ‘çande’ bi  çînîtî  û  tebeqetiye  re  eleqedar  e. 
Şaristanî  tekiliya  xwe  bi  çanda  çînî û  devvleta  vve  re  heye.  Bajarîtî, bazirganî,  îlahiyat  û  bisazîbûna zaniste,  peşketina  eskerî  û  polîtîk, li  şûna  exlaq  derketina  peş  a huqûqe,  cinsiyetpareziya  civakî  ya mer  nîşaneyen  serdest  en  civaka şareza  ne.  Mirov  ji  tevahiya  van  xisletan  re  bi  maneke  din  dikare  bibeje;  çanda  civaka  şareza.  Di  ve  revvşe de  herdu  tegîn  jî  dibin  hemvvate.  Di heman  maneye  de  vve  bene  bikaranîn.  Mîna  belavbûna  li  dinyaye  ya çanda  civaka  neolîtîk  a  çavkaniya we  Hîlala  Bi  Bereket,  pevajoyeke mezin  a  duyemîn  bi  heman  rengî  li pey  vve  te.  Ve  çare  erden  Kevana  Bi Bereket  en  bi  rola  ‘dergûşa  şaristaniye’  rabûn,  evvlade  xwe  ye  za  û mezin  kir  (edî  keçik  nîne,  kur  e)  we bi  keçiken  gihiştî  yen  dinyaye  re bizevvicîne  û  xwe  zede  bike.  Ev şibandin  li  cih  e.  Em  dikarin  qebûl bikin  ku  keçen  xwedawend-dayike di  belavkirina  çanda  neolîtîke  de her  devera  le  gihiştin  bi  sazî  kirin. 
Civaka  şareza  ya  çanda  servver  a mer  îfade  dike,  li  deveren  belavbû te  maneya  bi  sazîbûna  zaroke  kur. 
Mere  xasûk  zaroka  keç  kire  pîreka xwe  û  bi  xwe  ve  gire  da.  Ji  nesle  vvî (civaka  bi  giranî  jin  we  di  nava  civaka  mer  tede  servver  de  bihele)  we her  mer  zede  bibin  û  mertiya  şaristaniya  me  we  heta  îro  zede  bibe, bi  hez  bibe  û  devvam  bike. 

Rebere  Gele  Kurd 
Abdullah  Öcalan 
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Peşvvazîkirina  8’e  Adare  li  Çiyayen  Azadiye 


Di  100.  salvegera  8'e  Adare  de  ji çiyan  silavkirin,  gerek  peşvvazîkirina  heri  vvatedar  be.  Peşvvazîkirineke  mîna  çiyan  behempa,  xwazeyî  û  mîna  çiyan  berxweder...  Bi  jinen kuji  demen  jinen  ku  jinîtîû  jiyane  pîroz dikin  peşvvazî  kirin...  Mekanen  ku  azadiya  civakî  li  dora  jine  te  hûnandin...  Bi zanistiya  van  tevan  kilîdbûna  di  azadiya  jine  de,  silavkirina  8'e  Adare,  di rastiye  de  kişandina  nava  xwe  ya  cewhere  jine  ye  hezaren  sala  ye.  Mîna himbezkirina  înnana  û  Guldunyayan. 
Mîna  vejîna  Xwedawenda  Dayik  a  di şexzen  Zîlan  û  Viyanan  de.  Mîna  yekvicûdbûnaseknajineyahemû  deman û  hemû  mekanan. 

Ji  ber  ve  yeke  ye,  vvateya  bûyina  jin a  li  çiyan  şer  dike;  te  vvateya  bûyina hers  û  hildana  tole  ya  jina  ku  li  febrîqeyan  keda  vve  te  desteserkirin  û  jinen  ten  qetilkirin...  Te  vvateya  bûyina qerîna jinen  ku  bi  sûcdarkirina  pîrebokiye  hatin  şevvitandin...  Xweşikbûna jiyan  û  şervaniya  li  çiyan  ji  ber  ve  yeke ye;  hecana  vve  jî  ji  hîskirina  evîna gerdûnî  te.  Hezkirina  we  ji  parvekirina jiyane  ya  bi  hemû  zindiyan  re;  hersa vve  ji  daxwaziya  paş  de  zîvirandina nirxen  hatine  dizîn;  şervaniya  vve  ji vîna  jine  ya  bi  daneheva  van  tevan  û rehevaltiya  çiyayen  bi  qudret  te. 

Dema  ji  cîhana  kapîtalîst  a  beton 


vvere  mezekirin  dibe  ku  ev  mîna  xeyalen  nedîtbar  en  be  vvate  vverin  dîtin. 
Tinebûna  şînahiye,  deshilatdariya  reş û  sipî...  Di  bin  siya  dîvvaren  spî  yen dorpeç  in,  perdeyen  reş,  loden  hesin en  boz  ne  çav  dikarin  dîtina  xweşikiya heyî  meze  bikin,  ne  ziman  dikarin xweşikiya  nedîtine  vebejin.  Tişte  ku  ji bo  qebûlkirina  roja  jine  ya  di  asta cîhanî  de  û  pîrozkirina  vve  berdelen jinen  ku  li  hember  ve  jiyana  hatiye  tarî- kirin  dane  bi  xwe  ne.  8'e  Adare  îfadeya bilindkirina  tekoşîne  ya  ji  bo  bîranîna jinen  bi  hemû  giyana  xwe  xwestin hebin  û  domandinatekoşînavvan,  her vvihaji  nû  ve  afirandinajiyana  rengîn  e. 

Vejîna  jine  ya  li  çiyayan,  hebûna  bijarkeke  jiyane  ya  alternatife  sîsteme, tercîha;  "Em  ne  mehkûme  kolebûne, metabûne,  tacîz  û  tecavvize  ne"  bipeş dixe.  Armanckirina  azadiya  jine,  mîna mezinbûnaîdîa  û  asta  entelektüeli  afirandina  qaden  azadiye  ku  sistem  nikaribe  dest  biavejiye,  an  careke  din  zindîkirina  yen  heyîjîgirînge.  Hebûna  qada jiyana  azad,  mayina  li  ser  linge  xwe ya  tekoşîna  azadiye  û  pelekirina  bingehekî  misoger  bi  xwe  re  tîne.  Ev  axen ku  li  hember  sîsteme  bakîr  le  ji  bo mirovahiye  jî  çavkaniya  bingehîn  in bingehe  heri  guncav  en  ve  ideale  ye. 
Hervvihade  karibe  hemû  çeperen  berwedane  bike  yek,  nirxen  azadiya  jine 


komî  ser  hev  bike,  cihe  ku  çerxa  sîsteme  le  ne  zîvire,  derevven  vve  cîh  negir- in  û  bibin  mîna  agirekî  ku  derevven sîsteme  negihine,  belkî  jî  yek  ji  destkeftiya  bingehîn  a  berxwedana  100 
salî  ya  jine  ye.  Begûman  ev  ne  serkeftin  e.  Tekoşîn  de  ji  aliye  siyasî,  exlaqî, parastina  xweser  û  aliye  entelektüeli ve  de  biheztir  bidome,  didomejî. 

Beranberî  ve  yeke  mîna  tevger  jî dersen  ku  em  ji  pratîka  100  salî  ya  mîna  mîrasmedevvrgirtiyejîhene.  Heza tesbîtkirina  xeletiyan  de  rastiyan  mezintir  bike.  Beriya  her  tiştî  tekiliya  di navbera  vvekhevî  û  azadiye  de.  Derketina  destpeke  ya  tevgera  jine  a  feminist  bi  şevvaze  mafen  hevpar  (vvekhevî)  de  sazki rina  azadiye  bû.  Di  encama tekoşîna  dijvvar  a  bi  sîsteme  re  di  gelek  qaden  jiyane  de  her  çiqas  mafe vvekheviye  hatibe  bidestxistin  jî  derket  hole  ku  ev  jine  azad  nake,  berevajî bi  tevahî  entegreyi  sîsteme  dike  û  di dibe  biyaniya  xwe.  Jin  û  mer  cinsen dijber  in.  Ji  ber  ku  cüda  ne  tene  dikarin  hev  temam  bikin.  Ji  bo  domandina vvekheviya  gerdûnî  dive  hevtemamkirina  vvan  pek  vvere.  VVekhevî  noqteyeke  cüda  ye.  VVekhevî  dubarebûn  û  teqlîde  diafirîne.  Daxwaza  vvekheviye  ya  li gor  pevvistî  û  mafen  cînsan  a  heri  rast e.  Ne  edalete  hiqûqî,  tegihiştina  edaleta  gerdûnî  ya  civaka  exlaqî-polîtik. 


Edalet  giredayî  exlaq  e.  Exlaq  jî giredayî  azadiye  ye. 

Mijareke  din  a  ku  pevviste  tevgera  jine  bi  nazikî  li  ser  ravveste, 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pirsgireka  nebûyina  gelemperî (civakî)  ye.  Li  dij  koledariye  jiyandina xwe,  şaşiya  kurkirina  bi  şevvaze  tatekesî,  komî  ya  teng,  yek  milet  an  yek cînsî.  Di  rastiye  de  ne  takekes  bi  tena sere  xwe  karin  azad  bibin,  ne  gel  ne  jî cîns.  Beguman  ev  lîstikeke  zexel  a lîberalîzme  ye. 

Ji  bo  mirovan  civak,  bingehe  jiyana  azad  e.  Nezîkbûn  a  ji  bo  azadbûne civakîbûn,  ji  bo  civakîbûne  jî  qebûlkirina  azadbûna  hemû  beşen  civake  ferz e.  Ne  azadî  tene  bi  sere  xwe,  ne  jî  tevahiya  hebûna  civake.  Beyî  ku  van  bînin  dijberî  hev,  rezgirtina  daneheven civakî  ku  te  vvateya  berhemen  hevbeş en  hemû  azadiyan,  dive vvateye de danîna  bingehe  her  tiştî  ya  civake  ya  heri girîng  e.  Ya  girîng  evve  ku  beyî  biçûk dîtina  civake  li  dij  kevneşopiyen  paşverû,  tegihiştina  namûse,  tekilî  û  jiyana  ku  jine  köle  dibîne  tekoşîn  li  her dere  û  her  deme  be  meşandin  û  bihez rexistinbûyin  hebe.  Tekoşîna  azadiya jine  tene  li  ser  dijderketinan  ava  nebû- ye.  Dijderketinen  vve  bi  dîtin  û  nirxandina  her  derfeta  biçûk  û  hûnandinan civake  ya  li  derdora  nirxen  exlaqî  re hevdeng  e.  Ji  bo  azadiya  jine  bilindki- 


rina  zanistiye  jî  de  afirandina bingehe  jiyana  azad  biheztir  bike. 

Dive  evyekjî  vvere  ravvekirin:  Li  dij sîsteme  jin  û  civak  di  heman  pozîsyo- ne  de  ye.  Ji  ber  ve  yeke  jî  beyî  peşengi- ya  jina  azad  de  azadiya  civakî  nikare pek  vvere,  her  vviha  jin  jî  beyî  civake nikare  azad  bibe.  Li  gor  ve  yeke  li  ser bingeha  perspektîfa  jine  ya  civaka polîtîk  û  biexlaq,  mîsyona  xwe  ya  li hember  cînspareziya  civakî  peşengiye bike  da  mer  jî  bipeş  bikeve  heye. 

Tekoşîna  ku  xwe  bispere  rexistinbûyîna  xweser  a  jine  de  azadiye  jî raxe.  Meşaleya  azadiye  ya  li  çiyayan xwedî  îdîaya  ku  jinen  hamû  cîhane ronî  bike.  Ev  jî  encama  heza  vve  ya rexistinî,  bîrdozî  û  civakî  ye.  Îdîaya belavkirina  8'e  Adare  ya  li  tevahiya  jiyane  begûman  beyî  sazki  rina  hevkariye jine  ne  mijara  gotine  ye.  Bi  heviya  ku derfeten  jiyana  azad  a  li  ser  mîrasa şeheden  me  yen  jin  de  berfireh  bibin, 8'e  Adare  di  serî  de  li  jinen  ku  tekoşîne didin  li  tevahiya  jinen  cîhane  pîroz dikim. 


Adar  2010 


Maart  2010 
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Şen:  ‘DeKoerdenAssimilerenZichzelf!’ 


Xece  Şen,  werd  in  het  jaar  1984  te Eruh  bij  de  stad  Siirt  geboren. 
Nadat  de  Koerden  de  gevvapende strijd  waren  aangegegaan  is  haar familie  vertrokken  naar  Aydın.  Na de  middelbare  school  is  ze  getopt  met  studeren.  Net  als  Uğur  Kaymaz,  Ceylan  Önkol  is Xece  Şen  op  een  vroege  leeftijd  erachter gekomen  dat  ze  een  doelvvit  was  van  de overheid,  ze  verloor  een  been.  Al  80  jaar worden  Koerdische  kinderen  verminkt  en vermoord  bevveert  Şen,  ‘het  vermoorden van  de  Koerdische  kinderen  wordt  gezien als  het  opruimen  van  de  Koerden’. 

Şen,  nam  in  het  jaar  1997  plaats  in  de vrouvven  commissie  van  de  partij  HADEP.  İn 
1999  vverkte  ze  voor  de  krant  Azadiya.  İn 
het  jaar  2004  werd  ze  opgepakt  en  na  een jaar  vastgezeten  te  hebben,  is  ze  aan  de slag  gegaan  bij  de  MKM.  İn  2006  heeft  ze actief  gevverkt  aan  de  TZP-Kurdi,  wat  een Koerdische  vereniging  is  en  sinds  een  jaar  is ze  de  medevoorzitter  van  de  TZP-Kurdi.  We hebben  met  haar  gesproken  över  vrede  en educatie  in  het  Koerdisch. 

•  Wat  heeft  uw  bevveging  genaamd  TZP-Kurdi  in  het  jaar  2009  gedaan?  Wat voor  campagnes  heeft  u  gehad?  Hoe hebt  u  die  campagnes  voorbereid? 

Kunt  u  een  aantal  noemen  wat  betreft de  studenten  en  kunt  u  dan  ook  zeggen dat  u  hen  heeft  ondervvezen? 

TZP-Kurdi  is  op  21  Mart  2006  opgericht. 
Onze  activiteiten  van  2006  tot  2008  gingen vooral  om  mensen  bevvust  te  maken  van doel.  Daarnaast  hebben  actief  gevverkt  om assimilatie  en  otoassimilatie  tegen  te  gaan. 
Onze  vverkzaamheden  gingen  voor  80% över  otoassimilatie.  Maar  vvaarom  otoassimilatie? 

Het  is  algemeen  bekend  dat  de  Turkse overheid  al  80  jaar  de  Koerden  wilt  assimileren  en  daar  ook  hun  politiek  op  baseren. 
Om  de  Koerdische  bevolking  te  assimileren hebben  ze  vele  campagnes  gevoerd.  Ze  zijn bijvoorbeeld  in  het  jaar  1980  begonnen  met de  gevangenen  in  Amed,  daar  werd  tegen de  Koerdische  gevangenen  gezegd  “ Kameraad  praat  Turks,  je  mag  dan  veel  praten”.  Dit  begon  in  de  gevangenissen  van Amed  en  het  verspreidde  zich  tot  de  smalle straatjes  in  heel  Koerdistan,  de  Koerdische taal  werd  verboden.  De  namen  van  de  dorpen,  steden  en  provincies  vverden  van  het Koerdisch  veranderd  in  het  Tuks.  De  kinderen  met  een  Koerdisch  naam  kregen  een Turkse  of  een  Arabische  naam.  Om  het  feit dat  ze  Koerdisch  spraken  vverden  honderden  mensen  gemarteld  en  met  soortgelijke 


redenen  vverden  ze  bestraft.  Ondanks  aile tactieken  om  de  Koerden  te  assimileren  is het  de  Turkse  overheid  niet  gelukt  om  hun doel  te  bereiken.  VVaarom  zijn  ze  gefaald? 
Omdat  de  moeders  değene  zijn  die  de  taal beschermen  en  de  kinderen  opvoeden. 
Değene  die  de  Koerdische  cultuur  doen voortleven;  het  spreken,  het  köken  tot  het kleden  zijn  de  vrouvven.  Zij  hebben  de  typische  Koerdische  cultuur  in  leven  gehouden. 
De  vaderlandsliefde,  taal  en  cultuur  is  door de  moeders  beschermd.  De  Turkse  overheid  schoot  hierin  tekort  en  heeft  dit  goed geanalyseerd.  De  tactieken  van  de  Turkse overheid  zouden  nooit  slagen  als  de  moeders  niet  geassimileerd  zouden  vvorden.  Na deze  vaststelling  zijn  ze  met  verschillende campagnes  gestart  om  de  moeders  te  assimileren.  Bijvoorbeeld  in  het  jaar  1990  zijn ze  met  de  campagne  “Kom  vrouvven  laten we  onszelf  mooi  maken  en  anderen”.  İn  het jaar  2004  werd  de  campagne  meer  gericht op  Koerdische  kinderen  "Kom  op  meisjes naar  school".  We  kunnen  zeggen  dat  met deze  laatste  campagnes  wel  een  bepaald doel  hebben  behaald. 

Vandaag  de  dag  is  de  kleding,  houding en  de  spraak  van  de  Koerden  verandert.  De Turkse  overheid  heeft  hun  tactieken  wat betreft  het  assimileren  verandert.  Deze  tactieken  om  de  Koerdische  bevolking  te  assimileren  heeft  de  Koerden  psychisch geschaad.  Vandaag  de  dag  zijn  onze gedachten,  ziel  en  dromen  Turks.  Dit  kunnen  we  zeggen,  omdat  al  onze  verenigingen en  stichtingen  kun  activiteiten  en  het  lesgeven  in  het  Turks  geven.  Daarom  spreken  we van  een  otoassimilatie.  Otoassimilatie,  is  in andere  vvoorden  jezelf  niet  meer  zijn.  Tot kort  spraken  we  van  de  tactieken  van  de Turkse  overheid  om  de  Koerden  te  assimileren.  Maar  vandaag  is  het  overgegaan  tot otoassimilatie,  Koerden  assimileren  zichzelf in  de  Turkse  cultuur,  de  situatie  is  dus  verergerd. 

Om  de  voorgaande  redenen  heeft  TZP-Kurdi  een  campagne  gestart  wat  de Koerdische  taal  vvenst  te  bevorderen  en  te ondervvijzen.  Van  2006  tot  op  heden  hebben  ze  geknokt  tegen  assimilatie  van  de Koerden.  İn  het  jaar  2009  is  de  campagne "Nu  is  het  genoeg"  van  start  gegaan  en  de TZP-Kurdi  heeft  als  steun  voor  de  campagne zelf  ook  een  campagne  gestart  genaamd "Nu  is  genoeg,  we  vvillen  ondervvijs  in  onze eigen  taal".  Daarna  is  TZP-Kurdi  verder gegaan  met  een  andere  campagne  genaamd "Laat  Koerdisch  een  officiele  taal  zijn".  Op belangrijke  dagen  als  de  dag  van  de  moedertalen  zijn  er  bijvoorbeeld  scholen  geboycot  met  verschillende  protesten.  "De  dan 


van  de  Koerdische  taal"  is  op initiatief  van  de  TZP-Kurdi  op verschillende  manieren  gevierd,  zo  zijn  er  bijvoorbeeld vergaderingen,  seminars  en symposiagehouden.  Na  deze acties  zijn  de  Koerden  verbonden  met  hun  moedertaal  en zijn  ze  zich  ervan  bevvust  hoe belangrijk  hun  moedertaal  is om  de  Koerdische  cultuur  in stand  te  houden.  Van  2006  tot 
2009  is  er  Koerdisch  les  gegeven  aan  meer  dan  duizend mensen.  Vierhonderd  mensen zijn  dusdanig  gevorderd  dat  ze zelf  Koerdisch  les  kunnen  ondervvijzen.  De  afgelopen  twee jaren  vvorden  er  conferences gehouden  voor  docenten  die de  Koerdisch  taal  lesgeven. 

•  Wat  is  de  belangstelling voor  ondervvijs  in vergelijking  met  de voorgaande  jaren  en  vvat is  jullie  rol  daarin gevveest?  Hoe  zijn  de koerden  en  vooral 

Koerdische  kinderen  met  de  Koerdische taal  in  aanraking  gekomen,  vvat  was jullie  bijdrage  daarin? 

Zoals  ik  al  eerder  heb  vermeld  hebben önder  andere  de  campagnes  en  conferences  die  de  TZP-Kurdi  heeft  gestart  voor  de Koerdische  taal  veel  aandacht  gekregen  van de  bevolking.  TZP-Kurdi  heeft  voor  aile Koerdische  verenigingen  en  stichtingen  en overige  bevvegingen  cursussen  gegeven  in het  Koerdisch.  Onze  bevolking  heeft  de Koerdische  cursus  omarmd.  Op  vele  plaatsen  zijn  er  cursussen  aangeboden  voor Koerdische  kinderen.  Koerdische  jongeren hebben  op  universiteiten  verschillende  activiteiten  gestart  om  de  Koerdische  taal  te behouden.  Bij  al  onze  vergaderingen  is  de Koerdische  taal  nu  het  uitgangspunt.  TZP-Kurdi  heeft  de leidende  rol genomen  vvat betreft  de  campagne  voor  de 
Koerdische  taal en  hebben  het gestelde  doel behaald.  Ondanks  het  feit dat  TZP-Kurdi niet  al  te  lang  is opgericht  hebben  ze  tegengas  gegeven aan  de  tactieken  van  de 
Turkse  overheid  om  de 

Koerden  te  assimileren  en  hun  moedertaal te  vergeten.  Ook  al  zijn  niet  aile  Koerden geraakt  met  de  gevoerde  campagnes,  is  het de  hun  wel  gelukt  om  de  Turkse  overheid een  beetje  bang  te  maken  en  een  gedeelte van  hun  tactieken  te  ontvvrichten.  De  bevolking  is  zich  nu  in  ieder  geval  ervan  bevvust dat  er  otoassimilatie  aan  de  gang  was.  Dit  is voor  ons  een  grote  overvvinning. 

•  Kunt  u  iets  vertellen  över  de  laatste ontvvikkelingen  betreffende  de oplossing  van  in  Turkije  en  de culturele,  juridische  ontvvikkelingen. 
Kunt  u  spreken  van  een  verandering? 

De  Turkse  overheid  heeft  zoals  ik  al  zei hun  tactieken  vvat  betreft  assimilatie  veranderd.  Önder  het  motto  van  oplossen  hebben  ze  een  aantal  stappen  ondernomen  vvat betreft  de  Koerdische  taal  en  cultuur. 
Bijvoorbeeld  TRT  6  en  er  zijn  op  scholen afdelingen  voor  Kurdology  geopend.  Daarna 


hebben  ze  de  afdeling  Kürdology  onderverdeeld  in  een  afdeling  genaamd  "levende talen".  Hoe  zvvaar  de  verdenking  van  bodrog van  de  Koerden  door  de  Turkse  overheid ook  is,  is  dit  eigenlijk  het  resultaat  van  de strijd  die  de  Koerden  al  dertig  jaar  voeren voor  een  gelijke  behandeling  en  rechten.  De Koerden  zijn  nu  bevvuster  en  kunnen  niet meer  om  de  tuin  vvorden  geleid.  De Koerden  zullen  nooit  hun  vvaarden  en  wensen  voor  een  rechtvaardig  bestaan  opgeven. 
De  Turkse  overheid  heeft  deze  houding  van hun  gezien  en  geanalyseerd.  Nu  vallen  ze bijvoorbeeld  hun  doorzettingsvermogen aan  door  politieke  partijen  te  sluiten,  vvaar ze  al  in  angst  hun  stemmen  aan  hadden gegeven.  Parlementariers,  burgemeesters, en  politici  zijn  opgepakt.  Wij  als  TZP-Kurdi vinden  deze  houding  van  de  Turkse  overheid  uitermate  verontrustend  en  delen  hierbij  mede  dat  vvij  nog  harder  zullen  vverken en  nog  meer  zullen  vechten  voor  onze  rechten. 

•  Wat  vvas  de  taak  van  het  plaatselijke bestuur  in  bijvoorbeeld  steden betreffende  het  bevorderen  en verspreiden  van  educatie  van  de Koerdische  taal?  Is  alles  naar vervvachting  verlopen? 

Er  is  nauvv  samen  gevverkt  met  allerlei verenigingen  en  stichtingen  om  de Koerdische  taal  te  ontvvikkelen  en  het  te doen  gelden  als  een  officiele  taal  in  Turkije. 
Er  vvorden  zovvel  in  gemeentes,  vvasserettes,  als  in  buurthuizen  Koerdische  les  gegeven.  Is  dit  voldoende  om  de  problematiek betreffende  de  Koerden  op  te  lossen?  Nee, ook  al  zijn  de  genomen  stappen  klein,  zijn ze  nog  vvel  erg  belangrijk.  Geen  een  land heeft  het  probleem  van  ondervvijs  opgelost tot  nu  toe.  Er  is  op  dit  moment  geen  enkel land  die  ons  steunt.  Wij  hebben  zelf  de Turkse  overheid  in  bevveging  gebracht  om  in het  Koerdisch  les  te  geven,  helemaal  ailen en  daarom  zien  vvij  het  als  een  zeer  grote prestatie. 


KÜRDİ  ZIMApİ 
DİL  Û 

MEJIYE  m  in  e 


•  Wat  zijn  jullie  plannen  voor  2010? 

Na  de  afgelopen  jaarlijkse  conference van  2009  hebben  vve  een  jaarverslag  opgesteld  voor  onze  plannen  voor  het  komende jaar.  İn  onze  planning  hebben  vve  opgenomen  dat  vve  een  parlement  gaan  oprichten voor  de  Koerdische  taal  en  dat  dit  gaat  vallen  önder  het  systeem  van  de  KCK.  Voor  de eenheid  en  ondervvijs  van  de  Koerdische taal  is  het  van  belang  en  is  hier  behoefte aan.  We  hebben  momenteel  vooruitgang geboekt  met  de  Koerdisch  Taal  Academie. 
VVe  vvillen  in  Cizre  een  Koerdische  taal  festival  organiseren.  İn  Amed  gaan  vve  een  conference  houden  över  de  bevvustvvording  en educatie  in  het  Koerdisch.  Dit  kan  ik  hierover  in  het  kort  vertellen.  İk  ben  ervan  overtuigd  dat  2010  het  jaar  der  bevrijding  van de  Koerdische  taal  gaat  vvorden. 


Door:  Sozdar  Dersim 
Vertaald  door:  Saime  Ataç 
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Her  Şeyi  Ben  Bilirim  Anlayışı 

Alenilere  Çok  Şey  Kaybettirdi ” 


‘Alevilik  içinde  yaşadığımız  coğrafyada  hâki  kendi  doğallığında  bir inanç  olarak  kabul  görmüyor.. .  inancın  batini  yünü  Aleviliğin  esas yünüdür  ve  üstü  adeta  bir  sır  perdesi  ile  kapatılmıştır.  Görünen  yani zahiri  yüzü  ile  de  Aleviler  takiyc  yaparak  kendilerini  egemenlerden korumaya  çalışmışlardır  Bir  kapalı  toplum  inancı  olan  Alevilik, şehir  yaşamının  haşlamasıyla  gizli  ihadet  olarak  varlığını  sürdürmüştür Bu  durum;  Aleviler  arası  iletişim  kopukluğu;  bölgesel  farklılaşmaları da  beraberinde  getirmiştir.’" 

Bu  çalışma,  kurum  temsilcilerinin,  araştırma  yapan  tarihçi  ve  akademisyenlerin,  yazarların.  Aleviler  ve  Alevilik  hakkındaki  görüşlerini. 
Alevi  sorununun  çözümü,  Alevilerin  özgür  kimlik  mücadelesi  ve  örgütlenmeleri  hakkındaki  tezlerini  irdeliyor  Alevilik  nedir?  Ne  değildir?  İslamiyet  dışı  bir  maç  mi  yoksa  bir  kültür  müdür?  Alevilik  köken olarak  Ali'ye  mi  dayanır  yoksa  kökenlerinde  saklı  olan  gerçek  nedir? 
Aleviliğin  tarihsel  gelişimi,  inancı  vb.  onlarca  sorunun  yanıtı  bu  kitapta  yer  alıyor... 

1955’ıle  İzmir'de  doğdu.  1974  yılında  İstanbul Boğaziçi  Üniversitesini  bitirdi.  'Hö  12  Eylül darbesinden  sonra  yurtdışına  çıktı.  90  lı yılların  tuşlarından  itibaren.  Toplumsal Kurtuluş.  Züifikar  dergisi  ve  Anadoluda Yaşam  gazetesinde  köşe  yazarlığı  raptı. 
1993'ten  itibaren  Özgür  Gündem.  Özgür Ülke,  Yeni  Politika  ve  Özgür  Politika gazetelerinde  çalıştı.  “Adımlar  Atılmazsa"  ve “Yaşamdan  Kesitler*  adında  iki  kiiabı  bulunuyor 


Nuray  Bayındır 


m 


www.chtviyaiilari.com 


1  955-izmir  doğumlu,  İstanbul  Boğaziçi  Üniversitesi  mezunu  yazar  Nuray 
Bayındır;  12  Eylül  darbesinden  sonra  yurtdışına çıkar.  ’90’lı  yılların  başlarından  itibaren  çeşitli  dergi  ve  gazetelerde köşe  yazarlığı  yapar.  Özgür  Gündem,  Özgür  Ülke,  Özgür  Politika  ve Yeni  Özgür  Politika  gazetelerinde çalışır.  Bayındır,  “Adımlar  Atılmazsa”  ve  “Yaşamdan  Kesitler”  adlı  iki kitabına  bir  yenisini  daha  ekledi. 
Çeşitli  çevrelerin  Alevilik  üzerine olan  düşüncelerini  derleyerek  bir araya  getiren  Nuray  Bayındır’a ortaya  çıkardığı  ‘Alevilik’  adlı  eseriyle  ilgili  sorular  yönelttik. 

•  Neden  Alevilik  üzerine yazdınız? 

Yaşayan  Alevilikle;  eşimin  aile ve  akraba  ortamında  tanıştım. 
Aleviliğin  felsefi  boyutunu  merak etmekle  birlikte  bu  konuda  okumaya  ve  sorgulamaya  başlamam bir  on  yıl  öncesine  dayanıyor  diyebilirim.  Elinizdeki  kitabım  da  bu süreç  sonucunda  ortaya  çıktı. 

Yaptığım  bu  çalışmayı,  gerek kurumsal  alanda  kurum  temsilcilerinin,  gerekse  de  araştırma  yapan değerli  tarihçi  ve  akademisyenlerin,  yazarların  Aleviler  ve  Alevilik hakkındaki  görüşlerini,  Alevi  sorununun  çözümü,  Alevilerin  özgür kimlik  mücadelesi  ve  örgütlenmeleri  hakkındaki  görüşlerini  aynı kitapta  birlikte  yayınlayarak  Alevi camiasına  ve  bu  inancı  merak edenlere  sunmak  istedim.  Röportaj  yaptığım  kişilere  yukarıdaki konular  başta  olmak  üzere  sorular sordum.  Bu  şekilde  benzer  konularda  hem  aralarındaki  görüş  birliği  ve  farklılıklarını  ortaya  çıkarmış oldum,  hem  de  Alevilik  üzerine  okumak  öğrenmek  isteyen  okuyuculara  bir  perspektif  imkanı  yaratmış olduğuma  inanıyorum. 

Alevi  gençliği,  Alevilik  üzerine sürdürülen  tartışmalara  büyük  ilgi duyuyor  ve  Aleviliğin  dününübugününü  merak  ediyor.  Bu  konularda  ne  kadar  kitap  çıksa  azdır. 
Alevi  Aydınları  kendi  aralarındaki görüş  ayrılıklarını  bir  tarafa  bırakıp ortak  platformlarda  buluşmalı 


Bayındın  ‘Elinizdeki  bu  çalışmanın  amacı  Alevi aydınlarının,  yazarlarının,  kurum  önderlerinin bu  türden  süregelen  tartışmalara  cevap vermek,  yasaklı  bir  inanç  olarak  bugünlere ulaşan  Aleviliğin  üzerindeki  sır  perdesini aralamak  ve  ne  olup  olmadığına  cevap olmaktır.  Kriter,  elbette  soruna  tarihsel  ve bilimsel  açıdan  yaklaşmaktır’. 


Aleviliğin  özünden  uzaklaştırılmasının  önüne  geçmelidirler.  Bazı Alevi  Aydınlarının  her  şeyi  ben  bilirim  anlayışı  bu  güne  kadar  Alevilere  çok  kaybettirdi.  Dilerim  bundan sonra  Alevi  felsefesinin  gereklerine  uygun  davranarak  birliği,  bütünlüğü,  hoşgörüyü  ve  sevgiyi  her şeyin  önüne  koyarlar. 

•  Alevilik  inancı  ne  gibi 

sorunlarla  karşılaşıyor? 

Alevilik  içinde  yaşadığımız coğrafyada  hala  kendi  doğallığında bir  inanç  olarak  kabul  görmüyor. 
Bir  yandan  resmi  iktidar  organlarınca  kendi  başına  özgün  bir inanç  olarak  kabul  edilmeyip, özünden  boşaltılıp  ne  olduğu belirsiz  bir  inanç  haline  sokulmaya çalışılıyor,  bir  yandan  da  kavram olarak  ne  olduğu  tanımlanamıyor bile.  Yüzyıllardır  Alevilerin  gizlilik koşullarında  yaşamaya  zorlanmaları,  onları  kendi  inançları  karşısında  bile  yabancı  konuma  sokmuştur.  Bu  inancın  batini  yönü,  yani görünmeyen  yönü  Aleviliğin  esas yönüdür  ve  üstü  adeta  bir  sır  perdesi  ile  kapatılmıştır.  Zahiri,  yani görünen  yüzü  ile  de  Aleviler  takiye yaparak  kendilerini  egemenlerden korumaya  çalışmışlardır. 

Bir  kapalı  toplum  inancı  olan Alevilik;  kapitalizmin  gelişimiye şehir  yaşamının  başlaması,  ayrıca gizli  ibadet  zorunluluğunun  neden olduğu  Aleviler  arası  iletişim  kopukluğu;  bölgesel  farklılaşmaları da  beraberinde  getirmiş.  Bütün  bu saydığımız  ve  başka  nedenler takiye  Aleviliğinin  gerçek  alevilik olarak  algılanmasına  yol  açmıştır. 
İçinde  bulunduğumuz  iletişim  çağı aynı  zamanda  bir  aydınlanma  çağıdır  da.  Tabii  ki  bu  gelişmelerden Aleviler  de  nasibini  alacaktır. 
Nitekim  Alevi  kökenli  aydınlar  birçok  konuda  yaptıkları  araştırmaların  yanı  sıra  kendi  inanç  kimliklerinin  de  kökenlerini  araştırmaya başladılar.  Aleviliğin  ne  olup  olmadığı,  nereden  geldiği,  diğer  inançlarla  bağı  ve  benzeri  konularda eserler  vermeye  başladılar. 

Son  yirmi  yıl  içerisinde  Aleviler giderek  artan  sayıda  yurt  içinde  ve yurt  dışında  kendi  özgün  kurum¬ 


laşmalarını  yarattılar.  Yüzlerce  cem  evi açıldı  ve  Alevi  Akademileri  kurulmaya  başlandı.  Yapılan  bütün çalışmalar  doğaldır  ki  Aleviliğin  üstündeki  sır  perdesini  araladı.  Her Alevi  tek  tek  kim  olduğunu  sorgular  hale  geldi.  Düne  kadar  Alevileri yok  sayan  egemen  zihniyet  de  Aleviliği  kendileri  için  büyük  bir  tehlike  olarak  görmesine  rağmen  sahte Alevi  açılımlarıyla  bir  kez  daha Alevilerin  kendi  özleri  ile buluşmalarının  önüne  geçmeye  çalışıyor. 


pek  çok  sorunla  karşılaşmak  durumunda  kalabiliyorsunuz.  Size öncelikle  şunu  söyleyeyim;  kitabı hazırlamak  uzun  ve  zahmetli  bir süreç  oluyor  çoğu  zaman.  İlişkiye geçtiğiniz  şahsiyetlerle  birebir görüşmeler  yapmak  için  seyahat etmek  zorunda  kalıyorsunuz  size büyük  bir  maliyet  sorunu  yaratıyor bu  durum.  Bazen  görüşmeler  ertelenmek  zorunda  kalabiliyor,  bazen de  çok  görüşmek  istediğiniz  ve görüşlerine  değer  verdiğiniz  bazı kişilerden  ummadığınız  tepkiler alıyorsunuz.  Tabii  ki  bu  boşa  zaman  kaybı  demek  oluyor.  Bunlar  olumsuz  yanlar.  Ama  sizin  davetini¬ ze  büyük  bir  incelikle  cevap  veren 


yaşamıyorum  bu  konuda. 

•  Kitabın  vermesi  gereken mesajdan  bahsettiniz.  Siz  bu kitabınızla  topluma  nasıl  bir mesaj  vermek  istiyorsunuz? 

Ben  değil,  kitap  veriyor... 
“Türkiye’de  son  yıllarda  açık  toplum,  demokrasinin  genişletilmesi gibi  konular  tartışılıyor.  Bu  esas olarak  AB  ilerleme  raporlarının etkisiyle  oluyor.  AB  ilerleme  raporlarında  Kürtleri  ve  Alevileri  azınlık olarak  tanımlıyor  ve  temel  insani hakların  bu  toplum  kesimlerine  de eşit  vatandaş  olarak  tanınmasını istiyor. 


•  Aleviliğe  dair  görüşünü almak  için  başvurduğunuz kadın  kimlikler  oldu  mu? 

Düşündüm.  Ve  kendi  çapımda  biraz  araştırdım  da ama  ne  yazık  ki  Alevilik  konusunda  otorite  sahibi  tanınmış bir  araştırmacı  yazara  rastlamadım.  Yoktur  demiyorum ben  tanımadığım  için  kitapta yer  vermedim.  Kadın  gözüyle 
Alevilik  konusuna  yaklaşımın kitapta  yer  alması  bu  konudaki  boşluğu  doldururdu.  Sanıyorum  önümüzdeki  yıllarda konuya  sahipleniş  ve  duyarlılığın  artışı  ile  birlikte  bu  sorun da  çözülür. 

•  Kitaba  ilişkin  alevi inancına  mensup  kişilerin tepkileri  hangi  biçimde gelişiyor? 


‘Alevilik’  kitabım  basıldıktan sonra,  özellikle  gençlerden  olumlu mesajlar  alıyorum.  Üniversite  öğrencileri,  Alevi  gençlik  büyük  ilgi duyuyor.  Orta  yaşlardaki  Alevi  arkadaşlar  da  kitap  hakkında  bilgi sahibi  olmak  istiyorlar.  Kitap  yeni basıldığı  için  henüz  kaç  kişiye  ulaştığı  hakkında  bilgim  yok,  ancak bana  gelen  e-maillerde  tepkiler çok  olumlu. 

•  Kitabı  hazırlama  süreci  nasıl geçti,  nelerle  karşılaştınız  ? 

Bu  soruyu  iyi  ki  sordunuz. 
Şayet  bir  derleme  kitabı  çıkarıyorsanız  sizin  dışınızdan  kaynaklanan 


herkesin  tanıdığı  ve  sevdiği  değerli  kurum  temsilcileri  ve  araştırmacı yazarlarımız  var  ki  onların  yoğun çalışma  ortamlarından  size  de zaman  ayırmaları  büyük  bir  mutluluk  oluyor.  Tamam  eliyorsunuz  bu kitap  olması  gerektiği  gibi  oluyor, topluma  vermesi  gereken  mesajı verecek  kıvama  geliyor. 

Bir  de  basım  süreci  çok  sabır gerektiren  bir  süreç.  Yayın  evlerinin  çalışma  koşulları  sizinkine uymuyor  çoğu  zaman,  bir  kitabın ne  zaman  ve  nasıl  çıkması  gerektiğini  en  iyi  onlar  anladığı  için  de süreç  uzayabiliyor.  Kitabın  hazırlanması  en  fazla  altı  ayı  aldı  diyelim.  Şayet  üst  üste  terslikler  yaşarsanız,  kitabın  basımı  için  de  bir  yıl beklemeniz  gerekebiliyor.  Evet, böyle  sorunlar  yaşanıyor.  Ama  süreç  içerisinde  tecrübe  de  edindiğimiz  için  artık  eskisi  kadar  sıkıntı 


Elinizdeki  bu  çalışmanın  amacı 
Alevi  aydınlarının,  yazarlarının, kurum  önderlerinin  bu  tartışmalara  cevap  vermek,  yasaklı  bir  inanç olarak  bugünlere  ulaşan  Aleviliğin üzerindeki  sır  perdesini  aralamak ve  ne  olup  olmadığına  cevap  olmaktır.  Kriter  elbette  soruna  tarihsel  ve  bilimsel  açıdan  yaklaşmaktır.  Hurafelerle  sorunu  açıklamaya çalışanlarla,  hala  korku  duvarını aşmamış  olanlarla  görüşülmemiştir. 

•  Sorularımıza  büyük  bir  içtenlikle  cevap  oldunuz.  Yaptığınız çalışma  hakkında  bizi  bilgilendirdiğiniz  için  teşekkür  ediyor,  bundan  sonraki  çalışmalarınızda başarılar  diliyoruz. 

Ben  teşekkür  ediyorum. 


Hanım  Oruncak 
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8  Martı  100.  Yılında 
Kutlarken 

8  Mart  Dünya  Emekçi  Kadınlar  Gününün  bu  yıl  100.  yılı  kutlanıyor.  Yüz  yıldır  süren  resmi  mücadele  tarihinin  arkasındayüzyıllara  dayanan  kadın  mücadelesi  var.  Silinen  kadın tarihinin  gün  yüzüne  kadınlar  tarafından  yeniden  çıkarılma mücadelesinin  resmi  olarak  kutlanması  da  denilebilinir  8  Marta.  Yüzyıllardır  erkeğin  tahakkümüyle  çatışan  kadın  mücadelesinin  21.  yy’daki  tablosuna  100.  yıl  vesilesiyle  bakarken dünyadaki  kadın  mücadelelerini  de  değerlendirmiş  olacağız. 

Kadınların  özgürlüğü  arayışı,  özünde  kendisini  tanıma,  yitirdiği  kadın  bakışını  yeniden  kazanabilme  ve  bu  eksende  toplumsal  bir  yaşamı  yaratabilmesidir.  Kuşkusuz  uzun  soluklu  bu mücadelede  kadınların  kazandığı,  diğer  bir  deyişle  kendisini bulmaya  başladığı  önemli  süreçler  olmuştur.  Özgürlük  durağan  bir  gerçeklik  olmadığından  kadınların  özgürlüğü  araması, kendini  bulma  çabası  durmamış,  durması  da  mümkün  değildir.  Dünyanın  dört  biryanında  binlerce  kadın  örgütü  kurulmuş ve  her  biri  kendi  çapında  kadın  özgürlük  mücadelesine  değişik ama  önemli  katkılar  sunmuştur.  Kadınların  yürüttüğü  bu  mücadelelerin  birbirini  etkilemesi,  birbirinin  deney  ve  tecrübelerinden  yararlanabilmesi  ise  20.  yy  yarısından  itibaren  daha fazla  gelişim  gösterebilmiştir.  Yaşadığımız  21.  yy’da  ise  kadınların  mücadelesi  uluslar  üstü  mücadelesiyle  ilerlemektedir. 

Kadın  mücadelesinin  iki  binli  yılların  başlarına  kadar  daha fazla  aktifleşerek  ve  ciddi  bir  toplumsal  muhalefet  olarak örgütlenirken,  2010  yılına  geldiğimizde  ise  alternatif  gücünün zayıfladığını  söylemek  gerekir. 

Binlere  varan  kadın  örgütlerinin  özgürlük  mücadelelerindeki  ortaklaşması  dev  organizasyonlara  hala  kavuşturabilmiş değildir.  Çeşitli  siyasi  görüşlere  göre  oluşturulmuş  ortak  kadın örgütlenmeleri  var.  Bu  örgütlenmelerin  kadınların  yaşadığı  sorunları  erkeğin  siyaset  ve  düşünce  ekseninin  dışına  çıkarabilmesi  hala  başarılmış  değildir.  Devletlerin,  siyasi  partilerin,  çeşitli  dini  ve  etnik  yapılara  bağlı  olarak  geliştirilen  tüm  bu  örgütlenmeler  alternatif  olabilme  gücünü  de  zayıf  kılmaktadır.  Oysa kadınların  mücadelesi  ulus,  ırk,  din,  renk,  sınıf  mücadelesinin üstünde,  olan  hatta  bu  olguların  mücadelesini  ortak  paydada buluşturabilecek  tek  mücadele  alanı  olmaktadır.  Ne  yazık  ki hala  bunu  başaramayan  kadın  örgütlerinin  belirttiğimiz  olguların  sınırları  dışına  taşınamamasının  temel  nedeni  de,  egemen  sistemlerin  kadın  mücadelelerini  sistemlerine  dahil etmede  gösterdiği  yetenek  sonucudur. 

Erkek  zihniyeti  ve  onun  yaşam  tarzı  bin  yıllardır  olduğu  gibi günümüz  dünyasında  da  kadınların  alternatif  duruşunu  etkisiz kılabilmek  için  her  türlü  kurnazlığını,  becerisini  göstermektedir.  Kadınların  yasalarla  belirlenmiş  çeşitli  hakları  çok  büyük bir  lütufmuş  gibi  sürekli  kadınların  karşısına  çıkarılmakta  ve bununla  kadın  mücadeleleri  nötr  hale  getirilmeye  çalışılmaktadır.  Oysa  kadınların  özgürlük  arayışı  yasalara  sığmayacak kadar  derin  ve  kapsamlı  bir  mücadeleyi  gerekli  kılmaktadır. 
Toplumsal  zihniyet  değişmediği  müddetçe  yasalarda  yapılacak  değişimlerin  kadınların  özgür  ve  eşit  olduğu  anlamını ifade  etmemektedir.  Kadın  özgürlük  sorunu  ne  sadece  kadınların  ne  de  sadece  erkeklerin  sorunu  olmaktadır.  Ötekileştirme  ve  ötekinin  tahakküm  altına  alınmasıyla  başlayan  uygarlık tarihinin  en  köklü  sorununu  çözerken,  kadınların  özgürlüğü kadar  erkeğin  de  egemen  zihniyetten  arınması  gerçekleşebilecektir.  Bugün  dünyanın  en  demokratik  veya  modern  ülkelerinde  dahi  hala  kadınlar  şiddete  ve  ötekileştirme  ile  karşı  karşıya kalabiliyorsa,  kadın  lehine  oluşturulacak  her  türlü  yasanın  da etkisiz  kalabildiği  binlerce  defa  gün  yüzüne  çıkmıştır. 

Bu  gerçeklik  ile  bakıldığında  kadın  özgürlük  mücadelelerinin  ve  bu  uğurda  çaba  gösteren  tüm  kadın  örgütlerinin  yeniden  gözden  geçirilmeye  ihtiyacı  olduğu  kesindir.  8  Mart, sonuçta  kadın  özgürlük  mücadelelerinde  bir  sembol  olmakta, her  8  Mart’ın  kadın  özgürlük  mücadelelerinin  gelişiminde  vesile  olarak  ele  alınması  gerekmektedir.  Bu  yıl  kutlanacak  100. 
yılın  bu  açıdan  önemli  olduğu  kesindir.  8.  Mart’ın  100.  yılında bin  yıllara  varan  kadın  özgürlük  mücadelelerinin  tüm  ideolojik, siyasal  görüş  farklılıklarının  dışında  kendi  alternatifini  oluşturacak  bir  organizasyona  kavuşmasına  vesile  olmasını  isterim. 
Kadınların  kendisine  ait  ideoloji,  siyasi  görüşleri  ve  inançları  ile kendi  yasalarını  oluşturarak  birleşmeleri,  egemenlikli  toplumsal  zihniyeti  de  değiştirecektir.  Kadınların  özgürlük  arayışı bunu  başaracaktır. 

100.  yılında  8  Mart’ın  tüm  kadınlara  özgür  ve  eşit  bir yaşamı  geliştirmede  bilinç,  irade  ve  örgütlülük  geliştirmesi dileğiyle... 


Filmmor  ‘Umutsuzluktan 
Umut’  Çıkarıyor 

8.  Uluslararası  Gezici  Filmmor  Kadın  Filmleri  Festivali  kapsamında  bu  yıl 
20  ülkeden  53  filmin  gösterimleri,  panel  ve  söyleşiler  eşliğinde  İstanbul, 

Kars,  Sinop  ve  Creteil  -  Paris'te  gerçekleştirilecek. 


8  Uluslar  arası  Gezici  Filmmor 
Kadın  Filmleri  Festivali,  12 
Mart  - 18  Nisan  2010  tarihleri  arasında  gerçekleştirilecek.  Festival  bu  yıl,  tek  bir tema  yerine,  "yeryüzünün  çeşitli  parçalarından  kadınların,  umutsuzluktan umut  çıkaran  filmleri"  ile  düzenleniyor. 

Festival  kapsamında  20  ülkeden  53 
filmin  gösterimleri,  panel  ve  söyleşiler eşliğinde  İstanbul,  Kars,  Sinop  ve Creteil  -  Paris'te  gerçekleştirilecek. 

Festival,  12-21  Mart  2010'da İstanbul'da,  Fransız  Kültür  Merkezi, Goethe  Enstitüsü,  İstanbul  Modern salonlarında;  10-11  Nisan'da  Kars'ta; 17-18  Nisan'da  Sinop'ta  olacak.  Ayrıca festival  bu  yıl,  Creteil  Kadın  Filmleri Festivali  (Festival  De  Films  De Femmes)  ortaklığıyla  31  Mart  -  6  Nisan tarihleri  arasında  Türkiye'den  kadınların  filmleriyle  Fransa'da  olacak. 

"Yeryüzü  zor  bir  yıl  geçirdi.  Türkiye de  kadınlar  da...  Yine,  gözyaşımızla, başörtümüzle,  anne  olmamız,  tenceresi boş  olmamız  hasebiyle,  'namus',  'iffet' timsalleri  ya  da  cezalıları  olarak  yani düşünce,  duygu,  düşten  azade  sırf bedenden  ibaret  yeryüzü  misafirleri olarak  anıldık  ya  da  hepten  unutulduk" diyen  Filmmor  Kadın  Kooperatifinden kadınlar,  bu  nedenlerle  bu  yılın  festival programını  kadınların  düşüncelerini, duygularını,  deneyimlerini,  en  çok  da düşlerini  ve  umutlarını  bir  kez  daha paylaşmak  ve  hatırlatmak  için  hazırladıklarını  anlatıyorlar. 

Festivalde  neler  var? 

Festivalde  bu  yıl  "Marleen  Gorris Toplu  Gösterimi",  "Carole  Roussopoulos  Anısına",  "Ermenistan  KIN  (Kadın) 


Filmleri  Festivali  Seçkisi", 

"Jin  Jiyan  Azadi!",  "Cins 
Cinsiyet  Cinsiyetler",  "30  Yıl 
Sonra  12  Eylül",  "Sinemada 
Kadınlar:  Melek  ya  da 
Şeytan,  Masum  ya  da  Fettan ya  da  Hiç  Kimse!"  bölümlerinde  gösterilecek  filmlerin yanı  sıra  Anneke  Smelik'in katılacağı  bir  panel  ve yönetmenlerle  söyleşiler  de yer  alacak.  Festival  kapsamında  ayrıca  İstanbul'da her  akşam  film  gösterimleri ve  özel  etkinliklerle  Akşam Festivali  gerçekleştirilecek. 

Festival  kapanışında  2.  Altın 
Bamya  Ödülleri  sahiplerini bulacak. 

Uluslararası  Gezici 

Filmmor  Kadın  Filmleri 

Festivali 

Sadece  kadın  yönetmenlerin  filmleriyle,  İstanbul'da başlayıp  her  yıl  Türkiye'nin farklı  şehirlerini  dolaşan  festival  altı yıldır  çeşitli  tema  ve  etkinliklerle  sürüyor: 

1.  Filmmor  Kadın  Filmleri  Festivali  / Kadınlar  Sinema  Yapıyor  /  2-9  Şubat 
2003  İstanbul 

2.  Filmmor  Kadın  Filmleri  Festivali  / 8-14  Mart  2004  İstanbul  /  15-20  Mart Diyarbakır 

3.  Filmmor  Kadın  Filmleri  Festivali  / İnce  Örülmüş  Sık  Dokunmuş  Filmler  / 11-18  Mart  2005  İstanbul  /  1-2  Nisan Diyarbakır  /  6-7  Nisan  Batman 

4.  Filmmor  Kadın  Filmleri  Festivali  / Kadınların  Şiddete  Bakışı  / 11-18  Mart 
2006  İstanbul  /  25-26  Mart  Samsun/ 1- 


2  Nisan  Diyarbakır  /  3-4  Nisan  Van 

5.  Filmmor  Kadın  Filmleri  Festivali  / Namus  / 10-18  Mart  2007  İstanbul  /  24- 
25  Mart  Ağrı  /  30-31  Mart  Diyarbakır  / 
7-8  Nisan  Van 

6.  Fimmor  Kadın  Filmleri  Festivali  / Kadınların  Tarihi:  İtaat,  İsyan,  Feminizm /  14-22  Mart  2008  İstanbul  /  28-29 Mart  Eskişehir  /  4-5  Nisan  Tunceli  / 11- 
12  Nisan  Van 

7.  Filmmor  Kadın  Filmleri  Festivali  / Bedeniyle  Barışık  Filmler  /  9-15  Mart 
2009  İstanbul,  20-21  Mart  Manisa,  5-6 
Nisan  Urfa,  11-12  Nisan  Trabzon  (BB) 


Haber  Merkezi 
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Bereket  Kültü ve  Mabet  Fahişeliği 


uzazzez  ilmiye  Çığ, bu  kitapta,  Sümer'in aşk  ve  Bereket  Tanrıçası  İnanna,  bereket  kültü ve  mabet  fahişeliğinin  Tevrat'taki  izlerini  sürüyor: 

inanna'nın  kutsal  evlen¬ me  öyküsü,  bereket  kültü eğlenceleri  ve  Sümer  şiirleriyle  Tevrat'taki  Neşideler 
Neşidesi  adlı  şiir  arasındaki benzerlikler.. 

Sümer  efsaneleriyle 
Musevi  efsaneleri  arasındaki  ortak  noktalar. 

Yazar,  elinizdeki  kitapta, 

Sümer'den  Tevrat'a  fahişelik  konusunu  da  irdeliyor... 

Yeryüzünün  ilk  fahişeler!. 

Tanrıça  İnanna'yı  Göğün  Fahişesi diye  adlandıran  belgeler.. 

Kendilerini,  tanrı  namına  bu  işe 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gönüllü  olarak  adayan  kadınlar,  kutsal  fahişeler... 

inanna'nın  mabetlerinde  rahibelerin  bir  görevi  de  kutsal  fahişelik... 

Tevrat'taki  iki  türlü  fahişelik... 

Bir  kurum  ve  meslek  olarak  görülen  mabet fahişeliği... 

Tevrat  ayetlerinde  ve  Tanrıça inanna’ya  yazılan ilahilerde  görülen 
“kutsal  erkekler”... 

Yazılı  tabletlerdekilerin  gün  ışığına  çıkmasına  vesile  olan  Muazzez ilmiye  Çığ,  bu kitabıyla  Türkiye’¬ de  yargılanmaya tabi  tutulmuıştur. 
Gün  ışığına  çıkarılmayı  bekleyen  o kadar  şey  var  ki!.. 
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Çocuklar  da  Korkar 


Genelde  çocukluk  dönemi, insan  için  kendisini,  çevresini,  evreni  keşfetme  sürecidir.  Keşfetmenin  kendisi  bilinmezlik  gibidir.  Bilinmeyen şeyden  korkulduğu  gibi,  yeniden  keşfedilme  ihtiyacı  da  doğar.  Çocuklar  da doğduğu  andan  itibaren,  güvende olduğu  anne  karnında  bilinmezliklerle dolu  bir  ortama  kavuşacağını  hisseder ve  içgüdüsel  korkular  yaşar. 

ilk  doğduğu  dönemler,  fark  edebildiği  ilk  temel  unsur  sestir.  Ve  henüz  alışmadığı  gürültülü  dünyamız  içinde, duyduğu  seslerin,  gürültülerin  kimilerinden  korkar.  Sonra  ışığı  algılamaya başlar.  Işığı  yeterince  tanımayan  bir çocuk,  ışıktan  önceleri  merakla  birlikte biraz  korkar.  Belli  bir  yaşa  gelince  de bazı  çocuklar  karanlıktan  korkmaya başlar. 


Korkuların  sebepleri 

Çocukların  korkması  bazen  normaldir.  Tıpkı  erişkinler  gibi  çocukların  da korkularının  olması;  büyüme,  gelişme ve  dünya  ile  tanışma  dönemlerinde olur.  Yetişkinlerin  de  yaşam  içerisinde korkuları  vardır.  Korku,  çocuklarda kendini  koruma  güdüsü  olarak  ortaya çıkar.  Denilebilir  ki  bu  içgüdü,  normal gelişimin  ve  kişisel  gelişimin  bir parçasıdır. 

Biraz  daha  somutlaştırırsak;  çocuklar,  gördükleri  veya  yaşadıkları  şeyleri hayal  güçleriyle  de  ele  alırlar.  Bu  da kendince  korkulara  yol  açabilir.  Yalnızlık  koşullarının  korkularda  önemli olduğunun  altını  çizmek  gerekiyor.  Sonuçta  çocuğun  hayal  gücünü  oluşturan da  çevresindeki  ortam  ve  sahip  olduğu koşullardır.  Anne  ve  babanın,  çocuk üzerindeki  etkisine  gelecek  olursak; eğitim,  korkuların  gelişmesi  veya  derinleşmesinde  belirleyici  temel  unsurdur. 
Örneğin  çocuğu  bir  şeyden  vazgeçirmek  için  tehdit  etmek,  yatması  için “cadı”  veya  “canavar”  figürleri  anlatmak,  çocuklarda  korkuların  derinleşmesine  yol  açar.  Çocuklar,  kendilerini savunmasız  hissettikleri  bu  yaşam  içerisinde,  anne  ve  babadan  bir  tanesini veya  her  ikisini  dayanak  olarak  görürler. 
Buna  benzer  örnekleri  çoğaltmak mümkündür.  Yaramazlık  yapmaması  için  aşı  yaptırılacağını  söylemek,  çevreden  korkulan  biriyle  korkutmak  gibi örneklerden  de  anlaşılacağı  üzere  annenin  ve/veya  babanın  korkuları  derinleştirmesinin  önüne  geçilmezse,  çocukta  bir  dizi  sorunun  gelişimini  de  tetiklenmiş  olur.  Peki  korku  yaşamın  her alanında  bireye  enjekte  ediliyorsa, 


çocuk  ne  tür  korkuları  hangi  yaşlarda ve  nasıl  yaşar? 

2  ile  10  yaş  arası  korkular 

İlk  yıllarda  çocuklar,  gök  gürültüsü, şimşek  çakması,  kapıların  şiddetle açılıp  kapanması,  tren,  kamyon,  ambulans  gibi  büyük  araçların  sesleriyle,  ani ve  beklenmedik  seslerle  (örneğin çamaşır  makinesi,  matkap  gibi  ev  araç ve  gereçleri)  yine  koyu  renkli  mobilyalar  bile  etkileyici  olabilir.  Bu  yaşlarda çocuğunun  yer  ve  oyuncularının  değişimi,  annenin  çocuğun  henüz  uyumadan  yanından  ayrılması  gibi  unsurlar, çocuğun  korkmasına  yol  açabilir.  Çocuk  ve  annenin  fiziken  ayrılması  şehirsel  ve  dağlık  alanlarda  korkutabilir. 
Yabani  hayvan  korkusu,  kedi  ve  köpek korkusu  gibi  korkular  da  bunlara  dahil edilebilir.  Beş  yaşına kadar  olan  bu  sürecin kimi  korkularını  böyle özetlersek,  benzer  koşullarda  büyüyen  çocukların  aynı  korkulara sahip  olabileceğini  görürüz... 

Beş  yaşından  sonra  ise  çocuklarda  korkular  kısmen  veya  tamamen  değişebilir. 
Daha  da  somutlaşır. 
Beş  ile  on  yaş  arasında  ise  çocuklar  genelde  binlerinin  evde  olduğundan,  yatağının altında  binlerinin  saklanabileceğinden  korkarlar.  Yine  düşmekten,  bir  yerini  incitmekten  de  korkarlar. 
Ve  ayrıca  çocuklara anlatılan  masallar  veya izledikleri  filmlerin  de etkisiyle  cadı,  canavar  korkuları  yaşanır.  Çocuklar  özellikle  altı  yaşlarında büyük  korkular  yaşarlar.  Okul  ile  bağları  geliştiğinde  dışarıyla  ilişkilenme korkusu,  eve  geldiğinde  anneyi  bulamama,  öte  yandan  ateşten,  sudan  ve karanlıktan  aşırı  derece  de  korkarlar. 
8,  9  ve  10  yaşları  arasında  çocuklar daha  manevi  korkular  yaşarlar.  Okulda başarısız  olma  veya  bir  şeyleri  başaramama  gibi  korkularladır  bunlar. 

Savaş  ortamında  büyüyen  çocuklar 

Savaş  ortamında  büyüyen  bir çocuğun  belirtilen  korkuların  yanında, farklı  korkular  da  yaşaması  kaçınılmazdır.  Savaş  ortamında  büyüyen  bir çocuğun  canavardan  korkması  beklenemez.  Çevresini  saran  koşulların tümü,  onun  için  birer  canavardır.  Asker, polis,  silah,  panzer  gibi  araçlar  çocuklar  için  korku  figürü  olan  canavarı  temsil  ederler. 

Bomba,  patlama  ve  silah  seslerinden  korkar  çocuklar.  Kamyon,  polis  arabası,  tren  gibi  araçların  sesleri  de  etkili olabileceği  gibi,  bazı  çocuklar  için  birer ninnidir.  Bazı  çocuklar  bir  ile  beş  yaş arasında  genelde  bu  tür  seslerden  korkarken,  beş  ile  on  yaş  arasında  ise  korkuları  daha  başka  olur.  Çevresinde  ölümler  varsa  bu  çocuk  annesini  yitirme, ailesini,  sevdiklerini  kaybetme  korkusu yaşar. 

Savaş  ortamında  büyüyen  çocuklar tamamen  savaş  psikolojisiyle  büyüdükleri  için,  farklı  türden  birçok  korku yaşarlar.  Bilindiği  gibi  savaş,  en  çok çocukları  vuruyor.  Savaşların  da  amacı toplumu  bastırmak  ve  şiddetle  terbiye etmek  değil  midir?  Var  olan  nesli  tüket¬ 


mek,  değiştirmek  veya  gelecek  nesli  de doğmadan  yoketmek  veya  sakatlamak, işte  gelecek  nesil  olan  bu  çocuklar,  savaş  psikolojisi  ve  savaşın  getirdiği  korkularla  tamamen  basstırılmakta,  manevi  olarak  sakatlanmaktadır.  Bu  sakatlık ruhen  olduğu  gibi  kimi  zaman  fiziken de  olabilir. 

Ne  yapılmalı? 

Çocukların,  öncelikle  çocuk  olduğunun  bilincinde  olmak  gerekiyor.  Yanımızda  büyüyenin,  henüz  yetişkin  olmayan  ve  dünyanın  birçok  kötülüğünden habersiz  küçük  insanlar  olduğunu;  savunmasız  ve  özgüvenini  geliştirmesi  gereken  bir  birey  olduğunun  bilinciyle  çocuğa  yaklaşılmalı.  Ne  küçümsenmek, ne  de  görmemezlikten  gelinmek.  Korkuların  üstüne,  “çivi  çiviyi  söker”  mantığıyla  yaklaşmamak  gerektiği  gibi,  kendiliğinden  de  geçer  biçiminde  de  yaklaşılmalıdır.  Burada  tamamen  profesyonel  bir  yaklaşım  içerisinde  olunmalıdır. 

Öncelikle  çocuğun  korkularına  saygı gösterilerek  korkularının  nedenleri öğrenilmek.  Korkunun  iç  ve  dış  etkenleri  belirlendikten  sonra  bu  korkuyu  anlamanın  ve  zarar  vermeyecek  bir  biçimde gidermenin  yöntemleri  aranmak.  Örneğin  çocuk  sudan  korkuyorsa  hemen suya  koyularak  su  korkusunun  aşılmayacağı  bilinir.  Ondan  önce  çocuk deniz  kenarına  götürülebilir.  Önce denizi  sevmesi  sağlanabilir.  Ardından denizin  faydaları  anlatılabilir.  Sonra yavaş  yavaş  çocuğun  deniz  kenarına gitmeyi  kendisinin  istemesini  beklemek gerekiyor.  Gidildiğinde  önce  ayakları suya  konularak  yürüyüş  yapması  sağlanmak  ve  ardında  da  yüzebilir  hale getirerek  su  korkusunu  aştırmak  gerekiyor.  Bu  bir  örnek.  Yani  bir  korkunun aşılabilmesi  için  acele  etmemek  gerekiyor.  Yetişkinler  için  sabır  ve  anlayış, çocuğun  korkularını  aşmasında  büyük bir  yardımcıdır. 

Bazı  çocuklarda  beki  dönemlerde  - ki  bu  savaş  ortamında  büyümüş  çocuklarda  daha  çok  görülür-  ölüm  korkusu gelişir.  Psikolojik  Danışman  Filiz Çetin’e  göre,  “Çocuğun  en  korktuğu konu,  annesinin  veya  babasının  ölmesi veya  onu  terk  etmesidir.  Ölüme  geçici bir  olay  gibi  bakar,  ölenin  geri  gelebileceğini  veya  melek  olup  yaşayabileceğini  düşünür.  Bu  nedenle  kızdığı  zaman karşısındakine  'öl'  diyebilir.  Küçük  çocuklara  ölümü  açıklarken,  hastalık  veya yaşlılıkla  bağlamak  sakıncalıdır.  Sevdikleri  hastalandığı  zaman  veya  yaşlı olan  yakınları  için  endişe  duymaya  başlarlar.  Ölümü  uzun  bir  yolculuğa  benzetmek  de  sakıncalı  olur.  Bir  yakını  uzun  bir  yolculuğa  çıktığında  ya  da  uzun süre  uyuduğunda  panik  yaşar.  ‘Ölmek nedir?’  diye  sorulduğu  zaman,  ona herkesin  bir  gün  öleceğini  ve  yaşamın sonu  olduğunu  anlatmak  gerekir.” 
Olayları  çocuğa  anlatırken  hayalci değil,  olabildiğince  çocuğun  korkularını derinleştirmeden  ona  gerçeği  anlatmak gerekiyor. 

Karanlık,  yükseklik,  yalnız  uyuyamama  gibi  birçok  korkunun  aşılmasında da  izlenecek  yöntem,  büyüklerin  korkuların  aşılmasında  sürekli  çocuğun yanında  olmasıdır.  Yüksekten  korkuyorsa  onunla  birlikte  yüksek  yerlerden geçilmeli  ve  anlatılmalıdır.  Yine  yalnız uyuyamıyorsa  uyuyuncaya  kadar  yanından  kalınmalıdır.  Böylesi  korku  yaşayan  çocukların  yanından  uyumadan erkenden  ayrılmak  gece  boyunca  rahat uyuyamamasına  yol  açar  ki,  bu  sonraki gün  içinde  huzursuz  olması  anlamına gelir.  Yine  anne  ve  baba  kendi  duygularını  çocuğa  fazla  yansıtmamalıdır. 
Çocuklar  özellikle  anne  duygularını  iyi sezerler. 


Araştırma  Merkezi 


Çocuk  ve  Yaşam 


tulayamed@hotmail.com 


Savaşın  Yaralan 

Savaş;  yıkım,  vahşet,  kıyım,  kayıp  yani  insan  eliyle  başlatılan  bir  felaketler  zinciridir.  Savaş  bir  travmadır,  insanların maddi  ve  manevi  kayıplarının  doruk  noktasıdır.  Tüm  bu olumsuzluklardan  en  çok  etkilenen  kesim  çocuklar  ol  maktadır. 
Çocuklardan  bahsederken  duygulanmak,  hüzünlenmek nedendir?  Sakın  çocukların  yaşadıkları  ya  da  yaşamak  zorunda  kaldıklarını  önlemek  marifetini  gösteremediğimiz,  onları gerektiği  gibi  koruyamadığımız  için  olmasın? 

Savaşta  neler  yaşanır?  Kayıplar  nasıl  kabullenilir?  Bu  travmayla  yaşamak  nasıl  bir  duygudur,  nasıl  bir  zorlanmadır,  bilir misiniz?  Zorun  ötesinde  yıkımdır,  şoktur.  Asıl  acı  olan  ise yetişkinlerin  yaşadıkları  travmadan  katbekat  fazlasını  çocukların  yaşamak  zorunda  olmalarıdır.  Savaşın  psikolojik  etkilerinin  belgelenmesi  çok  zordur  ve  çocuklar  üzerine  etkileri örtülüdür.  Aslında  savaş  fiziksel  olarak  etkilediği  çocuklardan daha  fazla  çocuğu  psikolojik  olarak  etkiler.  Savaşla  birlikte değerleri  altüst  olmuş  bir  toplumda  büyümek  beraberinde görülen  veya  farked  i  İrmeyen  bir  çok  arazlara  neden  olur.  Savaşla  ergenlik  döneminde  karşılaşan  çocuk  istemeden  erken büyür.  Saldırganlık,  gelecekten  umutsuz  olma,  yaşamı  hiçe sayma,  sonrasında  kayıplarını  kendine  ya  da  başkalarına  zarar vererek  gidermeye  çalışan  bir  kişi  olur. 

Yaşanan  tüm  olumsuzluklardan  çocukları  korumak  adına, imzalanan  bir  çok  belge  olmasına  rağmen  çocukların  gerçek anlamda  korunduğunu,  korunabildiğini  söylemek  mümkün değildir. 

Birleşmiş  Milletler  Çocuk  Hakları  Sözleşmesinin  üç  temeli vardır.  Bu  temeller,  tümü  oluşturan  bir  çok  madde  üzerinden tanımlanır  ve  birlikte  anlaşılıp  hakkıyla  uygulandığında çocuğun  güvenliğini  ve  sağlıklı  gelişmesini  sağlayabilir. 

‘Çocukları  etkileyebilecek  politikaları  kararlaştırırken çocuğa  en  uygun  olan  dikkate  alınmalıdır.  Her  çocuk  bu  konunun  kefesinde,  bir  başka  çocuktan  daha  değersiz  değildir.  Bu nedenle  her  çocuk  kendine  en  uygun  seçimi  yaparken  kendi ilgilerini  göz  önüne  almalıdır  ve  bu  seçim  çoğunluğun  seçiminden  etkilenmemelidir. 

*  Herhangi  bir  yaştaki  çocuğun  kendisi  ile  ilgili  verilecek kararlarda  katılım  göstermesi,  bu  kararların  çocuğa  uygun olma  olasılığını  arttırırken  çocuğun  haklarının  ihlal  edilme olasılığını  azaltır.  Ergenlerin  çoktan  beridir  bilgi  sahibi  olma hakkı  ve  uygun  seçimleryapma  hakkı  kabul  edilmelidir. 

*Fark  gözetmeme,  birey  veya  topluluk  olarak  çocuklara uygulanacak  herhangi  bir  politikanın  kuralı  olmalıdır.  Çoğu istismar,  fark  gözetmeme  kavramının  uygulanmaması  sonucu ortaya  çıkmaktadır. 

BM  Çocuk  Hakları  Sözleşmesini  üç  ülke  (ABD,  Somali  ve Cook  Adaları)  dışında  tüm  ülkeler  imzalamıştır.  Bu  belge çocuk  haklarını  korumak  için  etkin  bir  belge  gibi  gözükmektedir.  Ülkelerin  bu  belgeyi  imzalamış  olmaları  çocuklara  haksızlık yapmalarını  engellememektedir. 

Çocuk  Hakları  Belgeleri  “  hiçbir  savaşta  çocuklar  taraf  olamaz”  der.  Tüm  imzalanan  belgelere  rağmen  yıllardır  yaşanan ve  halen  de  devam  eden  savaşlarda;  savaşa  asker  olarak  katılan,  savaşın  yaşandığı  ortamda  bulunan,  savaşta  yaralanan, yakınlarını  kaybeden  herkes  savaşın  mağdurlarıdır.  Bu  mağduriyet  savaşın  merkezine  yaklaştıkça  fiziksel  ve  psikolojik  zararlara  daha  fazla  neden  olmaktadır.  Yani  savaşı  bizzat  yaşayan, tanıklık  eden  hatta  savaşın  bir  parçası  olan  insanlar  kadar, savaşı  uzaktan  izleyen,  orada  yaşananlara  empatik  yaklaşıp aynı  duyguları  yaşayan  insanlar  da  benzer  şekilde  travmatize olabilmektedir. 

Savaş  bir  travmadır.  Bu  nedenle  her  yaştan  kişi  Travma Sonrası  Stres  Bozukluğu  belirtileri  gösterir.  Belirtileryaşagöre değişmekle  birlikte  ortak  tepki  yas,  özlem  ve  öfkedir.  Çocuklar Travma  Sonrası  Stres  Bozukluğunda  belirtilerini  tekrar  eden, ayrıntılı  ve  sıkıntı  verici  düşünce  ve  imgeler  duyumsamak  şeklinde  gösterir.  Bu  çocuklar  sıkıntı  verici  olayları  düşler,  öykü anlatma  veya  oyun  şeklinde  tekrar  tekrar  yaşarlar.  Depresyon ve  Anksiete  Bozukluğuna  da  sık  rastlanır. 

Korkudan  etkilenen  çocuklarda  saldırgan  davranışlar kendini  gösterir.  Toplumun  direnişinin  içinde  aktif  olarak  yer almak  ve  tepkilerini  savaşın  baskılarını  bu  yolla  kontrol  altına almak  bazı  çocuklar  için  psikolojik  açıdan  koruyucu  da  olabilir. 

Şehirlerde  aşırı  milliyetçi  kıyımlar  bir  gecede  olup  bitmemektedir.  Bu  olaylar  ortaya  çıkmadan  önce  ayrımcılık,  artan baskılar,  politik  ve  ırkçı  şiddetle  şekillenen  toplum  yaşam  alanlarının  savaş  alanlarına  dönüşmesini  sağlamaktadır.  Böylesi bir  toplumda  yaşamak  savaşın  içinde  yaşamaktır. 

Bizler  barış  için  savaşmak  zorunda  kalırken  çocuklarımızı, bu  travmadan  nasıJ koruyabiliriz  ki? 
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Yasatmak  Yerine  Yok 


Etmek  Neden? 

Munzur  Projesinin,  gerçekleştirilmesi  durumunda  yok edilecek  olan  yalnızca  fauna  ve  flora  değildir.  Munzur’a özgü  Halvori  Gözeleri  Munzur'un  kenarında  büyümüş çocukların  geçmişi,  Laç  deresinin  kanlı  öyküsü  ve  orada yaşama  dair  ne  varsa  her  şey  yok  olacaktır... 


Türk  Hükümetinin,  Kürdistan  akarsuları  üzerinde  ısrarla  inşa  ettiği  barajlar,  Kürdistan  coğrafyasına  yönelik  bir  imha  politikasının  çerçevesinde  mi  geliştiriliyor?  Kürdistan’daki doğa  katliamına  dair  ortaya  çıkan  veriler  bu sorgulamayı  geliştiriyor  insanda. 

Eldeki  en  güncel  verilere  göre,  Türkiye'de  258  baraj  işletiliyor.  166  adet  baraj  inşaat  aşamasında  veya  inşaat  programında, 174'ü  projelendirilmiş  ve  241'i  ise  projelendirme  aşamasındadır.  Tümü  tamamlandığın¬ da  Türkiye’deki  barajların  sayısı  839’a  çıkacak.  Öngörülen  tüm  barajların  yapılması halinde,  üzerinde  herhangi  bir  müdahale bulunmayan  çok  az  akarsu  kalacak.  Bu tablonun  çevresel  etkilerinin  ne  olacağı  konusunda  ise  herhangi  bir  araştırma  yok. 
Kesin  olan  şu  ki,  şimiden  pek  çok  su  havzasındaki  yerüstü  ve  yeraltı  su  dengeleri altüst  oluyor  ve  çok  sayıda  canlının  yaşam alanı  geri  dönüşsüz  yok  oluyor. 

Her  baraj,  yapısı,  konumu  ve  boyutlarına göre  değişen  oranda,  akarsuların  doğal  akışlarını  ve  yapısını  değiştiriyor.  Bu  durum, suyun  kalitesinin  bozulması,  canlıların yaşam  alanlarının  tehlike  altına  girmesi  ve pek  çok  canlı  türünün  bu  nedenle  yok olması  gibi  bir  dizi  ciddi  sorunu  gündeme getiriyor.  Doğa  Derneği  ve  Atlas,  Türkiye genelinde  barajların  yapımının  sonuçlanması  ile  nadir  ve  tehlike  altındaki  266 
canlının  doğal  yaşam  alanı  yok  olacak.  Bu  da demektir  ki  bu  canlıların  nesli,  geri  dönüşü olmaksızın  yok  olacak. 

Barajların  yapımı  ile  akarsular,  kıyılarda¬ ki  deltalarına  tortu  taşıyamıyor,  deltaların 


kıyıları  zamanla  denizlere  teslim  oluyor.  Tortulara  bağlı  olarak  taşınan  besin  maddeleri barajlarda  tutulduğu  için  deltalardaki  ve denizlerdeki  canlılar  bu  besinlere  ulaşamıyor.  Bu  da  bu  canlıların  ölümü  anlamına  geliyor. 

Barajlar,  yeraltı  sularının  azalması  ve doğal  göllerin  kurumasına  da  neden  oluyor. 

Özellikle  su  kaynakları  kısıtlı  olan  kapalı havzalardaki  akarsularda  inşa  edilen  barajlar,  su  havzanın  irtifasını  yüksek  noktaların¬ da  tutarak  havzanın  aşağı  kesimlerine  olan su  akışını  azaltıyor.  Bu  durumda,  havzanın orta  kesimindeki  yeraltı  suları  aşırı  derecede  azalıyor  ve  bazı  durumlarda  havzalardaki göller  tümüyle  kuruyor. 

Barajlar  kendileriyle  birlikte  ekonomik verimsizliği  de  getiriyor. 

Barajın  yapımı  ile  su  toplama  alanında yer  alan  birinci  sınıf  tarım  arazileri  ve  taşkın ovaları  geri  dönüşsüz  kaybediliyor.  Özellikle yeraltı  sularındaki  düşüş  barajların  aşağı kesimindeki  tarım  alanlarında  verim  kaybına neden  oluyor,  bazı  alanlarda  ise  saz  kesimi, balıkçılık  gibi  faaliyetler  tümüyle  ortadan kalkıyor.  Birleşmiş  Milletler'e  ait  2003  tarih¬ li  "Dünya  Su  Gelişim  Raporu'na  göre  dünyanın  en  büyük  227  nehrinin  yüzde  60'ında barajlar  ve  türevleri  dolayısıyla  doğal  bütünlük  bozuldu.  Bu  durum  tatlı  su  kaynaklarının  arıtımı  ve  korunmasında  hayati öneme  sahip  olan  ekosistemlere  zarar  verdi. 

Gap,  llısı  ve  Munzur  barajları  ise Kürdistan  coğrafyasına,  tarihine  yönelik  sistemli  yok  etme  planları  olarak  hayata  geçilmiştir.  Amaç,  sözde  sulama  ve  enerji  sağlamak...  Asıl  amaç  ise;  tarihi  ve  doğal  güzellik¬ 


leri  yok  etmek  kadar,  Kürdistan  parçalarını birbirinden  koparmak  ve  özgürlük  mücadelesini  sınırlandırmaktır. 

Kürdistan’da  Batman'da  1,  Dersim'de  7, 
VVan'ın  Begır  ilçesinde  2  ve  Şırnex'te  7 
barajın  yapımı  sürüyor. 

Colemerg'in  Çele  ilçesinde  2,  Şemzînan ilçesinde  de  2  baraj  yapımı  planlanıyor. 

Dersim'de  ise,  yapımına  başlanan  8 
barajdan  biri  olan  Uzunçayır'ın  suları  Ağustos'ta  tutulmaya  başlandı,  geriye  kalan  6 
barajın  ise  inşası  devam  ediyor. 

Barajlar  Kürdistan’ın  sadece  coğrafyasını  yok  etmekle  kalmıyor,  baraj  suları  altında  kalan  binlerce  yıllık  kültürel  miras  da yavaş  yavaş  yok  olup  gidiyor. 

Zeugma  Antik  Kenti  ya  da  halk  arasındaki  deyimiyle  Belkıs  Harabeleri  hala  hatırlardadır. 

Tarih  öncesi  çağlardan  beri  kesintisiz yerleşime  sahne  olan  ve  Kürdistan'ın  sadece bugün  değil,  tarih  öncesi  çağlardan  beri  ne kadar  da  zengin  bir  ülke  olduğunu  gözler önüne  seren  antik  bir  kent.  Zeugma  Dilok’un  Gaziantep'in  Nizip  ilçesinin  10  km. 
doğusunda,  Fırat  Nehri  kenarında  Belkıs Köyü  sınırları  içerisinde  yaklaşık  20  bin dönümlük  bir  arazi  üzerinde  bulunuyordu. 
Komagene  Krallığının  en  önemli  kentlerinden  MÖ  4000'lere  ait  önemli  kalıntıları  ile birlikte  Zeugma  2006  yılında  Fırat’ın  soğuk sularına  gömüldü. 

2000  yılında  Zeugma’yı  sular  altında 
bırakan  Türk  Devleti,  şimdid  e  Hasankeyf’i sular  altında  bırakmak  istiyor. 

Hasankeyf,  Mardin'in  Dargeçit  ilçesi yakınlarında  yapılmaya  çalışılan  llısu  Baraj Projesi  ile  sular  altında  bırakılmak  isteniyor, llısu  Barajı  GAP’ın  bir  parçası  olarak  Dicle Nehri  üzerinde  kurulacak  olan  barajlardan birisidir.  Yani  binlerce  yıllık  bir  miras,  sulara gömülerek  katledilmek  isteniyor. 

Şimdiye  kadar  yapılan  çalışmalarla  sırrı tam  olarak  çözülemeyen  Hasankeyf’te  taşınabilecek  eser  sayısı  çok  azdır.  Bilim  adamlarına  göre,  Hasankeyf’in  keşfedilip  tüm  sırlarının  ortaya  çıkarılabilmesi  için  en  az  50 
yıla  ihtiyaç  duyulmaktadır,  llısu  Barajı  gerçekleşecek  olursa;  Ortaçağın  en  görkemli  ve en  gösterişli  yapısı  olan  Hasankeyf  Köprüsü, onlarca  höyük  ve  bunlarla  birlikte  sayısız tarihi  eser  de  sulara  gömülecek,  paha  biçilmez  bir  kültürel  değerimiz  de  yok  olup  gidecektir.  Yalnızca  Hasankeyf  Kalesi  su  kotu 


üzerinde  kalacak,  ancak  Kale  de  Midyat Kireçtaşlarının  tebeşirli  seviyeleri  üzerinde yer  aldığından  suyun  etkisiyle  yıkılmaktan kurtulamayacaktır. 

llısu  Barajı  tamamlanacak  olursa  hiç hesaba  katılmayan  önemli  bir  sorun  da  gündeme  gelecektir.  O  da  bu  bölgede  kurulu olan  200  köyün  boşaltılması  ve  80  bin insanın  göç  ettirilmesidir.  Eğer  llısu  Projesi devreye  girerse  bölgedeki  halkın  geleceği  ve nerede  yaşayacağı  belirsizdir.  Dolayısıyla bölgeden  göç  kendi  başına  ekolojik  bir sorundur.  Aynı  şekilde  devlet  tarafından Milli  Park  ilan  edilen  Munzur  Vadisi  de  yapılması  planlanan  barajlarla  yok  edilmek  istenmektedir. 

Munzur  Vadisi,  şimdi  hiçbir  alternatif yokmuş  gibi,  Munzur  Projesiyle  suya  boğulmak  isteniliyor.  Munzur  Projesi  kapsamında yer  alan  Konaktepe  I  ve  Konaktepe  II Hidroelektrik  Santralleri  ve  bunlara  su  tutmak  için  yapılacak  olan  6.  barajla  birlikte toplam  8  barajın  Munzur  Vadisi’nde  yapılması  planlanıyor.  Dolayısıyla  burada  inşa edilecek  olan  barajlarla  Munzur'un  doğası tamamiyle  tahrip  olup  bozulacaktır.  Orada yaşayan  sayısız  canlıdan  hiç  bahsetmiyoruz bile... 

Projenin  gerçekleştirilmesi  durumunda yok  edilecek  olan  yalnızca  fauna  ve  flora değildir.  Munzur’a  özgü  Halvori  Gözeleri Munzur  kıyılarında  büyümüş  çocukların  geçmişi,  Laç  Deresinin  kanlı  öyküsü  ve  orada yaşama  dair  ne  varsa  her  şey  yok  olacaktır. 

Varsayalım  ki,  bu  bajarlar  kuruldu.  Oradan  gelen  elektirikle  aydınlandık.  Peki  50  yıl sonra  ne  olacak  dersiniz?  İşte  asıl  sorun burada.  Hani  herşeyi  geleceğimiz  için  yapıyoruz  ya.  işte  geleceğe  bıraktığım  tek  şey çöl  olacak.  Çünkü  barajların  ömrü  en  fazla 
50  yıldır.  50  yıl  sonra  sular  çekilecek  ve  bize 
sadece  çöl  kalacak.  Hem  geçmiş  mirasımızdan  olacağız,  hem  dünyanın  bir  parçası  olan canlıları  yok  edeceğiz,  hem  de  çölden  bir ülke  olacağız...  Türk  Devleti  bunun  böyle olacağını  gayet  iyi  biliyor.  Kürdistan  topraklarının  bir  çöl  olması,  tarihi  mirasının  sulara gömülmesi  acaba  bu  devletin  umurunda mı?  Taliban’ın,  büyük  Buda  heykelini  yıkmasına  benzemiyor  mu  Türk  Devletinin  baraj  politikası?  Bu  bir  halkın  mirasına,  değerlerine,  geleceğine  bir  saldırı  değil  midir? 


Araştırma  Merkezi 


Çölün  Simgesi  Kaktüsler  Yok  Olmak  Üzere 


En  korkunç  çöl  sıcaklarından,  ağır  nemli havalara,  Kuzey  Amerika’dan  Meksika’¬ ya,  soğuk  ve  güç  yaşam  şartlarına  rağmen  doğal  ortamlarında  kaktüsler  yıllardır yaşamlarını  sürdürüyor. 

Tüm  zor  doğa  şartlarına  rağmen  kendilerine  bahşedilen  mucizevi  özelliklerden  dolayı,  aylarca  susuz  kalsa  da  ölmeyen,  hastalıklara,  parazitlere  diğer  türlerden  çok  daha dayanıklı  bir  bitki  türüdür  kaktüsler. 

Sukulent  (etli  bitkiler)  ve  melezleriyle birlikte  4500,  bazılarına  göre  9000  türün bulunduğu  çok  geniş  bir  aile.  Kaktüsler  o  kadar  yavaş  büyürler  ki,  bu  yüzden  dünyanın en  değerli  bitkisi  sayılır.  Yavaş  büyümesi nedeni  ile  sabrı,  dayanaklığı  ve  gücü  ifade ederler,  işte  bu  yüzden;  çölün  simgesi kaktüsler,  kaçak  olarak  sökülerek  zenginle¬ 


rin  malikanelerini  süslemek  için  doğal  ortamlarından  toplanıldığından  dolayı,  türleri yok  olma  tehlikesi  ile  karşı  karşıya. 

Uçsuz,  bucaksız,  gözün  erişemediği uzaklıkları  dahi  kaplayan  kumlu  zeminlerde, iriyarı  kolları  ile  dallı  budaklı  kaktüsler, açtıkları  çiçekler  ile  çölde  doğal  ortamlarında  özgür  yaşarken;  Arjantin’de,  Meksika’da kısacası  Latin  Amerika  ülkelerinde  çölleri süsleyen  kaktüsler,  dünyanın  dörtbir  yanındaki  egzotik  hayvanlar  gibi  toplanıyor  ve  kaçakçılığı  yapılıyor.  Kaktüsleri  karaborsada satın  alanlar,  bu  bitkiyi  malikanelerinin bahçelerini  süslemek  ve  kapılarının  önünde egzotik  bir  güzelliğe  bencilce  sahip  olmak için,  tabiatın  tahrip  olmasına  aldırış  etmeden  kaktüs  kaçakçılığının  bir  parçası  oluyorlar. 


Aynen  Afrika’da  ve  Asya’da  kaçak  olarak dişleri  için  filleri  avlayanlara  karşı  olduğu gibi;  kaktüs  avcıları  da  gönüllü  çevreciler  tarafından  engellenmeye  çalışılıyor.  Arizona’- da  bu  işi  Nesli  Tükenmeye  Yüz  Tutmuş  Bitki ve  Hayvanları  Koruma  Birimi’nin  yetkilileri 


yapıyor.  Doğa  korumacılara  göre;  günümüzde  kaktüs  kaçakçılığından  piyasada  milyonlarca  dolarlık  bir  ciro  sözkonusu.  Arizona’da kaktüs  hırsızlığı  yapanlara  3  ila  5  yıl  arasında  hapis  ve  150  bin  dolara  kadar  para cezası  verilmesine  rağmen  bu  yaptırımlar kaktüs  kaçakçılarının  gözünü  korkutmuyor. 

Kaktüs  bazı  türlerinin  görüntülerinin tuhaflığına  rağmen  umulmadık  derecede renkli  ve  güzel  çiçekleriyle,  bazen  mutfağımızın  rafında  ya  da  evimizin  salonunun- da  görüntüsüyle  bizi  büyüleyen,  bazen kökleri  çok  fazla  toprak  ve  su  istemediği  için eski  bir  postalın  ya  da  şapkanın  içine  bile dikebildiğimiz  dekoratif  bir  bir  bitki.  İnsanoğlu  kendisine  verilen  bu  güzelliklerin kıymetini  bilmeli,  içinde  yaşadığımız  dünya ve  onun  küçük  bir  parçası  olan  kaktüsler bize  verilmiş  birer  emanet,  bu  emanetleri aslına  uygun  bir  şekilde  kullanmalıyız. 


Haber  Merkezi 
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Meme  Başı  Akıntıları 


Meme  başı  akıntısı,  memede  kitle ve  ağrı  şikayetinden  sonra  karşımıza  çıkan  bir  sorundur. 
Meme  ile  ilgili  nedenlerle  polikliniğe  başvuran  hastalarda  bu oran  %3-5  olup,  bu  sebeple  meme  ameliyatı geçirenlerin  oranı  ise  %7-8'i  oluşturmaktadır.  Yaş  olarak  da  en  sık  25-45  yaşları arasında  görülür. 

Meme  başı  akıntısı  daha  çok  iyi  huylu hastalıklarla  birlikte  olmasına  karşın  akıntının  bir  memeden  ya  da  her  iki  memeden olması,  kendiliğinden  veya  uyarımla  olması, sürekli  ya  da  aralıklı  olması,  tek  bir  kanaldan ya  da  birçok  kanaldan  akıntının  gelmesi,  akıntının  kanlı  veya  kansız  olması  altta  yatan olası  kötü  hastalığı  ortaya  çıkarmak  açısından  önemli  noktalardır. 

Adet  döneminin  başlamasından  itibaren gebelikte,  süt  verme  döneminde  ve  menopoz  sonrası  dönemde  memelerde  beklenen ve  normalin  dışında  değişiklikler  olur.  Bu patolojik  değişikliklerden  birisi  de  meme başı  akıntısıdır,  gebelik  ve  süt  verme  dönemi  dışında  ortaya  çıktığında  patolojik  olarak kabul  edilir. 

Meme  başı  akıntıları  genel  olarak  üç grup  altında  incelenebilir;  Galaktore,  Kansız akıntı,  Kanlı  akıntı. 

Her  iki  memeden,  kendiliğinden  olarak, tüm  kanallardan  sütlü  akıntı  gelmesi  galaktore  olarak  adlandırılır.  Memelerden  sütlü akıntı  gelmesi  gebelik  sırasında  veya  gebelik bittiğinde  görülebilir.  Bu  yaklaşık  iki  yıl 


kadar  sürebilir  ve  emzirme  bittiğinde  kesilir. 
Gebelik  veya  emzirme  olmaksızın  memelerden  sütlü  akıntı  gelmesi  fizyolojik,  ilaçlara bağlı  veya  hormonal  nedenlere  bağlı  olabilir. 

Fizyolojik  olarak;  aşırı  meme  manüplasyonu  (elle  uyarılması),  meme  başlarının emilme  şeklinde  uyarılması  buna  yol  açabilir.  Tanı  ve  tedavi  için  uyarı  kesilerek  akıntının  devam  edip  etmediğine  bakılır. 


ilaçlara  bağlı  nedenler  ise  başka  problemler  nedeniyle  kullanılan  ilaçların  galaktoreye  sebep  olmasıdır.  Bu  ilaçlar  arasında en  sık  ülser  ilaçları,  doğum  kontrol  ilaçları, bulantı  giderici  ilaçların  bir  kısmı  ve  antidepresanlar  sayılabilir.  Ayrıca  kronik  morfin kullananlarda  da  görülebilir. 

Hormonal  sebeplere  gelince  bir  grup kadında  galaktorenin  sebebi  kolayca  açıklanamaz.  Böyle  durumlarda  serum  prolaktin seviyesi  oldukça  yardımcıdır.  Prolaktin, hipofiz  ön  lobundan  salgılanan  bir  hormondur.  Görevi  memeden  süt  salınımını  sağla¬ 


mak,  diğer  hormonlarla  birlikte  memenin gelişimine  katkıda  bulunmaktır. 

Gebelik  sırasında  prolaktin  seviyesi  yükselerek  doğumdan  hemen  sonra  200  ng/ml ye  ulaşır.  Hastalarda  kitleye  bağlı  baş  ağrısı ve  görme  bozukluğu  vardır.  Tanı  için  görme alanı  muayenesi  yapılır.  Kitlenin  boyutuna  ve ilaç  tedavisinin  sonucuna  göre  cerrahi  eksizyon  ve  ışın  tedavisi  planlanabilir. 

Eğer  galaktore  kontrol altına  alınamıyor,  hastanın  sosyal  ve  seksüel yaşamını  etkiliyorsa  ayrıca  gelecekte  gebelik planı  yoksa  cerrahi  ile tüm  kanallar  çıkarılabilir. 

Kansız  akıntılar:  Sıklıkla  çocuk  emzirme  döneminde  görülmekle  beraber  postmenapozal kadınlarda  da  görülebilir. 
Memede  ağrı,  huzursuzluk  ve  bir  çok  kanaldan kaynaklanan,  tek  taraflı akıntı  iltihap  belirtileri  ile birlikte  mevcuttur. 

Tedavi  için  kültür  alınarak  uygun  antibiyotik  ve  iltihap  giderici verilir.  Eğer  apse  oluşmuşsa  apsenin boşaltılması  gereklidir. 

Kanlı  akıntılar:  Meme  kanallarının genişlemesinde  bu  tür  akıntı  görülür.  Bu grupta  akıntılar  farklı  renklerde,  kendiliğinden,  yapışkan,  iki  taraflı  ve  bir  çok  kanaldan olur.  Çocuk  doğurmuş,  meme  başı  uyarılmış olan,  35-55  yaş  arasındaki  kadınlarda  daha sıklıkla  görülür.  Akıntı  sıklıkla  farklı  renklerde  karşımıza  çıkarken  genellikle  yeşil hakimdir.  Sırasıyla  sarı,  beyaz,  kahverengigri  ve  kırmızımsı  kahverengi  olabilir.  Bu  son 


renk  kanlı  akıntı  ile  karışabilir. 

Bu  akıntılar  sıklıkla  kanserle  veya  prekaseröz  mastopati  ile  birliktedir.  Akıntı  tek taraflı,  tek  kanaldan  kaynaklanıyor,  kitle  var ise  sitolojik  ve  mamografik  bulgular  da değerlendirilerek  kanser  ayırıcı  tanısına gidilmelidir 

Akıntı,  sulu-kanlı  gibi  ya  da  kanlı  ise  50 
yaşın  altında  iyi  huylu  olma  olasılığı artarken,  50  yaşın  üstünde  kötü  bir  hastalık ile  birlikteliği  sıktır.  Yaş  artışı  ve  kitle  varlığı kanser  olasılığını  akla  getirmelidir. 

Meme  başı  akıntılarında,  eğer  akıntı çamaşır  üzerinde  spontan  fark  edilmişse, bu  hastanın  aktivasyonu,  örneğin  jimnastik sonrası  fark  edilenden  daha  önemlidir. 
Akıntının  adet  kanamaları,  ovulasyon  ve mevcut  gebelik  ile  ilişkisinin  olması  kanser dışı  lezyon  ayırımında  önemlidir.  Akıntının rengi,  travma,  cerrahi,  herpes  zoster  gibi enfeksiyonlarda  ayırıcı  tanıda  önemlidir. 
Hikayede  ilaç  kullanımı  araştırılmalıdır. 

Hasta  yaşı  ve  ailede  kanser  hikayesi meme  kanseri  gelişiminde  artmış  bir  risktir. 
Tüm  menapoz  sonrası  akıntılar  önemlidir. 

Her  iki  memenin  fizik  muayenesi  nazik  ve dikkatli  biçimde  yapılır.  Akıntının  geldiği kadranın  demonstrasyonu  önemlidir.  Akıntının  rengi  ve  konsantrasyonu  gözlenir. 
Sitoloji  yapılabilir  fakat  yalancı  negatif sonuç  oranı  yüksektir.  Sitoloji  şüpheli,  kitle tespit  edilememişse  kesin  tanı  için  akıntının geldiği  meme  duktusu  çıkarılarak  tanıya gidilir.  Tüm  palpe  edilen  (ele  gelen)  kitleler¬ de  ince  iğne  aspirasyon  biyopsisi  gereklidir. 
Histopatolojik  tanı  daha  değerlidir  ve  bizi kesin  tanıya  götürür.  Mammografi  öncelikle yapılmalıdır.  Duktografi  özellikle  intraduktal papillom  tanısında  yardımcı  olabilir. 

Sonuç  olarak  tek  taraflı,  kendiliğinden olan,  kanlı  akıntılarda  mutlaka  tanının  konması  gerekmektedir.  Ayrıca  unutmamamız gereken  önemli  bir  nokta  ise  akıntının  gelip gelmediğini  kontrol  için  kesinlikle  meme başını  uyarmamalıyız.  Akıntı  var  ise  zaten gelecektir. 


Kadınların  Bel  Fıtığı  Riski Erkeklere  Göre  Daha  Fazla 


Uzman  doktorlar,  bel  fıtığının,  günlük bel  rahatsızlıkları  arasında  önemli  bir yer  oluşturduğunu  belirtiyor.  Bel fıtığı,  bel  bölgesinde  bulunan  omurgaların arasındaki  kıkırdak  yapının  yırtılarak,  omurilikten  çıkan  sinirleri  sıkıştırması  ve  omurlar  arasındaki  disklerin  balonlaşması  sonucunda  ortaya  çıkıyor.  En  önemli  belirtisi  ise bel  ve  bacak  ağrısı.  Bazen  bacakların  arka  tarafında  oluşan ağrılar  da  bel  fıtığı  belirtisi  olabiliyor. 

Omurlar  arasındaki  dokunun bozulması  ve  omurganın  yüklenmeyi  kabul  etmemesi  sonucunda bir  süre  sonra  omurganın  normal vücut  hareketliliğine  talep  veremez  hale geliyor.  Kas  gücünün  bu  tür  rahatsızlıklarda oldukça  önemli  olduğuna  işaret  eden  doktorlar,  özellikle  karın  kasları  gibi,  yükü taşıyan  kasların  sağlam  bir  şekilde  çalışması  gerektiğini,  yaş  ilerledikçe  hareketsiz yaşam,  kasların  tembelleşmesine  neden olduğunu,  bu  nedenle  bel  fıtığının  rahatsızlıkları  orta  yaştaki  insanlarda  daha  çok 
görüldüğünü  ifade  ediyorlar.  Doktorlar,  40 
yaşındaki  bir  kişinin  hareketsizken  bir  maç yapmaları  veya  ağırlık  kaldırmaları  durumunda  kasların  güçlü  olmamasından  dolayı direkt  bel  bölgesine  yönelen  yükün,  omurilikteki  disklerin  zarar  görmesine  neden olduğunu  açıklıyorlar. 


Kadınlar  Daha  Dikkatli  Olmalı 

Bel  fıtığının  kadınlarda  görülme  riskinin erkeklere  göre  daha  fazla  olduğunu  anlatan Profesörler,  kadınların  erkeklere  göre  biraz daha  hareketsiz  yaşadıklarını  söylüyorlar. 
Hamilelik  sırasında  veya  ev  temizliği  döneminde  hareketsiz  bedene  daha  fazla  yük bindiğini  ve  bunun  bele  yüklendiğini  hatırlatan  doktorlar,  bunun  da  bel fıtığının  oluşmasına  neden  olabildiğini  vurguluyorlar.  Fıtığı  kilo fazlalığı  da  tetikliyor.  Özellikle sonradan  alınan  aşırı  kilolar  bu riski  artırıyor.  Bel  fıtığı  zorlayıcı iş  yapanlar  ve  sürekli  oturanlar¬ da  daha  çok  görülüyor.  Özellikle otururken  normalin  dışında  bir yük  omuriliğe  basınç  uyguluyor. 
Oturarak  çalışmak  zorunda  olanların  beli  destekleyici  sandalyeleri  tercih  etmeleri  gerekiyor. 

Bel  bakımı  yaygınlaşmalı 

Günlük  bakımlar  arasına  bel  bakımının da  alınmasının  önemine  dikkat  çeken uzmanlalr,  sağlıklı  bir  vücut  için  omurilik çevresindeki  kasların  güçlü  tutulması gerektiğini  belirtiyorlar.  Doktorlara  göre basit  egzersizlerle  bel  bakımı  yapılabilir. 
Pilates  başta  olmak  toplu  yapılan  egzersizler  bel  için  iyi  olmayabilir.  Egzersiz  aletleri¬ nin  yanlış  kullanımı  ciddi  kas  ve  bel rahatsızlıklarına  neden  olabilir.  Karın  kasları  aşırı  zayıf  olan  birinin  yan  kasları çalıştırmadan  önce  karın  kaslarını  güçlendirmesi  gerekiyor.  Sırt  kaslarının  kullanılması  önemli.  Rastgele  hareketler  vücuda zarar  verebilir.  Özellikle  omurga,  bel, boyun  bakımı  çok  önemli. 


& 


'O# 


e* *v 


•Ae* 


v  *  Yeşil  salata  ve  marulun 

yapraklarını  yıkadıktan  sonra  bıçakla keserek  doğramak  yerine,  elinizle  koparın. 
Böylece  vitamin  kaybını  önlemiş  olursunuz. 

*  Reçel  yapacağınız  meyveları  iyice  yıkayıp  kurulamaksınız.  Karıştırırken  mutlaka tahta  kaşık  kullanmalısınız.  Şekerlenmeyi önlemek  için  limon  tozu  yerine,  limon  suyu kullanın.  Kavanozlara  koyduğunuzda  iyice soğumadan  ve  üzerindeki  hava  kabarcıklarını  kağıt  havlu  ile  almadan  kavonozun ağzını  kapatmayın.  Reçellerinizi  serin  ve karanlık  yerde  saklayın. 

*  Katı  haşlanan  yumurtaları  kolayca  soymak  için,  kaynar  sudan  çıkardıktan  sonra 


hemen  soğuk  suya  tutun  ve  bir  süre  soğuk suda  bekletin.  Su  kabuğun  gözeneklerinden girerek  soymayı  kolaylaştırır. 

*  Tavuk  eti  çabuk  bozulan  gıdalardandır. 
Bu  yüzden  bakteri  üretimine  yol  açmaması için  +40  C’  de  saklanmalıdır.  Tavuk  eti  satın 
alındıktan  sonra  buzdolabında  en  fazla  1 
gün  bekletilip  tüketilmelidir.  Derhal  tüketilmeyecek  ise,  temizledikten  sonra  tavuk plastik  folyoya  sarılarak  derin  dondurucuda bekletilebilir.  Bu  şekilde  dondurulmuş  etler *180  C’  de  3  ay  kadar  saklanabilir.Ayrıca, tavuk  eti  tahta  et  tahtası  üzerinde  kesilmemelidir.  Siyah  etten  farklı  olarak  mikro  organizmalara  karşı  daha  dayanıksız  olan  tavuk etinin  mermer  veya  plastik  üzerinde  kesilmesi  gerekir. 


Havuçlu  Tarçınlı  Kek  (Mardin  Yöresi) Malzemeler: 

3  adet  yumurta 
1  adet  büyük  boy  havuç 
1  su  bardağı  toz  şeker 
1  paker  şekerli  vanilya 
1  yemek  kaşığı  tarçın 
1  paket  kabartma  tozu 

1  su  bardağı  yoğurt 

2  su  bardağı  un 

1  çay  bardağı  sıvıyağ 
Süslemek  İçin: 

Turuncu  ve  yeşil  şeker  hamuru 

Yapılışı: 

Havucu  soyun  ve  rendenin  ince  tarafıyla rendeleyin.  Şeker  ve  oda  sıcaklığındaki yumurtayı  krema  kıvamına  gelene  kadar çırpın.  Daha  sonra  sırasıyla  vanilya,  sıvıyağ,  yoğurt,  un,  kabartma  tozu  ve  tarçını ekleyin,  pürüzsüz  bir  kıvam  elde  edene kadar  çırpın.  Karışım  kıvama  gelince  havuç 


ve  tarçını  ekleyerek  karıştırmaya  devam edin.  180  derece  önceden  ısıtılmış  fırında yaklaşık  30  dakika  pişirin.  Fırından  almadan  önce  kürdanla  içinin  pişip  pişmediğini kontrol  edin.  Kürdan  kuru  çıkarsa,  keki fırından  alın  ve  soğumaya  bırakın. 

Turuncu  şeker  hamurundan,  kesme şekerden  biraz  büyük  parçalar  kopartarak minik  havuçlar  yapın.  Yeşil  şeker  hamurundan  minik  yapraklar  yaparak  varsa  gliserin ya  da  su  yardımı  ile  iki  parçayı  birleştirin. 
Soğuttuğunuz  ve  dilimlediğiniz  her  kek parçasını  bir  adet  şeker  hamurundan havuç  koyarak  servis  yapın.  Afiyet  Olsun! 
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Yeter  İd  inanç  ve  Kültürler Birbirlerini  Tehdit  Olarak  Görmesin! 


Bugüne  değin  Mezopotamya  topraklarında  nice  kültür  ve  inanç  bir  arada  yaşamıştır.  Bütün  ulus  ve  inanç kimlikler  bir  arada  bereketin,  hoşgörünün,  barışın  sembolü  haline gelmiştir.  Çünkü  bütün  inançlar  aynı  insanlık geleneğinden  beslenmiştir.  Bazen  çatışarak, çelişkiler  içinde  yaşamışlardır  ama  birlikte bugüne  gelmişlerdir.  Tüm  savaş  ve  toplumsal  çatışmaların  önemli  gerekçeleri  de  inanç farklılıkları  üzerine  temellenmiştir. 

Günümüze  gelindiğinde  ise  bu  mozaiğin yerini  tek  ulusluluk,  tek  inançlılığın  aldığına tanık  olmaktayız.  Nitekim  bugün  bu  inançlardan  bazılarının  yok  olma  tehlikesi  bulunmaktadır.  Bu  trajedinin  tarihi  bilinmektedir.  İnançların  yüzlerce  yıllık  biraradalığına  rağmen  son  dönemlerde  bu  inançlar  arasında çelişkiler  yaratılmak  istenmektedir.  Bazı inançlar  yok  sayılmakta,  bazıları  öne  çıkarılmakta,  bazıları  içeriğinden  uzaklaştırılmaya çalışılmaktadır. 

Azınlık  grupların  özgürlük  talepleri  ve  bu konudaki  uğraşları,  kimliklerini,  inançlarını koruma  çabaları  bir  bölünme,  bir  düşmanlık olarak  görülmektedir.  Kaldı  ki  günümüz dünyasında  sadece  ulusal  azınlıklar  değil, her  tür  dinsel,  kültürel,  cinsel  etnik  grup varlığını  koruma,  sürdürme  ve  geliştirme  imkanını  ve  çabasını  ortaya  koymaktadır.  O halde  bütün  farklılıkları  zenginlik  olarak kabul  etmek  ve  tümünün  yaşamasına  imkan vermek  devletin  veya  otoritelerin  birinci derecede  vazifesidir.  Bunu  yaşama  geçirirken  de  hepsine  karşı  eşit  mesafede  olmak gerekir.  Maalesef  her  ülke  bundan  oldukça uzaktır. 


Hemen  hemen  bütün  kanlı  toplumsal çatışmaların  önemli  gerekçeleri  arasında inanç  farklılıkları  konulmuştur.  Tarih, Yahudilere,  Ermenilere,  Rumlara  ve  Ezidilere yönelik  saldırı  ve  soykırımın  hiçbir  zaman bitmediğine  ve  hala  önyargılarla  devam  ettirilen  baskıcı  uygulamalara  tanıktır.  Ezidiler Ortadoğu’nun  en  çok  mağdur  edilen,  ötekinin  ötekisi  haline  getirilen  katmerli  bir zulmün  muhatabı  olmuşlardır.  Daha  küresel düzlemde  medeniyetlerin  çatışmasının temelinde  dini  inançların  çatışması  konulmaktadır.  Bugün  Ortadoğu’da  Kürdistan’da yaşanan  savaşlar,  işgaller,  trajediler  bu  kaynaktan  beslenmektedir.  Böylesine  zorlu  bir coğrafyada  yan  yana,  eşit  ve  özgür  olabilmenin  yolları  ancak  birlikte  yaratılabilir. 
Ancak  tüm  farklılıklar  birlikte  iken  demokratik  toplum  kurmak  mümkün  olur.  Nitekim  bu coğrafyanın  tüm  renkleri  varken  tam  demokrasiye  ulaşılabilir. 

Türkiye’de  devletin  temel  bir  ilkesi  olan laiklik,  çarpık  bir  şekilde  uygulanmaktadır. 
Laiklik,  egemen  bir  inanç  haline  dönüştürülmüştür.  Türkiye’de  devlet  merkezli  tek  tipleştirici  laiklik  anlayışı,  din-toplum-devlet  arasındaki  ilişkilerin  sağlıklı  bir  zemine  kavuşturulmasının  önündeki  en  büyük  engeldir. 
12  Eylül  1980  askeri  darbesi  ile  ‘Türk-islam 
sentezli’  yaklaşım  pekiştirilmek  istenmiştir. 
Bu  Diyanet  işleri  Başkanlığı  ile  kurumsallaştırılmaya  çalışılmıştır.  Bir  kaç  kişiyi  reddetmek,  birilerini  kabul  etmek  laiklik  olarak algılatılmıştır.  Halbuki  herkese  karşı  eşit mesafede  olmak  laikliktir.  Bütün  zenginlikleri  kabul  etmek  laikliktir,  inançlar  arasındaki ilişkilerde  adil  olmak  gerekir. 


İnsanlığın  ortak  özlemleri  olan  adalet, özgürlük  ve  barış  gibi  değerleri  savunuyor olmalarına  rağmen  din  ve  inançların  iktidar araçları  haline  getirilerek  yüz  yıllar  boyunca savaş  ve  çatışmaların  derinleşmesine  hizmet  etmiş  olması  sorunun  siyasal  boyutunu ortaya  koymaktadır.  Toplumdaki  farklı  inanca  dayalı  aidiyetlerin,  ırkçı  ve  iktidar  merkezli  çatışma  politikaların  eliyle  birbirine düşman  hale  gelmesi  sağlanmaktadır.  Önyargı  ve  korkular  körüklenmektedir.  Buna karşın  bütün  inanç  gruplarının  kendisi  ve tarihi  ile  yüzleşmesi,  yaşananların  herkesin ortak  acısı  olduğunun  görülmesi,  özgür  yaşam  koşullarının  ortaya  çıkarılması  vazgeçilemez  önemdedir.  Ortadoğu'da  kadim  din ve  inançların  birlikte  yaşaması,  tek  tipleştirici,  asimilasyoncu  politikalara  bütün  inanç gruplarının  birlikte  karşı  çıkması  gerekmektedir.  Farklı  inanç  mensuplarının  bir  arada yaşama  yönelik  umutlarının  artırılması  için atması  gereken  adımlar  mevcuttur.  Yıkılma¬ ya  yüz  tutan  inanç  merkezlerinin  birlikte onarılması,  yaşayan  inançların  birbirlerini tanıması  için  eğitsel  ve  kültürel  çalışmaların  yapılması,  inançların  kutsal  günlerinin birlikte  kutlanması  bu  yönde  atılan  anlamlı adımlar  olacaktır.  Yine  dilimize  yerleşen farklı  din,  inanç  ve  kültürlere  yönelik ayrımcı  ve  aşağılayıcı  yaklaşımların  ayıklanması  için  ortak  bir  literatür  çalışması  başlatılmalıdır.  Her  şeyden  önemlisi  inanç sahası  devletin  müdahalesinden  arındırılarak  bir  an  önce  özerkleştirilmelidir. 

Kültür  ve  inançlar  konusunda  yapılması beklenen,  sistemin  inançları  çatıştırma, çelişkileri  derinleştirme  arayışına  karşı, 


‘inançların  özgünlüklerini  koruyarak  bir arada  yaşamasının’  koşullarını  yaratmaktır. 
İnançlar  arasındaki  diyalog  önemlidir.  Bir din  inancına  mensup  kişiler  sadece  kendi dinini  değil,  başka  dinleri  de  öğrenme çabası  vermelidirler.  Örneğin,  İslam  alimlerinden  Seyfuddin  Amidi  felsefi  yorumlarda bulunurken  İsevi  ve  Musevi  alimlerden  ders almıştır.  Böyle  olursa  ve  inancını  bir  topluma aktarırken  bunu  diğer  inançların  düşmanlığı üzerinden  yapmazsa,  inançların  bir  arada yaşaması  mümkündür. 

İnanç  ve  kültürlerin  birbirlerini  tehdit olarak  görmelerini  önleyecek  bir  tanışıklığa ihtiyaç  olduğu  açık.  Sorunların  garantisi, yine  inançların  birbirleri  ile  olan  ilişkileridir. 
Bu  hem  barış,  birlik,  sevgi,  aydınlık  diyen inançların  özünün  gereğidir,  hem  de  hakiki demokratik  toplum  yapılanmalarının  gereğidir.  inançlar  ve  kültürler  arasındaki  müştereklerin  ortaya  çıkarılıp,  geliştirilmesi  ve  her rengin  kendisini  diğerleriyle  beraber  ele  alabilmesini,  diğerini  anlamasını  geliştirecek bir  alan  açmayı  Musevi  olanın  Hıristiyan'ı, Hıristiyan  olanın  Müslüman'ı,  Müslüman olanın  Yezidi'nin  yaşam  ve  inanç  hakkını koruyabilmesi  demokratik  toplum  anlayışı gereğidir. 

Bu  yönüyle  geçtiğimiz  Şubat  ayında Demokratik  Toplum  Kongresi  (DTK)  tarafından  gerçekleştirilen  Mezopotamya  I.  İnanç Çalıştayı’nın  aldığı  kararların  ve  yürüteceği çalışmaların  ülkemizde  iç  huzuru  geliştirecek  nitelikte  olduğuna  inanıyorum. 
Farklılıkların  zenginliği  ilkesi  kazanacaktır. 


Lorin  Piroz 


Soldan  Sağa: 

T  Uluslararası  Sosyalist  Kadınlar  Konferansımda  8  Mart'ın  "Dünya  Kadınlar  Günü"  olarak anılması  önerisini  getiren  Almanya  devrimci  sosyalist  Alman  politikacısı  ve  kadın  hakları  savunucusu  /  ata,  sülale,  2-  köpek  /  Ortadoğu’nun  en  büyük  gölü,  3-  okuyucu,  kari  /  mikroskop  camı,  4-  Agirî’nin  bir  ilçesi  /  dinî  bakımdan  suç  sayılan  iş  veya  davranış,  5-  İtalya’nın  başkentii  /  şaşma  ünlemi /  sağlık,  esenlik,  6-  deniz  dibinde  batık  ve  atıkların oluşturduğu  tabaka  /  zeybek  /  ‘ümmet’in  ilk  hecesi,  7-  boyunduruk  /  taze  olmayan  /  taşa  tutarak  öldürme,  8-  Kalsiyum’un  simgesi  /  Dört  İncilden  üçüncüsünün  yazarı  /  kötülük,  zarar,  9-  bir  sayı  /  bir yerden  başka  bir  yere  doğru  gitme  /  sevgili  /  hayır 


anlamında  bir  söz,  10-  Lübnan  asıllı  bir  şarkıcı  ve söz  yazarı  /  bir  ülkedeki  halkın  bütünü  /  bir organımız,  İT  merasim  /  kakaolu  bir  tatlı,  12- Kürtçe’de  salon  /  çok  acıklı,  feci- 13-  çok  olmayan /  galyumun  simgesi  /  mecazen  kırıcı,  üzücü  / dünyanın  uydusu-  14-  iskambil  oyunlarında her  bir  tur/  dar  ağızlı  şişkin  karınlı  çoğu  hasırla  kaplı  büyük  su  şişesi  /  temel  içeceğimiz- 
15-  bir  bağlaç  /  ateşli  bir  hastalık  /  yemek. 

Yukarıdan  Aşağıya: 

T  Kötü  söz  veya  davranışın  çok dokunması,  etkilemesi  anlamındaki  deyim,  2- ‘litre’nin  kısaltması  /  Kürtçe’de  çocukların dilinde  uyumak  /  bir  harfin  kalın  okunuşu  / lityum’un  simgesi,  3-  Nevvroz Bayramı'nın  dayandırıldığı  efsane,  4-  bir  nota  /  Kürtçe’de hatalı,  yanlış  /  (tersi)  kayıp,  yitik,  5-  tir  /  kısaca  ‘kilobyte’  / Kürtçe  bir  kadın  ismi  /  geçmiş zaman  eki,  6-  Amed  surlarında bedeninde  Newroz  ateşini yakan  Gümüşhaneli  Kürt  kızı  / akışkan  bir  madde,  7-  nükleer enerji  elde  etmede  kullanılan bir  element  /  fakat,  lâkin,  8-  Çizeri  yufka  kaplı,  meyveli  veya kakaolu  bir  pasta  çeşidi  /  eski bir  uygarlık  /  ‘çıtanın  ünsüzleri 
/  amerikyumun  simgesi,  9- ‘kripton’un  simgesi  /  ispanya’- da  bir  örgüt  /  müstecir,  10-  işaret  /  zamansız  söz  veya  davranış  /  yakıt,  İT  durgun  sular¬ da  veya  havuzlarda  yetişen  bir su  bitkisi  /  Kürtçe’de  amca 


veya  dayının  eşi,  12-  sözün  kısası,  doğrusu" anlamlarında  bir  söz  /  bir  renk  /  bir  binek  hayvanı, 13-  1998  Nevvrozu’nda  Çanakkale  cezaevinde bedenini  ateşe  vererek  Kürt  özgürlük  hareketinin 


sembolü  haline  gelen  Serhildan  kod  adlı  gerilla  / bir  renk,  14-  önem  /  baston,  15-  rüzgar  /  hastalıkları  güneş  ışınları  ile  tedavi  etmeyi  amaçlayan kuruluş. 


59.  Sayının  Bulmaca  Çözümü 
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Bana 

Kendini  Anlat 


Zîn  Yezîda  Tamara 


IV.  Bölüm 


pılan  işlemleri  takip  eden  Ahmet,  kendi  ağrılarını unutmuştu.  Ancak  yeni  hastane  arkadaşının  kim olduğu  konusu  onu  sıkıyordu.  Arkadaşları  neden onu  da  buraya  göndermişlerdi  ki?  Başka  taburların  da hastahanesi  vardı  ve  imkanları  elverişliydi.  Bir  yandan bunları  düşünüyor,  diğer  yandan  da  bardağında  kalan son  çayı  yudumluyordu.  Bağırmak  geliyordu  içinden. 
Sıkıntılı  anlarında,  birşeylere  güç  getiremediğinde,  arkadaşları  şehit  düştüğünde  arkadaşlarından  uzak  bir  yere gider,  saatlerce  bağırırdı.  Ama  şimdi  buna  olanak  yoktu. 
Ne  arkadaşlarından  uzağa  gidebilir,  ne  de  bu  davranışını yanındakilere  göstermek  isterdi.  Gururu  bunu  kaldırmazdı.  Özellikle  de  Sirvvan  böyle  bir  zayıflığı  farketse, onun  hakkında  nelerdüşünürdü? 

Bundan  sonra  yapmak  istediklerini  yapamayacak duruma  gelmişti.  Boğazının  düğümlendiğini  hissetti. 
Sağa  sola  başını  çevirip  elleriyle  kafasına  vurmaya  başladı.  Bu  ne  biçim  bir  sıkıntıydı?  Kaçıp,  kurtulamayacağı bir  girdaptı.  Kendini  kapana  sıkışmış,  terkedilmiş  hissediyordu.  Terden  bütün  vücudu  ıslanmıştı.  Ağzı  kurumuştu.  Başını  hafif  kaldırdığında  Sirvvan’ın  elinde  gaz  lambasıyla  yanına  geldiğini  gördü.  Sıkıntısı  az  da  olsa  geçti. 
Güleryüzle  kendisine  bakan  Sirvvan’a  aynı  şekilde  cevap veremedi.  Dalgın  bakışlarla  onu  süzdü.  Bakışlarını  tekrar aradı  ama  bu  kez  ciddi  bir  bakışla  karşılaştı.  Annesine  ait biredayakalamıştı  bu  bakışlarda.  Özellikle  de  babasının ölümünden  sonra  güleryüzlü  annesi,  hep  hüzünlü,  hep ciddi  bir  kadın  oluvermişti.  Bir  anda  insan  nasıl  bu  iki duyguyu  birlikte  yaşayabilirdi? 

Sirvvan  lambayı  çiviye  asıp  çekingen  bir  tavırla  yanına oturdu.  Belli  bir  süre  sessiz  kaldıktan  sonra: 

-Kendini  nasıl  hissediyorsun  heval.  Pansumanını yapmamız  lazım.  Sen  de  onun  gibi  bağırmazsın  herhalde.  Yeterince  başımız  ağrıyor  zaten.  Ahmet’e  yandan  bir bakış  fırlattı  ama  Ahmet’in  bakışları  tavana  dikilmiş  öylece  sabitleşmişti.  Bir  şey  olmuş  gibi  sessiz  kalması  kokutmuştu  onu.  Esmer  teniyle,  beş  gündür  kesmediği  sakalı tam  bir  uyum  içindeydi.  Koyu  yeşil  gözleri  dolmuştu. 
Sirvvan,  Ahmet’e  yakınlaşmak,  onun  neler  düşündüğünü bilmek  isterdi.  Nasıl  bir  konuşmayla  başlayacağını  bilemeden,  sıkıntıyla  öylece  kaldı. 

Zin’in  gelmesiyle  derin  bir  nefes  aldı.  Yorgunluktan konuşma  yerine  işini  yapıp  dinlenmeyi  tercih  eden  Zin, Cenk’in  çay  getirmesiyle  işini  biraz  erteledi.  Yorgun  tavırlarla  çayını  alarak  Sirvvan’ın  yanına  oturdu.  Sırtını  duvara yaslayıp,  başını  Ahmet’ten  yana  çevirdi  ve  sakin  bir  sesle: 

-Yeni  hastahane  arkadaşınla  yarın  tanışırız.  Gariban bir  ara  uyanacak  gibi  oldu  ama  tekrar  bayıldı.  Sanırım yarın  daha  tedirgin  olur.  Ahmet,  bakışlarını  diktiği  tavandan  vazgeçip  kendini  yana  çevirdi: 

-Tanışıp  da  ne  yapacağız?  Yarın  bakalım  başımıza neler  getirecek.  Bu  konuşma  üzerine  Cenk  konuya  girdi: 

-Heval  bu  haliyle  onu  zor  tuttum.  Mübarek,  çok güçlü.  Taburdan  takviye  istemek  zorunda  kalacağız.  Zin yorgun  yorgun  gülmeye  başladı.  Sirvvan,  Ahmet’in sıkıntılı  yüzünü  gördüğünden  bu  kez  gülmedi.  Bu  havayı sezinleyen  Zin: 

-Ahmet  çok  daha  güçlü.  Ameliyatta  dört  arkadaş ancak  tutabilmişti.  Bu  adamların  güçleri  kısa  dönemli olur.  Askerliği  bitsin  de  gücünü  görelim.  Ahmet,  Sirvvan’ın  memnun  kalan  bakışlarını  farkettiğinde  yerinden doğruldu  ve  ezik  bir  şekilde: 

-Bundan  sonra  güçlü  olmuşum  ya  da  olmamışım  ne fark  edecek  ki?  Daha  önce  yapılanlar  birer  anı  olarak kalacak  ve  bizler  de  bir  süre  bu  anılara  sığınıp  yaşayacağız.  Sonrasında  ise . 

*****  Devam  Edecek... 


Newroz  Ateşi 

> 

Sonsuza  Dek  Yanacak! 


ne  yazık  ki  bilgi  ve  iletişim çağı  olarak  adlandırdığımız dönemde  bile  ağız  dolusuyla kendimizi  ifade  edemiyoruz. 
Hazırlanan  Dersim  Katliamı belgeselinde  başta  konuşan  katliam tanığı  dedemiz  hala  hatırımdadır. 
Güvenlik  gerekçesinden  dolayı  isminin açıklanmasını  istemeyen  S.A.  adındaki Mardin-Kerboranlı  annemiz  de,  bu şartını  kabul  etmemiz  halinde  eski zamanlarda  kutlanan  Nevvrozlar  üzerine sohbet  teklifimizi  kabul  ediyor  ve başlıyoruz  söyleşmeye: 

•  Kendinizi  kısaca  tanıtır  mısınız  ? 

1991’de  Avrupa’ya  geldim.  Ülkedeyken  sürekli  takip  ve  baskı  altındaydık. 
Sık  sık  gözaltına  alınıyorduk.  Yürüyüş vb.  eylemler  yapmamıza  izin  verilmiyordu.  Özellikle  gençler  yoğun  baskı  altındaydı;  göz  altına  alınıyor,  katlediliyorlardı. 

1990’larda  çok  yoğun  baskı  ve işkence  vardı.  Büyük  zorluklar  yaşıyorduk.  Ama bugün  televizyondan bakıyoruz;  çok  büyük gelişmeler  var,  güzel  şeyler  oluyor. 

•  1990’dan  önce 
Nevvroz’dan  haberiniz var  mıydı?  Kutlama yapıyor  muydunuz? 

Ne  gibi  hazırlıklar yapıyordunuz? 

Partiyi  1989’da  tanıdım.  Ondan  önce  Nevvroz konusunda  bir  fikrim  yoktu.  1989’da  ve  sonrasında  Mardin  Köylerinde, ilçelerinde  gençler  Newroz’da,  dağlarda  ateşler yakıyorlardı.  Halk  “bunlar Apocu’lardır”  diyordu. 

Mücadeleyi  henüz  fazla tanımıyordum,  daha  içine girmemiştim.  Ama  gençlerin  dağlarda  ateş  yakıp 
Nevvroz’u  kutladığını  duyuyordum.  “Nevvroz  Kürtlerin  bayramıdır”  diyordu  insanlar. 

1990’da  artık  şehirlerde  halk  uyanmaya,  ayağa  kalkmaya,  Nevvroz’u  kutlamak  için  sokaklara  çıkmaya  başladı. 
Çok  baskı  ve  kontrol  vardı.  Sokaklarda kutlama  yapma  imkanı  bulamayanlar  da kendi  evlerinin  avlusunda  ateş  yakıp, Nevvroz’u  kutluyorlardı. 

•  Halk  Nevvroz’u  nasıl  tanımlıyordu? 

“Nevvroz,  biz  Kürtlerin  bayramıdır”, “Nevvroz  bizim  bayramımızdır,  mutlaka kutlamalıyız”  diyorlardı. 

•  Nevvroz  kutlaması  için  özel kıyafetler,  ulusal  kıyafetler giyiyorlar  mıydı? 

Hayır,  1990’da  ve  öncesinde  özel kıyafetler  giymiyorlardı,  devlet  güçlerinin  çok  baskısı  vardı.  İnsanlar  ulusal  kıyafetler  giymeye  çekiniyordu.  Ama 
1991  ve  sonrasında  artık  insanlar  korkularını  yendiler.  Ulusal  kıyafetler  giymeye,  şehir  merkezlerinde  toplanıp Nevvroz  ateşleri  yakmaya,  ateşlerin  etrafında  halaylarını  çekmeye  başladılar. 

1991  Nevvroz’unda  Kerboran’da  biz 
1500  den  fazla  insan  toplanıp  yürüyüşe 
geçtik.  Tabur,  yürüyüşümüze  izin  vermedi.  Ama  biz  yine  de  vazgeçmedik. 
Askerler  üzerimize  ateş  ettiler.  Yurtsever  bir  kadın  kurşulanıp  şehit  düştü. 
Adı,  Raxya  (  Adla)  idi,  üç  çocuk  annesiydi.  Onlarca  kişi  de  yaralandı.  As¬ 


kerler  bize  ateş  açınca,  sokak  aralarına dağılıp  evlerimize  gittik. 

Geceleyin  evlerimiz  basıldı.  Ellerimizi,  gözlerimizi  bağlayıp,  babamla beni  gözaltına  aldılar.  Bizi  evden  çıkarıp panzerin  içine  koydular.  O  zaman  başka gözaltılar  da  olduğunu  gördüm.  Bizi Kerboran  karakoluna  götürüp  nezarete attılar.  Gözaltına  alınan  yurtseverlerin sayısı  elli  kişi  kadardı.  Aralarında  üç kadın  vardık.  Daha  sonra  bizi  Mardin’e sevk  ettiler. 

Biz  gözaltındayken  komşu  bir  köyde halk,  askerlerin  ateş  etmesini  ve  bir yurtsever  kadını  öldürmesini  protesto etmek  için,  Kerboran’a  doğru  yürüyüş yapmış.  Onların  üzerine  de  asker  ateş açmıştı.  Orda  da  Abdurrahim  isimli  bir yurtsever  şehit  düşmüştü.  Bu  şehit  düşen  yurtseverin  köyüne  1  Günde  Tiruva’ deniyordu.  Bu  köyün  yurtsever  halkı devlet  baskısını  protesto  etmek  ve şehit  Raxya’nın  anısına  sahip  çıkmak için  eyleme  geçmişti. 


tutuyoruz,  sanatçılarımız  türkülerimizi söylüyor,  halaylarımızı  çekiyoruz,  eğleniyoruz.  Yine,  meşaleli  yürüyüşlerimizi yapıyoruz.  Ulusal  kıyafetlerimiz,  bayraklarımız,  pankartlarımızla  her  yeri  kesksor-zer’e  boyuyoruz.  Ama  yine  de  ülkedeki  ruh  bambaşka!  Oradaki  sıcaklık burada  yeterince  hissedilmiyor. 

•  Ülkede  Nevvroz  artık  yasak  değil, 

bunu  nasıl  değerlendiriyorsunuz? 

Devlet,  Nevvroz’u  özünden  boşaltmak,  Kürtler’in  elinden  almak  için, ‘Nevruz’  adını  verip  ‘hepimizin  bayramıdır’  dedi.  Türk  Başkabakanı  ve diğer  yetkilileri  törenlere  katılıp,  kravatları,  takımlarıyla  ateşin  üzerinden  atlıyorlar.  Nevvroz’u  salonlara  hapsedip  özünden  boşaltmak,  sıradanlaştırmak  istiyorlar.  Ama  Kürt  halkı  Nevvroz’u  güçlü bir  şekilde  sahiplenmiştir.  Artık  Nevvroz’u  onun  elinden  almak  mümkün değildir. 

İşte  görüyoruz;  Amed’de,  diğer  Kürt 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•  Gözaltında  ne  kadar  kaldınız? 
İşkence  gördünüz  mü? 

Mardin  alayında  29  gün  gözaltında 
kaldık.  Üçümüz  kadın  olmak  üzere  50 
yurtseverdik.  Hepimize  işkence  yapıldı. 
Özellikle  erkeklere  çok  ağır  işkenceler yapılıyordu.  Biz  üç  kadın  aynı  hücrede tutuluyorduk. 

Askerler,  yurtsever  Kürt  kadınının ölümünü  bize  yıkmaya  çalışıyorlardı. 
Kendi  cinayetlerini  örtbas  etmek  için,1 siz  silah  kullandınız’  deyip  işkenceyle bize  bunu  kabul  ettirmeye  çalışıyorlardı.  Nevvroz  kutlamasını  kimlerin organize  ettiğini  bizlere  soruyorlardı. 

•  1991’  den  sonra  Avrupa’da Nevvroz’lara  katıldınız.  Buradaki Nevvroz’lar  nasıldı?  Ülkedekinden ne  farkı  vardı?  Bugünkü  Nevvroz’lar nasıl? 

Ülkede  çok  baskı  ve  işkence  vardı ama  yine  de  oradaki  Nevvroz’larda  daha güçlü  bir  ruh  hakimdi.  Ülkedeki  Nevvroz’lar  daha  sıcak,  daha  güçlü,  daha güzeldi.  Avrupa’da  çok  çalışma  var, çaba  da  var  ama  ülkedeki  Nevvrozlar başkaydı.  Ne  kadar  saldırı  ve  baskı  olsa da  halk  geri  adım  atmıyor,  kutlamasını herşeye  rağmen  yapıyordu.  Halaylarını yine  de  coşkuyla  çekiyor,  ateşlerini yakıyordu. 

Avrupa’da  koşullar  rahat,  ama  yine de  ülkedeki  o  ruh,  o  sıcaklık  yeterince yakalanamıyor.  Burada  büyük  salonlar 


şehirlerinde  Nevvroz’un  nasıl  kutlandığını?  Artık  onbinler,  yüzbinler meydanları  dolduruyor;  Nevvroz’u  özü¬ ne  uygun  olarak  büyük  bir  coşkuyla  kutluyor.  Devlet,  tüm  saldırı  ve  oyunlarına rağmen  Nevvroz’u  elimizden  almayı başaramadı;  bundan  sonra  da  başaramaz. 

•  Yani  şunu  diyebilir  miyiz;  devlet bugüne  kadar  Nevvroz’u  hep yasakladı;  çok  sayıda  insanımızı Nevvroz’u  kutladıkları  için  katletti, ama  Nevvroz’a  sahip  çıkışımızı  yine de  engelleyemedi  ve  onun  varlığını kabul  etmek  zorunda  kaldı. 
Gençlerimiz,  genç  kızlarımız  Nevvroz’u  bedenlerinde  kutladı,  onun  ateşini  kendi  bedenlerinde  yaktı!  Hani,  düşmandan  parmağının  ucunu  dahi  ateşe veren  var  mı?  İşte  bunun  içindir  ki, Nevvroz  bizimdir!  Bugüne  kadar  ölüm pahasına  Nevvroz’a  sahip  çıktık,  kutladık.  Bundan  sonra  da  her  türlü  bede¬ li  göze  alıp  onu  sahipleniriz. 

Şehitlerimizin  toprağa  düşen  bedenlerinde,  analarımızın  ağıtlarında, zindanlardaki  direnişçilerimizin  haykırışlarında,  dağlarımızın  doruklarındaki şervanlarımızın  ve  halkımızın  önlenemez  geleceğe  akışında  yanıyor  Nevvroz ateşi  ve  sonsuza  dek  yanmaya  devam edecek. 
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Avrupa’dan 

Kürdistan 

Dağlarına 


O  ilk  görünümüyle  yılların deneyimli  bir  gerillası, özgürlük  savaşçısıydı. 
Yaşadığı  her  yılı  onda bir  iz  bırakmıştı.  Bunu konuşma  ve  tavırlarıyla  yansıtıyordu.  Onun  için  en  güzel  cümleleri kurmak  istediğimi  hemen  belirtmeliyim;  çünkü  o  bir  özgürlük  savaşçısı.  Onu  kutsallaştıran  o  topraklarda  yeşermiş  olan  özgür  yaşam  ve buna  ulaşmanın  mücadele  gücüydü  ve  bunu  da  her  kadın  gerillada görmek  mümkün... 

•  Sizi  tanıyabilir  miyiz? 

Almanya  doğumluyum.  Annem 
Alman  ulusundan,  babam  ise  bir Kürt;  Dersimli.  Anne  ve  babanın tek  çocuğu  olarak  büyüdüm.  Alman sisteminin  düşünce  ve  yaşam  tarzı içerisinde  büyüdüm  ve  şekillendim.  Gördüğüm  öğrenim  sonucunda  doktor  oldum  ve  bir  süre  çeşitli hastanelerde  cerrah  olarak  çalıştım.  Daha  sonra  Kürt  Özgürlük Hareketiyle  tanıştım,  2004  yılından bu  yana  özgürlük  savaşçısı  olarak Kürdistan  da  bulunuyorum. 

•  Özgürlük  hareketiyle  hangi koşullarda,  nasıl  tanıştınız? 

Kürt  hareketini  çok  tanımadan büyüdüm.  Aslında  hiç  tanımıyor¬ 


dum  demem  daha  doğru  olur.  22 
yaşındayken  biraz  Kürtlükle  tanıştım.  Nasıl  yani?  Yıllık  tatil  dönemlerinde  Dersim’e  giderdik.  Bir  defasında  gerilla  arkadaşları  gördüm. 
O  süreçte  arkadaşları  biraz  tanıma fırsatım  oldu.  Hatta  şöyle  bir  anım da  var  mesela:  ’94  yılıydı.  Dr.  Baran Arkadaşı  gördüm.  Onu  öncesinden de  görmüştüm  ama  94’  yılında  gördüğümde  bana;  “Gel,  mücadele saflarına  katıl”  demişti.  Benim  cevabım  ise  katılmayacağım  tarzında oldu.  Hiç  tanımıyordum,  kısa  bir süre  kalmış  da  olsam  yaşam  zorluklarını  görmüştüm.  Onun  etkisi miydi,  bilemiyorum.  Fakat  sonuçta kalmayacağımı  belirttim  ve  ayrıldım.  Avrupa’ya  döndüm  tekrar. 

Benim,  yürütülen  mücadeleye dair  düşüncem  şöyleydi;  “Bir  mücadele  yürütülüyor,  tamam.  Fakat bu  benim  mücadelem  değil.  Ben bu  mücadelenin  herhangi  bir  yerin¬ de  yer  almayabilirim  de”.  Ama sonuçta  ezilen  halklar  veya  AvrupalIların  diliyle  Üçüncü  Dünya  Ülkeleri  diye  tabir  edilen  yerler  hep  ilgimi çekiyordu.  Kürdistan  da  bunlar  içerisinde  yer  alıyordu.  Kürtler,  Kürt Halkının  yürüttüğü  mücadele  dediğim  gibi  bunun  aktif  bir  katliam olmak  yerine,  takip  etme,  gözlemleme  biçiminde  bir  düşünce  ve  yak¬ 


laşımım  vardı.  Bu  anlamda  ben Önderliği  de  kendi  Önderliğim  olarak  görmüyordum.  Ben  Alman’dım ve  Almanya  Devleti  vardı.  Almanya’nın  Başbakanı  vardı.  Kurum kuruluşları  vardı.  Bunun  içerisinde de  mücadele  yürütmem  gerekmiyor.  Yaşam  felsefem  biraz  buydu. 
Aktif  katılan  değil,  bir  izleyici  pozisyonundaydım. 

•  Peki  nasıl  içinde  yer  almaya karar  verdiniz? 

‘94’te  Avrupa’ya  geldikten sonra  Dr.  Baran  Arkadaş  intihar etti.  Bu  bende  bazı  duygu  ve  düşünceler  yarattı  tabi.  Neden  böyle bir  sonuç  yaşandığını  öğrenmek istedim.  Kürt  arkadaşlarım  vardı tabii  ki.  Yine  Ronahi  ve  Berivan  arkadaşlar  eylem  yapmışlardı  Mannheim  de.  Halim  Dener  arkadaş  şehit  düşürülmüştü  Almanya  polisi tarafından.  Heval  Halim’in  şehit düştüğü  yerde  cenaze  töreni  için gittim  katıldım.  Tüm  bunlar  yan  yana  gelince  ilgim  daha  çok  artmıştı. 
Bunlar  beni  etkiledi.  En  son  bilemiyorum  kaçıncı  festivaldi,  Hollanda da  olmuştu.  Ben  o  festivalde  aslında  katılma  kararı  almıştım.  ‘Bir  tarafım  Kürtse,  Kürtlükle  biraz  alakam var.  Tanımak  istiyorum’  demiştim. 

•  Tanımaya  başladıktan  sonra yaşadığınız  ilk  çelişkileri anlatabilir  misiniz? 

Öncelikle  eğitim  sistemini,  yapılan  değerlendirmeleri  ve  bakış  açısını  merak  ettim.  Yani  asıl amacım  tanımaktı.  Disiplin  en  çok benimsediğim  tarz  oluyordu. 

Çok  güçlü  kişilik  çözümlemeleri yapılıyordu,  Önderliğin  çözümlemelerinde  derin  kişilik  çözümlemeleri  vardı.  Derin  bir  sistem  analizi vardı.  Çok  büyük  çelişki  yaşadım; şok  gibi  yani.  Okudukça  ve  öğrendikçe  bir  süre  hiç  konuşmadım.  Temel  yaşadığım  çelişki  şuydu,  ben içinde  bulunduğum  sistemi  hiç  sorgulamazken  ve  bu  kadar  şeyini  görmezken,  PKK  neden  bu  kadar  şeyi eleştiriyor,  gerçekten  toplum  bu kadar  olumsuz  durumda  mı?  O  konuda  ben  çok  yoğun  çelişkiler  yaşadım  ve  Önderliği  çok  iyi  dinledim,  nasıl?  Çözümlemelerini  hep video-kasetlerinden  izliyordum. 
Sonra  Avrupa’dan  tabii  Önderliğin bulunduğu  sahaya  gittim. 

•  Sahaya  gittiğinizde  nelerle karşılaştınız?  Önderliğinize yaklaşımlarınız  nasıl  gelişmişti? 

Dr.  Baran  intihar  etmişti,  aşiretin  tepkisi  vardı,  uzaklaşıyordu örgütten.  Benim  de  bu  aşiretten  o¬ 


luşum  Önderliğin  ilgisini  çekmişti. 
Önderlik  şunu  söyledi,  “Doktor’un akrabasısın,  Doktor  niye  intihar ettiği  konusunda  hala  tam  net  değilim.  Önderliğe  bağlıydı,  neden acaba  intihar  etti?”  demişti.  Dr. 
Baran’ın  intiharı  karşısında  kendisini  sorgulama  yanı  çok  güçlüydü.  O gece  Önderlikle  kaldım,  şunu  düşündüm  hep:  Gerçekten  çok  mütevazı  bir  insan. 

Ben  o  süreçte  fazla  kalamadım. 
Bir  grup  ayarlanmıştı,  sağlık  eğitimi görecekti.  Ben  de  doktordum.  Hem o  gruba  bakmam,  hem  bilgilerimi gerilla  için  derinleştirmem  yönlü benimle  konuşuldu  ve  kabul  ettim. 
9  ay  sonra  tekrar  buluştuk  Önderlikle.  Önderliği  bir  kere  görmüştüm ama  özlüyordum,  görmek  istiyordum.  Zorlanmalarımı,  engellerimi Önderliğin  bana  aştıracağını  düşünüyordum.  ‘96’nin  ikinci  ayında ben  yeniden  önderlik  sahasına  geldim. 

İlk  sorduğunuz  soru  vardı, “kendinizi  tanıtır  mısınız”  diye. 
Hangi  tarihlerde  neler  yaşadığımın önemi  yerine,  sahip  olduğum  özelliklerimle  anlatmak  istiyorum. 
Kendimi,  size,  Önderliğin  dilinden anlatmayı  uygun  buluyorum.  Çünkü  ben  asıl  kimliğimi  bu  mücadele ve  Önderlik  gerçeği  içerisinde  aradım  ve  buldum.  Mesela  ilk  başlarda uzak  duruyordum  Önderlikten. 
Nedenini  çok  da  bilemiyorum, fakat  bu  yaklaşımımı  Önderlik  çok çabuk  çözümlemiş  ve  bana  şöyle elemişti:  “Bana  bir  üniversite  arkadaşınmış  gibi  yaklaş,  kesin  üniversitedeyken  arkadaşlarınla  çok  rahattın,  bana  da  öyle  yaklaş.  Kaçmanı,  rahat  olmamanı  gerektirecek  bir şey  yok”  demişti. 

•  İki  farklı  ulusun  bileşiminden 

olmanızla  ilgili  ne  tür 

değerlendirmelerde 

bulunuyordu  Başkanınız? 

“Senin  Almanya  sisteminden aldığın  tüm  özelliklerin  kötü  değil. 
Bazı  noktalarda  eleştiri  de  gelebilir, ama  iyi  sorgula.  Gerçekten  bizim ölçülerle  birleştirip  daha  güçlü çıkış  yapacak  birçok  özelliğin  var. 
Bunu  iyi  görebilmelisin,  sorgulayabilmelisin,  öyle  yaklaşmalısın. 
Yoksa  eleştirilen  her  şeye  ‘herhalde doğru  budur’  deyip  her  şeyi  bizim ortamımızdan  alırsan  o  da  yanlış  olur”  diyordu.  Hep  eğitici  yaklaşıyordu.  “Kürt  ve  Kürdistan’la  ilgili  öğrenmen  gereken  şeyler  var”  diyordu.  Yine  bana  verilen  tarih  anlayışının  ne  kadar  yanlış  olduğunu  belirterek,  Avrupa’nın  ben-merkezci yanını  değerlendiriyordu. 


Dersim’lilerin  iki  kişiliği  olduğunu;  birinin  muhalif,  birinin  çok  pasif,  liberal  olduğunu,  aslında  bunun üzerine  yoğunlaşmam  gerektiğini belirtiyordu.  Yine  “Ortadoğu’da  da büyümemişsin  ama  korkunç  tutucusun”  diyordu.  “Tutuculuğun  seni korumuş  ama  bazı  şeylerde  de  önünde  engel”  diyordu. 

•  Sahadan  sonra  nerelerde 

kaldınız? 

Ülkeye  gittim  kendi  ısrarımla. 
Kürdistan’ı  yıllardır  görmemiştim. 
Geldiğimde  bana  şunu  söylemişti Önderlik;  “Ben  seninle  yıllardır kopuk  olduğun  ülken  arasında köprü  rolünü  oynuyorum.  Yapman gereken  tek  şey,  bu  köprüden  cesaret  edip  geçebilmen”.  Ben  bu  sözü hiçbir  zaman  unutmadım.  Önderlik,  beni  ülkeye  doktor  olarak  göndermek  için  hazırlıyordu.  Hep; 
“Sen  Avrupa’da  okudun,  onlara doktorluk  yapmak  için.  Ama  katıldın,  bizim  için  doktorluk  yapacaksın”  diyordu.  Yine,  “ben  de  bu  kadar  eğitim  verdim  sana,  gidersen denetiminde  bir  arkadaşın  şahadetini  duyarsam,  hesap  soracağım. 
Hiç  bir  arkadaş  kansızlıktan  vb.  denetiminde  şehit  düşmeyecek”  diyordu.  Geldiğimde  uzun  bir  süre doktorlukta  yaptım  ve  denetimim¬ de  hiç  bir  sorun  çıkmadı. 

•  Son  olarak  belirtmek 

istediğiniz  bir  şey  var  mı? 

Çoğu  zaman  şunu  diyorum; 
keşke  doktor  değil  de  avukat olsaydım.  Önderliğin  avukatlarından  biri  olsaydım  da  her  zaman Önderliği  görebilseydim.  Hep  söylüyorum,  yine  de  söyleyeyim:  Ben gerçekten  Önderliği  çok  özlüyorum.  Fiziki  içimizde  olmayışı  bana hep  bir  acı  veriyor.  Çoğu  zaman sorguluyorum;  ‘Neden  böyle  bir sonuç,  neden  böyle  oldu’  diye. 
Komployu  hep  sorguluyorum,  ama şunu  da  hayal  ediyorum:  Önderlikle  bir  gün  yeniden  buluşmayı,  Önderliğe  yeniden  sarılmayı...  Bu sefer  Önderlik  beni  buna  teşvik etmeden,  gerçekten  istediğim  için sarılmayı  ve  bir  süreliğine  bırakmamayı...  O  süreçte  paylaşmak  isteyip de  yapamadıklarımı  paylaşmayı istiyorum.  Bu  aynı  zamanda  bütün gerillaların  da  istemi.  Şunu  umut ediyorum:  Önderlik  gördüğü  rüyayı anlatmıştı  ya.  Amed  surlarında, çocuklarla  birlikte...  Bizlerle  de  birlikte  bir  gün  Amed  surlarında  buluşacağının  umuduyla  yaşıyorum  ve mücadele  ediyorum. 


Berivan  Ronahi 


ABONE  FORMU 


12  AYLIK* 

24  AYLIK* 

□  20  EURO 

□  40  EURO 

İsim: . . 

Adres:  . . 

NEWAYA  JIN 

Valkenboslaan  288  2563  EC S’GRAVENHAGE 

Nederland 

Tel  no:  . 

Banka  adı: 
Hesap  No: 
Biz: . 


TARİH: 

YAPAN: 


İMZA: 


ABONE: 


Tel:  0031  707071035  ; 
Fax:  0031  703881500  j 
Konto  Sahibi:  Stichting  Onderzoeks  Centrum  voor  Vrouvven  ! 

Almanya  İçi  Banka  İsmi:  Commerzbank  Bonn  j Konto  No:  110571700  Biz:  38040007  j Hollanda  İçi  Banka  İsmi:  Postbank  | Hollanda  İçi  Konto  No:  9522686  j Hollanda  Dışı  Konto  No:  j 
IBAN:  NL50  PSTB0009522686  BIC:  PSTBNL21  j 

*  Yukarıda  işaretlediğim  sürenin  bitiminden  önce  iptal  etmediğim  takdirde  j abone  süresinin  normal  tarife  üzerineden  uzatılmasını  j _ ye  ücretin i_ödemey i_kabu l_edjyorum . _ J 


DUYURU 


Recm  Bir  İnsanlık  Suçudur! 

Recme  Karşı  Bir  imza  da  Sen  Ver! 

Kadın  inanç  adına,  gelenek  adına  ve  yasalar  adına  hala  geri  ölçülerde  yargılanmakta,  mahkum  edilmektedir.  Bunun  en  vahşi uygulamalarından  biri  de  recm  yöntemiyle  katliama  uğramasıdır.  Kadın  hakları  insan  hakları  olmasına  rağmen  recm  yöntemi yoğun  olarak  İran,  Afganistan,  Pakistan,  Suudi  Arabistan  gibi ülkelerde  yasalarda  yer  almakta  ve  yasal  olarak  uygulanmaktadır.  ‘Recme  Hayır!’  diyoruz.  Uluslararası  Özgür  Kadın  Vakfı  olarak  Birleşmiş  Milletlere  sunmak  üzere  8  Mart  2009’da  başlattığımız  ve  25  Kasım  2009’a  kadar  sürdüreceğimiz  imza  kampanyasına  Newaya  Jin  okurlarını  da  katılmaya  çağırıyoruz, imzalarınız  için  linkimiz:  www.stopthestoning.com 


Gazetemizde  yayınlanmasını  istediğiniz  reklam  ve  ilanlarınız 


için  telefon  numaramız:  0031 70  70  71 035 


